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De zomer ligt weer achter ons en 
de herfst is officieel begonnen. Dit 
betekent ook dat het seizoen van 
de verschillende verenigingen en It 
Mienskar weer van start gegaan is. 
Echter ging er in Oosterbierum geen 
nieuw schooljaar meer van start… 
Rond de klok van 8.00 fietsen er 
groepjes kinderen naar Tzummarum 
of Sexbierum voor hun schooldag 
en daarna wordt het stil.  Laten we 
er samen voor zorgen dat het dorp 
blijft leven, nu onze dorpsschool 
de deuren definitief moest sluiten. 
Gelukkig zijn er in het dorp altijd 
initiatieven om elkaar op te blijven 
zoeken. Zoals bijvoorbeeld de Warme 
Koffiekamer in It Mienskar, tuinieren in 
de Kloostertuin of Lekker eten in eigen 
dorp. 
 

In dit herfstnummer ook weer een 
portret van de vrijwilligers van de 
Kloostertuin. Deze keer is dat een 
portret met een bijzondere lading.  
Ook wij als redactie zetten Renske 
Mons nog graag een laatste keer in 
het zonnetje, als hofleverancier van 
de Sint Joris met haar prachtige foto’s 
en stukjes over de natuur.  
 
Het volgende nummer verschijnt 
rond de feestdagen. Zoals altijd is 
input hiervoor van harte welkom op 
het bekende mailadres (zie ook de 
colofon). We ontvangen het graag 
begin december!

Met vriendelijk groet, 
de Sint Joris redactie.

Van de redactie

Redactie:
Sara Mulder
Hester Andringa
Tessa Koster

Vormgeving:
Terp 10 Communicatie
www.terp10.nl

Heeft u een nieuwtje voor ons of wilt u ook adverteren?

Mail dan naar: sintjoris@oosterbierum.info of bel naar 0518 - 48 18 70. Mocht u de 
Sint Joris financieel willen steunen dan kan dat door een bijdrage over te maken 
op IBAN: NL88 RABO 0325 5602 50.

Colofon

Coverfoto:
Renske Mons
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De herfst begint weer zijn intrede te 
doen. Hopelijk heeft u een fijne zomer 
achter de rug! Met wellicht wel een 
fijne vakantie om op terug te kijken. 
Ook binnen het bestuur hebben we 
genoten van een fijne zomer. Echter 
hebben we ook zeker niet stil geze-
ten. Ik geef u daarom graag een klei-
ne update. 

Met name Jantine en ik (Claudia) 
hebben een hoop meters gelopen. 
Wij namen de taak op ons om alle 
deuren van het dorp langs te gaan. 
Om even kennis te maken en om te 
zien of de ledenadministratie nog op 
orde is. Inmiddels zijn we bijna alle 
deuren langs geweest. 

Mocht u ons nog niet hebben gezien 
of nog geen briefje in de bus hebben 
gekregen, dan komen wij nog bij u 
langs! 

Ook Roelof en Ortwin hebben de no-
dige meters gelopen, voornamelijk 
op de Haerdawei en Lidlumerwei. 
Zij liepen deze meters samen met 
de Provincie Fryslân om de verkeer 
remmende maatregelen te bespre-
ken. Zoals u wellicht al heeft gelezen 
op de website, er zullen in eerste in-
stantie palen worden geplaatst aan 
beide uiteinde van het dorp. Mocht 
dit niet het gewenste effect hebben, 
dan is er de mogelijkheid om deze te
verwijderen. Ook zullen er ter hoogte

Dorpsbelang, even bijpraten...
van de kerk en de speeltuin borden 
met de tekst “overstekende kinde-
ren” worden geplaatst. Wij willen 
nogmaals een ieder bedanken die 
de enquête heeft ingevuld! 

Achter de schermen zijn we ook druk 
bezig met het sporthokje. We zijn aan 
het kijken hoe we nieuw leven in het 
hokje kunnen krijgen, dit doen we 
samen met de sportveldcommissie. 
Daarnaast zijn we ook in contact met 
de gemeente om een nieuwe be-
stemming te vinden voor het school-
gebouw. We hopen u over beide ge-
bouwen meer informatie te kunnen 
geven tijdens de tweede Algemene 
Leden Vergadering. 

U leest het goed, dit jaar zal er een 
tweede ALV plaatsvinden. Binnen-
kort zult u hiervoor een uitnodiging 
ontvangen, maar ik kan u alvast ver-
tellen: houd donderdagavond 7 no-
vember vrij in uw agenda!  

Ten slotte, wil ik nog even van dit po-
dium gebruik maken om mezelf voor 
te stellen aan u. Mijn naam is Claudia 
Nendels en ik neem de rol van pen-
ningmeester over van Tjitske. Ik hoop 
deze taak net zo fantastisch te ver-
vullen als Tjitske de afgelopen jaren 
heeft gedaan! Ik vertrouw erop dat 
mijn werkervaring mij hierbij gaat hel-
pen. Ik ben namelijk werkzaam op de 
financiële administratie afdeling bij 

WestCord Hotels. Sinds 4 jaar woon ik 
samen met mijn man Duco in Ooster-
bierum. Inmiddels wonen wij hier met 
onze twee kinderen: Noud van ruim 
2,5 jaar en Jinte van ruim 1 jaar. Zo op 
papier is het niet te horen, maar mijn 
zachte G verraadt al snel dat ik uit het 
zuiden van het land kom. Ik ben op-
gegroeid in een dorp net zo groot als 
Oosterbierum. Het dorpse is me dus 
niet ongewoon en ik kan wel zeggen 
dat ik inmiddels mijn draai begin te 
vinden hier. Ik ben altijd in voor een 
praatje, dus spreek me gerust aan als 
u me tegen komt op straat! 

Oant Sjen! Houdoe! 
Claudia – Penningmeester/Bestuurslid 
Dorpsbelang Oosterbierum & Kloos-
ter-Lidlum. 
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Waar we gehoopt hadden op 80 – 
100 bezoekers werden het er 250. Vrij-
dag 12 juli was de Flambou nog één 
keer open voor iedereen die nog een 
keer door de school wilde dwalen. 
Het werd een reünie, een blij weer-
zien van oud leerlingen, leerkrachten 
en dorpsgenoten. 

Schoolplaten, schoolmeubilair, fo-
to’s maar ook koffie, thee, koek en 
daarna door naar It Mienskar voor 
het Flambou menu. Patat met mayo 
en een kroket of frikandel en voor de 
liefhebber appelmoes. Het was nog 
lang onrustig. 

Maar nu is het stil op straat. Misschien 
moet de straatnaam aangepast wor-
den, Skoalstrjitte wordt... Het school-
gebouw is nog niet leeg. Het meubi-
lair wordt indien mogelijk hergebruikt. 
De eerste zending is reeds onderweg 
naar Oekraïne. 

Hier en daar hangen nog de flyers 
met: Wij vliegen uit. Maar na een 
drukke schooldag in Tzummarum of 
Sexbierum “vliegen” de kinderen nu 
weer terug naar Oosterbierum. Idee-
ën zijn welkom voor naschoolse acti-
viteiten. In It Mienskar, op het Sport-
veld aan de Brits of de Kloostertuin. 

Terp 10 
8854 AD 
Oosterbierum
0518 - 481494

info@terp10.nl
terp10.nl

Gratis koffie in 
Oosterbierum
Als vormgevers, 
tekstschrijvers en 
webbouwers werken wij op 
de Oosterbierumer terp alle 
dagen aan mooie dingen. 
Via onze digitale etalage 
(www.terp10.nl) kunt u 
meekijken.

Hebt u óók een website 
nodig, een nieuw logo of 
een folder? Schuif dan 
eens bij ons aan tafel. 
Zetten wij de koffiepot 
erop. 

advertentie

De Flambou, de school, de reünie
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STEENSTRA’S TUINHOUT HEEFT ALLE SOORTEN HOUT VOOR IN EN RONDOM UW TUIN. 
Van tuinhekken tot blokhutten, van Pergola’s tot picknicktafels, tot zelfs zwembaden. Wij 
helpen u graag de tuin van uw dromen te realiseren. 

Aan de Haerdawei is ons uitgebreide assortiment tuinhoutartikelen te vinden. U vindt er 
alles waarmee u uw wensen vorm kunt geven. En wilt u het net even anders, dan maken 
wij het voor u. 

Ook het plaatsen van al onze producten is mogelijk tegen een zeer aantrekkelijk tarief. 
Wij geven u met plezier advies bij het maken van uw keuzes. U bent altijd welkom om eens 
rond te kijken, of gewoon om advies in te winnen. Tot ziens in Oosterbierum en... de koffie 
staat altijd klaar!

Er zijn altijd meer mogelijkheden. Kom gerust bij ons langs of bel: 0518 - 48 14 07

Namens Anja Algra, de laatste direc-
teur van de Flambou die wegens ziek-
te helaas niet op de laatste schooldag 
aanwezig kon zijn moest ik wel iedereen 
heel hartelijk bedanken voor het realise-
ren van de reünie. 
 
Wij zijn nog steeds op zoek naar 
oude schoolfoto’s en anekdo-
tes. Er was reeds in 1600 spra-
ke van onderwijs in Oosterbierum.  
 
Meer info over het boek volgt via www.
oosterbierum.info 
 
Foto’s, anekdotes of vragen? Bel, mail 
of app.
 
Johannes Wolbers
Buorren 2
8854AH Oosterbierum
06-20647416
Mail: fam.wolbers@gmail.com

De Flambou, de school, de reünie

Tijdens de reunie was er ook een pagina van 

OB toekomstblad te bewonderen, deze is 

begin jaren ‘90 door de schoolkinderen 

gemaakt. Ze waren zich toen al heel erg 

bewust van het belang van een school in het 

dorp, zie bovenstaand artikel/stukje die hierin 

te lezen was.
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Woensdag 30 oktober is er weer eten 
in eigen dorp. Deze keer komt Pieter 
van der Woude ons vertellen over 
Sietske Brandsma, geboren te 1920 
in Oosterbierum en geëmigreerd met 
haar ouders naar Canada. Pieter kan 
ons net als altijd  hier boeiend over 
vertellen.

We beginnen om 10 uur met koffie 
en om 12 uur heeft Ype de maaltijd 
voor ons klaar staan. De kosten zijn 
10 euro. Graag opgeven bij Ype voor 
maandag 28 oktober.

Tot ziens op 30 oktober!      
Hillie en Frouke

Eten in eigen dorp

frans bleeker

www.fransbleeker.nl

De Alde Mar 7 | 9035 VP Dronrijp
Tel. (0517) 233 400 | Mob. 06 – 538 912 09

in- en verkoop motorfietsen - 4WD
bedrijfs- sportauto’s

en klassiekers

De warme koffiekamer
in it Mienskar
De warme koffiekamer is een initia-
tief van de diaconie van de Sint Jo-
ris Tsjerke, maar we heten iedereen 
van harte welkom. Afwisselend op de 
dinsdag en donderdagmorgen bent 
u / ben jij van harte welkom voor een 
kopje koffie of thee met koek en een 
praatje. Ontmoeten, bijpraten, luiste-
ren en alles op een ontspannen ma-
nier en neem gerust uw buren, vrien-
den en familie mee. 
De data voor de komende maanden 
zijn:
donderdag 17 oktober, dinsdag 19 
november en donderdag 12 decem-
ber. Vanaf 9.30 uur is de deur open 
en staat de koffie klaar. 
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T: 06 - 222 464 16  |  Lidlumerwei 9, Oosterbierum

De ene dag graven we kilometers sloot, de dag erop uw vijver. Met 
evenveel toewijding. Van korte klus tot groot project: Jelgerhuis heeft 
het geschikte materiaal en ervaren machinisten. 

kraanverhuur & grondwerk

Sponsors  en vrijwilligers van Spikerdoarp 
bedankt!
Spikerdoarp Um-doarpen bedankt 
alle sponsors die Spikerdoarp 2024 tot 
een groot succes hebben gemaakt.

•	 Houtsma pallets, Klooster-Lidlum 
•	 iT Mienskar, Oosterbierum 
•	 J. Wolbers, Oosterbierum 
•	 Lamb Weston, Oosterbierum 
•	 Gebr. Huizinga, Firdgum 
•	 Jorrit de Vries, Kraanverhuur, 

Tzummarum 
•	 Sijbesma Multiservice, 

Tzummarum
•	 Buma Handel, Nijemirdum
•	 Poeisz, Sexbierum
•	 gemeente Waadhoeke
•	 Stichting Nut en Genoegen, 

Tzummarum

•	 NPI plasticfabriek, Tzummarum
•	 Oranje Vereniging, Oosterbierum
•	 Fam. Dijkstra, Klooster-Lidlum
•	 Timmerbedriuw F. Eelting,  

Berlikum
•	 Verhuur WR UNIT, Harlingen

En natuurlijk bedanken wij ook alle 
vrijwilligers die op welke manier dan 
ook een bijdrage hebben geleverd 
aan drie fantastische dagen voor de 
kinderen. 

Wij hebben er in ieder geval van ge-
noten. Wij hopen jullie ook!!
Organisatie Spikerdoarp-Umdoarpen
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Voor meer informatie over Ooster-
bierum en de diverse activiteiten: 
www.oosterbierum.info en 
info@oosterbierum.info

Wie Wat Waar

Chr. Oranjevereniging
Secr. J. Jukema
Hoarnestreek 19-b
8854 RP Oosterbierum
06- 27 88 95 21
ovoosterbierum@hotmail.nl 

Dierenartsenpraktijk NW Friesland
Het Want 4
8802 PV Franeker
0517-392 100 
dapnoordwestfriesland.nl/

Dorpsbelang
dorpsbelang@oosterbierum.info

Dorpskrant Sint Joris
Sara Mulder
Skoalstrjitte 6
8854 AN Oosterbierum
0518-481 870 
sintjoris@oosterbierum.info

Fryske Flinter (Energie Coöperatie)
Fryske Flinter U.A.
Tjerke-ekers 13
8855GA Sexbierum 
www.fryskeflinter.nl

Fryske Flinter Fonds
Buorren 2
8854 AH Oosterbierum
www.fryskeflinterfonds.nl

Gemeenschapscentrum It Mienskar
Beheerder: Ype Bonnema
Buorren 27
8854 AG Oosterbierum
0518-481 956 / 481 800
info@itmienskar.nl 

Gemeente Waadhoeke
Harlingerweg, Franeker
0517-380 380
www.waadhoeke.nl

Huisarts
Huisartsenpraktijk WAADSICHT 
Praktijkhouder huisarts Mw. JM 
Hoexum
Locatie Sexbierum
Bjirmenstate 52
8855 GB Sexbierum
0517-59 12 55
www.waadsicht.nl
info@huisartssexbierum.nl

Locatie Tzummarum
Jel Rinckesstrjitte 2
8851 ED Tzummarum
0518-48 12 32
www.waadsicht.nl
huisartsenpraktijk-tzummarum@
ezorg.nl

Wie Wat Waar
Kaart- en biljartvereniging De Klos
Gerrit Jan Visser
Fiskerspaed 10
8854 AJ Oosterbierum
06-27 30 44 18
visser.gj@hotmail.com

Kaart- en biljartvereniging 
De Famkes
Ida Mollema
D. Sixmastrjitte 3
8851EC Tzummarum
06-12 07 00 37

Kloostertuin Oosterbierum
contactpersoon: Hermien Moning
Terp 10 
8854 AD Oosterbierum
0518-482 032
locatie: Sint Jorisstrjitte
www.kloostertuinoosterbierum.nl

MCL Leeuwarden
Henri Dunantweg 2
Leeuwarden
058-28 66 666
www.mcl.nl

Nij Bethanië
8851 EJ Tzummarum
0518-744103
www.zorgcentrumhetbildt.nl
tzummarum@zorgcentrumhetbildt.nl 

Ouderensoos Oosterbierum
A. Jukema
De Tsjerke-Ekers 5
8855 GA Sexbierum 

Pedicurepraktijk De Wadden
Yvonne van Setten
Hoarnestreek 20
8854 RP Oosterbierum
06-28 41 05 03       

Protestantse Gemeente 
Oosterbierum-Wijnaldum
Predikant ambulant: Ds. I. de Rouwe
06-81 54 72 88  
freulezon@gmail.com
Maandag van 9-10 inloop consistorie. 

Voorzitter (a.i) tevens contactpersoon 
diaconie:
Jessy en Johannes Wolbers
Buorren 2
0518-481005 | 06-20 64 74 16
fam.wolbers@gmail.com 
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Wie Wat Waar
Jeugdclub:
Irolt Dijkstra
Haerdawei 54 
8854 AC Oosterbierum 
06-15851611 
club@oosterbierum.info 

Kerkrentmeesters, Secretaris:
Bibi de Vries – van Halsema
Bauke Poelstrastjitte 34
8854 AX Oosterbierum
0518-481 492
rentmeesters.secretaris@pg-
oosterbierum-wijnaldum.nl

Slachte Wurkgroep Easterbierrum
Anna Bakker
Fiskerspaed 13
8854 AJ Oosterbierum
slachte@oosterbierum.info

Sport en spelcommissie
Sara Mulder
Skoalstrjitte 6
8854 AN Oosterbierum
06-25 17 73 83

Tonido Gymnastiekvereniging 
Tzummarum
06-17 65 07 82 Geartsje van Dyk
corrybouma@hotmail.com 

Terp 10 Communicatie
Terp 10
8854 AD Oosterbierum
0518-481 494
www.terp10.nl 

Toneelver. “Ferdivedaasje”
Mevr. T. Zuidema
Heardawei 5
8854 AA Oosterbierum
0518-482 828
t.zuidema@ziggo.nl  

Uitvaartvereniging “De Laatste Eer”
Jetske Nouta
Muntsewei 16 
8853 XN Klooster-Lidlum
0518-482 183
de.leste.eare@gmail.com 

Zonnebloem afdeling Harlingen 
Contactpersoon H. de Vries Mulder 
0518- 481 115 

Zorgcentrum De Batting
Jetting 1a
8862 AK Harlingen
0517-499 999
www.mcl.nl
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it Mienskar
Ons dorpshuis staat alweer een flink 
aantal jaren in het midden van ons 
dorp. Het gebouw onderhouden is 
heel belangrijk, we willen niet dat alles 
in een keer vervangen moet worden. 
De laatste jaren zijn we goed bezig 
en proberen we het gebouw zo veel 
mogelijk te verduurzamen. 
Gelukkig is er veel mogelijk op gebied 
van subsidies als we een onderdeel 
van het gebouw willen verduurzamen. 
In 2022 zijn er maar liefst 50 zonnepa-
nelen op het dak van it Mienskar ge-
plaatst en in 2023 hebben we nieuwe 
CV ketels gekregen. De afgelopen ja-
ren is alle verlichting vervangen in LED 
lampen met dimmers. En de nieuwste 
aanwinst is het vervangen van het 
oude gasfornuis voor een moderne 
inductiekookplaat. De komende jaren 
gaan we verder met het verduurza-
men van It Mienskar, zodat we klaar 
zijn voor de toekomst. 

Het afgelopen seizoen is opnieuw een 
vereniging opgehouden te bestaan, 
namelijk Biljart- en kaartclub De Fam-
kes. Dit komt door een natuurlijk ver-
loop van leden en er is geen aanloop 
van jongeren. 
De vereniging heeft 40 jaar bestaan, 
dus we kunnen wel spreken van een 
icoon dat is opgehouden te bestaan. 

Het goede nieuws is dat het nieuwe 
seizoen weer is begonnen. Diverse 
clubs en verenigingen zijn weer ge-

start met hun activiteiten. Elke avond 
is er weer iets te beleven. 
Houd itmienskar.nl in de gaten voor 
de actuele agenda,.  
Enkele hoogtepunten:
• Op zondag 10 november 2024 15:00 
uur komt Pier21 met het stuk ‘Krijst der 
safolle foar werom’. U kunt kaarten 
bestellen via www.vanplan.nl.
• Eind december worden uiteraard 
de Oosterbierummer Biljartkampi-
oenschappen weer georganiseerd. 
Iedereen mag meedoen! Komt u uw 
kunsten op het laken laten zien?

Wilt u ook iets organiseren in onze 
prachtige dorpshuis, neem dan gerust 
contact op met onze beheerder Ype 
Bonnema 0518-481956.
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De aardappel

De afgelopen weken werken de telers 
van aardappelen, uien en bieten dag 
en nacht door om de oogst binnen te 
halen. Indrukwekkend om de gevulde 
aanhangers te zien. En ’s nachts lijken 
er buitenaardse lichtwezens over de 
akkers te zweven. Ze ploeteren voort, 
de oogst wordt naar binnen gehaald. 
Je ziet het niet veel, maar zo nu en dan 
ligt er dan toch een of meerdere aard-
appels in de berm. 
Zij brachten mij op het idee van een 
omgekeerde gelijkenis. Hoe anders 
dan de gelijkenis van de talenten. De 
Heer geeft aan drie dienaren hetzij vijf, 
hetzij twee, hetzij één talent. 
Degene die vijf kreeg maakt er tien 
van. Degene die er twee kreeg maakt 
er twee van. Degene die er één kreeg 
groef een gat in de grond om het te 

verbergen. Wanneer de Heer van de 
akker terugkomt dan geef ik Hem te-
rug wat Hem toekomt. Jezus beschrijft 
deze derde dienaar als een slechte 
beheerder van wat hem is toever-
trouwd. 
Wat als Jezus de gelijkenis echter had 
beschreven aan de hand van aardap-
pels? 
De grondeigenaar geeft aan drie me-
dewerkers vijf, twee of één aardappel. 
Degene die vijf aardappels krijgt ver-
handelt ze. Hij maakt grote winst. Ook 
degene met twee aardappels weet er 
een leuk bedrag voor te krijgen. Maar 
tenslotte staan ze met lege handen. 
Degene die één aardappel kreeg 
stopt de knol in de grond. Bij terug-
komst van de eigenaar van de grond 
graaft hij de aardappel weer op. Wat 

schetst onze verbazing dat hij nu han-
denvol aardappels, poters, kan aan-
bieden aan zijn opdrachtgever. 
Ik bedoel eigenlijk alleen maar hiermee 
dat God zelfs wanneer we niets doen 
met wat God ons toevertrouwt Hij toch 
weer een weg weet om toch het doel 
van onze relatie met Hem te bereiken. 
Het doel dat we bijdragen aan het bin-
nenhalen van de grote oogst. 
We kunnen veel talent hebben. Zet 
het dan in voor het Koninkrijk van God. 
Maar als we denken dat we niets kun-
nen, om wat voor reden dan ook, dan 
begint God er iets mee te doen. Hij is 
niet afhankelijk van ons, maar het is Zijn 
keuze om gebruik te maken van ons. 
De oogst binnenhalen: mensen bij Je-
zus brengen. 

En ook al is het soms lang niet te zien, 
de kerk lijkt steeds verder leeg te lo-
pen, bereid je erop voor dat er een 
grote oogst in het verschiet ligt. 
Ik geloof dat de kerk net als de éne 
aardappel altijd weer het begin kan 
zijn van de samenleving waarin men-
sen zorgen voor elkaar. We hebben 
altijd weer een toekomst waarbij God 
iedereen kan gebruiken. Al meen je 
dat je maar één aardappel kreeg. Het 
is precies genoeg. God geeft ons de 
talenten waarmee het Koninkrijk van 
God in ons begint. 

Ds Jeroen van Olffen. 
September 2024. 
Tsjummearum-Furdgum, Easterbier-
rum-Winaam. 

Vele handen maken licht werk;  de oogst bij Kees Palma (foto: Renske Mons)
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Wist u dat ... 
•	 De zomer nat begon maar droog 

eindigde
•	 We de hele zomer door boog-

schieten hadden op het sportveld
•	 Het op zondag is en u gewoon 

mag komen kijken of meedoen
•	 Er niet veel gebeurd is deze zomer
•	 Iedereen aan het bijkomen is van 

een heftig jaar
•	 Met sluiting van Bjusse en de 

Flambou en het aftreden van 
dorpsbelang

•	 Je soms tot de bodem moet gaan 
om alles weer op te bouwen

•	 Dit een uitspraak is van een wijze 
boer

•	 Oosterbierum dus weer aan de 
opbouwfase is begonnen

•	 We de verbinding weer met el-
kaar aan het zoeken zijn

•	 Het sportveld hier wel eens een 
cruciale rol in kan spelen

•	 Sport verbroedert
•	 Drank ook verbroedert
•	 U dit beide kan vinden in It Miens-

kar
•	 In de Bjusse 2 keer een auto onge-

luk is gebeurd sinds de sluiting

•	 Dit nooit gebeurde toen de Bjusse 
open was

•	 Dit ons toch aan het denken zet…
•	 Het geld op straat ligt
•	 Jappie dit ook vindt
•	 Hij al mooi wat blikjes heeft verza-

meld 
•	 Hij nu een mooi spaarpotje heeft
•	 Daniel mee heeft gezongen met 

Bruce Springsteen toen hij optrad 
in Nederland

•	 Hij nu ook internationaal gaat
•	 Hij ook meezong in Noorwegen 

en Zweden
•	 Wij onze eigen truckshow hebben 

gehad 
•	 Er een convooi reed door Ooster-

bierum en omgeving
•	 Er daarna een heerlijke barbecue 

was
•	 Er tot in de late uurtjes werd ge-

danst op tafels
•	 Er nog druk gewerkt wordt aan 

een boek over de school 
•	 U nog al het materiaal van foto’s 

tot anekdotes kan inleveren bij 
Johannes Wolbers

De eerstkomende data waarop 
het oud papier (vanaf 09.00u) 
wordt opgehaald zijn: 
zaterdag 23-11-2024, 18-01-2025 en
15-03-2025. 

Oproep aan de bewoners van het 
Fiskerspaed en de Bauke Poelstrastr-
jitte: De oudpapier-vrachtwagen kan 
bijna niet in deze straat komen en 
keren. Zouden jullie het oud papier 
aan het begin van de straat willen zet-
ten? Dat zou ons ontzettend helpen! 

Oud papier
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AL 40 JAAR “IT KLOPPEND HART VAN UW OMGEVING”

DE SOOS en KEUKENTSJE: vrijdags 20.00 t/m 1.00 u | zaterdags 16.00 t/m 24.00 u

Nieuwsgierig? Bel 0518 - 481956 / 481800 en kijk op WWW.ITMIENSKAR.NL

Geschikt voor vergaderingen t/m 
bruiloften, en alles wat er tussen zit
voor Oosterbierum en omstreken.

VAN 10 T/M 200 PERSONEN
VELE SOORTEN BUFFETTENOOSTERB IERUM/KLOOSTER-L IDLUM

Hoe, waar en met wie breng jij je vrije 
tijd door? Magén Klomp uit Oosterbie-
rum is twee keer per week op het sport-
veld te vinden. Met pijl en boog.
‘Je even een ware Robin Hood wa-
nen. Of, voor de kenners: Howard Hill, 
‘worlds greatest archer’. Met pijl en
boog zo precies mogelijk het doelwit 
raken. In dit geval, schuimrubberen 
dieren. Ook wel 3D schieten.
,,Dat maakt het net even wat aantrek-
kelijker, grappiger ook, dat je de staart 
van een draak raakt. Of in zijn
oor schiet.’’ 

Het kan twee keer per week in Oos-
terbierum, bij de Dutch Warbow So-
ciety (DWS). Jong, oud, man, vrouw, 
iedereen is welkom. Boogschieten is 
voor iedereen, vindt liefhebber Magén 
Klomp. ,,Het zit in ons bloed, in onze 
genen. Wist je dat Nederland, en met 
name Friesland, een heel rijke geschie-
denis kent als het om
boogschieten gaat?’’ 
Magén kan het weten. Hij is met zijn 
bedrijf Fairbow wereldwijd bekend als 
traditioneel pijl- en bogenmaker. Zo’n 
twintig jaar geleden struinde hij tijdens 
een vakantie over een middeleeuwse 
markt in Schotland, waar mensen aan 
het boogschieten waren. ,,Dat vond 
ik zo leuk, dat ik een traditionele boog 
bestelde.’’ Later besloot hij er zelf eens 
een te maken. ,,Als hobby, uiteinde-
lijk heb ik er mijn werk van gemaakt.’’ 
Vooral Amerikanen en Canadezen 

weten hem te vinden. 
Magén maakt allerlei soorten bogen, 
van bamboe, carbon, fiberglass. ,,Ik 
maak ze zelfs nog van een kromme 
tak. Heel tijdrovend, toch maak ik er 
maandelijks wel een. De veren voor de 
pijlen komen van kalkoenen, een bij-
product uit de vleesindustrie.’’ Magén 
heeft ze ook voor zijn gezin gemaakt. 
Zijn vrouw is boogschutter, net als zijn 
kinderen. ,,Zelfs voor de kleinkinderen, 
die nog te jong zijn om te schieten, heb 
ik ze al gemaakt!’’ Hoewel het een in-
dividuele sport is, is het een gezellige 
bedoening op het sportveld. ,,We zijn 
nu net een jaar bezig, op donderdag 
hebben we zo’n tien vaste schutters, 
op zondagmiddag varieert dat van vijf 
tot twintig. Het is gewoon erg leuk om 
samen te doen. De sport vraagt veel 
focus en precisie. Je kan de wind de 
schuld geven, de boog, of de veer 
van de pijl, maar zo werkt het niet. Je 
bent zelf verantwoordelijk voor het re-
sultaat. En al speel je tegen anderen, 
uiteindelijk is het een strijd met jezelf. 
Steeds verbeteren.’’

Als Robin Hood
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De Kloostertuin is een begrip. Niet alleen in ons dorp, maar ook in onze regio. 
Tal van vrouwen, mannen, jongens en meisjes steken op de tuin de handen uit 
de mouwen. Wie zijn al die vrijwilligers? Wat doen ze er en waarom?

In de Sint Joris stellen we ieder seizoen van het jaar één van hen voor. Deze 
keer is het anders, want alles is anders nu Renske, een van onze vaste maatjes 
niet meer op de tuin is. Met liefde zetten we haar hier in het zonnetje.

‘Ik vind het moeilijk om iets op papier 
te zetten’, schrijft Betty. ‘Ik schiet al vol 
zo met dit schrijven. Ze zou vast gezegd 
hebben: ‘het is nog niet mijn beurt om 
in de Sint Joris te staan. Eerst maar een 
ander.’

Dat ‘eerst maar een ander’, tekent 
Renske. Zorgvuldig zorgde zij er voor dat 
zij op de achtergrond bleef. Het spot-
licht was wat haar betreft voor ande-
ren, maar in die halfschaduw werd zij 
volop gezien en gewaardeerd. 

Renske had groene vingers. Van jongs 
af ging ze met haar vader op pad om 
in hun eigen tuin en die van anderen 
te werken. Daar deed ze de kennis en 
handigheid op die ze ook inzette voor 
de Kloostertuin. Kort voor zijn dood 
bracht Renskes vader een bezoek aan 
haar Kloostertuin. 
Met een trotse en blijde Renske achter 
zich aan reed hij op zijn scootmobiel 
goedkeurend rond. Ondertussen vrolijk 
praatjes aanknopend met wie hij maar 
tegen kwam, met een gemak dat wij al 
van Renske gewoon waren.

Hoewel ze overal op de tuin actief was, 
lag haar hart waarschijnlijk vooral bij 
het werk in de kas. Daar vormde ze met 
Esther en Betty een gouden trio in het 
opkweken van planten. Voor het hoe 
en wat van de tomatenplanten ging ze 
graag te rade bij Esther, altijd nieuws-
gierig naar hoe het beter kon. Onder-
tussen stonden de planten er nog nooit 
zo mooi voor en was de oogst nog nooit 
zo rijk als dit jaar.

Eerst maar een ander

Esther: ‘Wanneer we in de kas aan het
werk waren, had ze het opeens in 
een gekke Wageningse tongval over 
boanekruit en tuinboanen. “Ik zal het 
wel anders proberen uit te spreken zei 
ze dan” als ik haar niet verstond. Maar 
ik wilde juist niet dat ze het gewoon 
uitsprak. Dit vond ik leuk.’

Tuinieren, natuur, fotograferen, het 
hoorde allemaal bij Renske. Paul: ‘In 
april vorig jaar waren we op de tuin 
aan het werk, toen ik plots boven me 
het geluid van de eerste oeverzwa-
luwen herkende. Nog voor ik bij mijn 
plantgoed op kon staan om het Rens-
ke te gaan vertellen, kwam ze al naar 
me toe; “Heb je het gehoord?”’
Suzanna: ‘Bij ons op de Mûntsewei 
scheet in de garage steeds een vogel 

op onze auto’s. Aan de braakballen 
te zien was het een roofvogel, maar 
welke? Renske postte twee wildca-
mera’s. “Kijk zelf maar. Niet één, maar 
twee mooie kerkuilen, met een muis in 
de bek. zei ze later lachend”.’

‘Renske was altijd bezig’, vertelt 
Hermien. ‘Ik vroeg me vaak af, hoe 
krijgt ze het allemaal voor elkaar? En 
altijd hartelijk en opgewekt.’ Johannes 
beaamt het: ‘Haar toewijding, ze was 
altijd eerst. Als je ’s avonds iets op de 
tuin zou doen was zij er al om zes uur. 
Begonnen wij zaterdag om half tien, 
dan was Renske er om half negen. En 
altijd positief. Zowel over de tuin als de 
mensen. Ik heb haar nooit slecht over 
mensen horen praten.’
‘Ze was een schatje’, zegt Esther.
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Ooit organiseerden we ‘Heel Ooster-
bierum bakt’. Een mogelijk vervolg 
zou zijn: ‘Heel Oosterbierum kookt’.  
Er wonen hier mensen uit verschillende 
landen en we hebben een gemeen-
schappelijke ruimte die we kunnen ge-
bruiken. Wie durft het aan om dit op 
te pakken… Doet onderstaand voor-
beeld volgen?

‘De Doopsgezinde Kerk in Groningen 
organiseert maaltijden voor en door 
asielzoekers die INLIA opvangt in de 
stad. Vandaag vertoont chef-kok Me-
teb uit Jemen er zijn kunsten. Het idee 
ontstond toen INLIA kerken opriep om 
asielzoekers die niet in Ter Apel terecht 
konden noodopvang te bieden. Voor-

ganger Nick Everts: “Wij hadden geen 
leegstaand gebouw, maar wilden wel 
heel graag wat betekenen.”’

Meteb is kok van beroep en kookte in 
Jemen wel voor 200 man. Dat is te zien 
als hij even later met Henrieke bood-
schappen doet. Hij weet wat hij no-
dig heeft en dat is veel, heel veel. Een 
cultuurding: grote porties fungeren als 
blijk van welkom: ‘schuif maar aan, er 
is genoeg’.  

Tegen zessen komen de gasten bin-
nen; mannen uit Syrië en Jemen, leden 
van de kerk, een Turks en een Eritrees 
gezin. De eerste keer dat de asielzoe-
kers hier kwamen koken en eten was 

“De hele wereld zou samen 
aan tafel moeten zitten”

afgelopen december. De mensen wil-
den heel graag zelf koken en eigenlijk 
alles zelf doen. Eenmaal bezig hielden 
ze nauwelijks meer op. Ze versierden 
ook de kerk, voor kerst. Nick: ‘Nog 
nooit zo mooi geweest!’ Ze mogen in 
december weer komen: ‘Maar dan 
mag er geen spuitsneeuw meer op de 
ramen, want daar hebben de vrijwilli-
gers twee dagen werk van gehad om 
het er weer af te krijgen.’ De afspraak 
staat. Het eten is verrukkelijk en het is 
enorm gezellig. Nick: ‘Van mij mag dit 
iedere week en dat zeg ik niet alleen 
vanwege het vlees.’ Khalid uit Syrië: 
‘De hele wereld zou samen aan tafel 

moeten zitten.’ De arabiste naast hem 
voegt toe:  ‘En van elkaar houden.’
Een langere versie en meer verhalen 
staan op www.inlia.nl 

Durft u, durf jij het aan om voor meer-
dere mensen te koken of met (minder) 
bekende dorpsgenoten aan tafel te 
gaan? De gedachte gaat uit naar een 
groepje van 6 tot 10 personen. We heb-
ben al een kok, nu nog deelnemers.  
 
Datum en plaats in overleg, leeftijds-
grens bestaat niet. Interesse? Bel 0518-
481005 of 06-20647416 Jessy en Johan-
nes Wolbers. 

advertentie
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Herfstrecept:  Pompoensoep met kip

Deze maaltijdsoep is lekker herfstig 
door de pompoen, met een vleugje 
tomaat en pulled chicken als topping. 
Met het stokbrood kun je lekker in de 
soep dippen.

Ingrediënten (voor 6 personen)
800 gr pompoenblokjes
•	 4 tomaten
•	 2 uien
•	 150 ml room
•	 2 bouillonblokjes
•	 800 ml water
•	 300 gr kipfilet
•	 5 gr peterselie gehakt
•	 1 theelepel paprikapoeder
•	 3 eetlepels pompoenpitten
•	 2 eetlepels olie

Kook de kip en trek de kip uit elkaar 
met twee vorken voor pulled chicken. 
Voeg 1 eetlepel olie en het paprika-

poeder toe aan de kip. Meng dit goed. 
Snijd de ui in ringen. Zet een pan op 
het vuur en bak de pompoen samen 
met de uienringen op laag vuur voor 
ongeveer 5 minuten of tot de uien een 
beetje bruiner kleuren. Snijd de toma-
ten in blokjes en voeg deze aan de 
pan toe. Bak ongeveer 5 minuten.

Voeg vervolgens de bouillonblokjes 
en het water toe. Kook tot de pom-
poen gaar is en pureer de soep met 
een staafmixer of in een blender tot 
een dikke soep. Voeg nu de room toe, 
of verdeel de room per kom over de 
soep heen. 

Serveer de soep met gehakte peterse-
lie, pompoenpitten en een beetje van 
de kip. Heerlijk met wat stokbrood.

Bron:  www.leukerecepten.nl 

Het sportveld
Het sportveld ligt al jaren in Ooster-
bierum en is er volgens de gemeente 
voor de bestemming ‘sport’! Dit kan 
heel breed gedragen worden, want 
wat is sport? Schaken is sport. Puzze-
len is een denksport. Ei gooien is een 
sport. Diabolo is een sport. Cycleball 
is een sport (zoek ze allemaal maar 
op)…
Wat ik wil aangeven is dat niks is te 
gek voor op het sportveld en dat het 
volop gebruikt mag worden. Er liggen 
plannen om weer een herstart te 
maken met een sportvereniging. En 
dan ook in de breedste zin van sport… 
zie hierboven Ook zijn er plannen voor 

het hokje. Mooie en goede plannen. 
We staat niet stil we willen vooruit-
gang. We willen opbouwen aan een 
mooi stabiel sportveld met een stabiel 
bestuur en visie voor de toekomst. Dit 
laatste stukje bolwerk van Oosterbie-
rum moeten we proberen te behou-
den. Daarom wederom een oproep:  
Kom met ideeën en deel deze met 
dorpsbelang of met Sara Mulder. 

Wel is het van belang dat het gecoör-
dineerd wordt. Voor nu kunnen jullie je 
sportactiviteiten aanmelden bij Sara 
Mulder.  Zo voorkomen we dat we 
een dubbele boeking hebben.

Seizoensfoto
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Sinds begin augustus heeft Easterbier-
rum weer een eigen dominee. In het 
kerkblad staat een wat uitgebreidere 
introductie maar ook langs deze weg 
wil ik u informeren. 
Wellicht heeft u nog het beeld van dat 
als er een stilte valt iemand zegt: de 
dominee komt voorbij. 

Tegenwoordig is een dominee veel 
meer iemand die ook meeleeft en 
meedoet met het dorp. Anders dan 
vroeger is het geen voorwaarde om 
bij een kerk te horen. De kerk is de 
gemeenschap die met elkaar ervoor 
zorgt dat er een dominee is. Dat kan 
de eredienst zijn op zondag maar ook 
het delen van lief en leed. 
Een dominee probeert altijd te verbin-
den met de ervaring van mensen dat 
we bedoeld zijn, geliefd zijn, een op-
dracht hebben. 

Persoonlijk denk ik dat een dominee, 
het woord betekent trouwens heer des 
huizes, in ons begrip de man van de 

kerk, precies dat doet: drempels weg-
nemen om bij God te zijn. Dat kan de 
drempel van de kerk zijn, onze prach-
tige Sint Joris Tsjerke, maar ook van de 
voor- of achterdeur van ons huis. En 
misschien ook wat anders gezegd: de 
deur van je hart. 

Op dinsdag ben ik in Easterbierrum 
aanwezig, maar ook de weg naar 
Winaam en Klooster Lidlum weet ik te 
vinden. Op dinsdagmorgen van 09.00 
– 10.00 uur ben ik aanwezig in de ka-
mer aan de achterzijde van de kerk – 
de consistorie. Als de auto of fiets voor 
het geopende hek staat, dan weet u 
dat ik in de kerk ben. Onder het genot 
van een kopje koffie kunnen we bijpra-
ten en kennis maken met elkaar. Op 
woensdag bezoek ik de zieken. Geef 
het gerust aan mij door. 

Ik ga 1 à 2 keer per maand ook voor in 
de Sint Joris Tsjerke. Even vaak, op an-
dere zondagen, ook in de Martinuskerk 
te Tzummarum. 
Tzummarum en Easterbierrum hebben 
gezamenlijk één predikant. De ge-
meenten zijn zelfstandig, maar als bu-
ren die elkaar omarmen. Het woordje 
buren…. Zou daar “de bjirmen” van 
komen? Ik ontdek het nog wel. Ik kijk 
ernaar uit u te ontmoeten. 

Tel.: 06 429 66 88 00 
Mail: jpvanolffen@solconmail.nl 
Ds Jeroen van Olffen. 

Dominee? Dominee.
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Het Wonder van Lidlum op het  
Bloemencorso in Valkenswaard

uitbrengen van een heildronk. De wijn 
en het voedsel verdwijnt echter in zijn 
wijde mouwen, en wanneer zijn me-
debroeders hem uitdagen om te laten 
zien wat hij verbergt, komen rozen uit 
zijn mouwen tevoorschijn. Dit wonder-
lijke voorval werd door de dorpsbewo-
ners gezien als een teken van godde-
lijke zuiverheid en bracht hen opnieuw
eerbied voor het kloosterleven.

De praalwagen beeldde dit verhaal 
uit met duizenden kleurrijke dahlia’s, 
waarbij het tafereel van de monniken 
en de bloemenpracht centraal stond. 

Het Wonder van Lidlum werd hiermee 
opnieuw verteld, ditmaal aan de be-
zoekers van het bloemencorso in Val-
kenswaard. De wagen met 150.000 
dahlia’s oogstte veel lof en zorgde 
ervoor dat dit oude Friese verhaal op 
prachtige wijze nieuw leven werd in-
geblazen, ver weg van de Friese roots, 
maar met evenveel bewondering. 
Onze complimenten gaan dan ook uit 
naar Buurtschap Leenderweg voor het 
prachtige ontwerp en uitvoering van 
de praalwagen, welke geheel in het 
teken was van het jaarlijkse thema ‘In 
geuren en kleuren’!

Foto: De praalwagen die het “Wonder van  Lidlum” uitbeeldt tijdens de Dahliacorso in Valkenswaard.

Tijdens de Bloemencorso in Valkens-
waard op 15 september werd het oude 
Friese verhaal van het Wonder van Lid-
lum op indrukwekkende wijze uitge-
beeld op een prachtige praalwagen, 
waar 10 maanden aan is gewerkt door 
Buurtschap Leenderweg. Het bloemen-
corso van Valkenswaard heeft elk jaar 
een ander thema: In geuren en kleuren, 
over volksverhalen die mensen willen 
door vertellen.

Het verhaal ‘het wonder van Lidlum’ 
draait om Eelko Liauckama, een ridder 

die zijn landgoederen schonk aan de 
kerk en toetrad tot het klooster van Lid-
lum. Als toegewijde monnik probeerde 
hij zijn aardse begeerten te onderdruk-
ken door ascese en zelfkastijding, terwijl 
hij toekeek hoe zijn mede-monniken zich 
overgaven aan drank, feestelijkheden 
en losbandigheid.

In de mythe staat een opmerkelijk ta-
fereel centraal: tijdens een avondmaal 
in het klooster nodigen de monniken 
Eelko uit om mee te drinken. Hoewel hij 
weigert, stemt hij uiteindelijk in met het 
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nieuwbouw, verbouw & renovatie.

uitstekende dienstverlening 
persoonlijke aandacht
betrouwbare werkwijze
gedegen vakmanschap
vraag informatie of  bekijk de
mogelijkheden op:
www.bouwbedrijfhiemstra.nl

.

.

.

.

.

Bouw op zeker met 
goede garanties!

NIEUWBOUW

VERBOUW

RESTAURATIE

Swaerderwei 31A• 8851 EG Tzummarum Tel: 0518-481578 • Fax: 0518-481135
info@bouwbedrijfhiemstra.nl • www.bouwbedrijfhiemstra.nl

b o u w b e d r i j f

Hiemstra

Kwaliteit staatvoorop!
Kwaliteit staatvoorop!

Rûntsje mei it hûntsje
It is stil op strjitte dizze simmer. Der bin-
ne in soad minsken op fakansje. Op 
nei it waarme waar. Ja je soene it nou 
net sizze mar we ha net in moai begjin 
fan’e simmer han. It wie wiet en kâld 
foar in lange tiid. Mar de hûn moat der 
út en ik bin al op fekansje west en myn 
nicht moat noch. Dus tiid om wer te 
kuierjen. It falt net ta om in leuk stikje te 
skriuwen. It ferstjerren fan Renske Mons 
hat der yn it doarp wol yn hakt. Der stjit 
yn dit krantsje in moai ferhaal oer har. 
Ik hoef der neat mear oan ta te foe-
gen. Myn nicht en ik ha op’e jûn fan 
har stjerren in likeur 43 dronken. Ter ere 
fan in grut en moai doarpsgenoat.

Mei it rinnen falt ús op dat dêr mar in 
bytsje bern op strjitte oan it boartsjen 
binne. Wy kinne ús fergisse mar toen ús 
bern lyts wiene, wienen der altyd bern 
op strjitte. Die fan us hiene in skelter 
wer’t se dei en nacht op sieten. De ôf-
druk fan it sadel sit noch op hun kont. 
We moesten se der ôf skuorre. 

We rinne lâns Ferdinand en Anja en 
der stjit in grut spanddoek yn’e tún ” 
Welkom terug Marije’. Wy der mar ef-
kes sjen, we binne tenslotte begean 
mei oaren. Marije wie krekt thús fan 
har reis nei Texas, wer ‘t se staazje rûn 
hat. En har freondinnen en familie ha 
har ophelle fan Schiphol. Der seagen 
se, sa fertelden se ús: dat Ferdinand en 
Anja interviewt waren troch Joris Lin-
zen fan it programma Hello, Goodbye. 

Nou de freondinnen kamen ek oan’e 
beurt foar in interview. En normaal 
moast se stil slaan, mar der kaam nou 
gjin sinnich wurd út, fertelden se. Se ha 
oars neat sein as ja, nee en amen! Nou 
se tinke dat se der út knipt binne. Mar 
better ek…  oars stjit Easterbierrum ek 
sa foar peal op tillefysje. 

We ha as doarp de krante ek in pear 
keer helle dizze simmer. Ien sprong 
der wol út. Der wie in burenruzie om in 
parkeerplak. En die mannen moesten 
foarkomme en hiene straf krigen. Heal 
it doarp is oan it speculeren west wie 
die mannen nou wienen. Se kamen ek 
al by ús oan’e doar. Se tochten dat 

Klaas en Sybe Wop slaande ruzie han 
hienen om in parkeerplak. Nou ik kin 
jim fersekerje….sy wiene it net! 
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Kijk voor ons 
smakelijke aanbod 
of een interessante 
vacature op 
www.Lambweston.eu.

Bij ons is een aardappel niet zomaar een aardappel. 
Wij zoeken naar mogelijkheden om samen met onze 
telers, medewerkers en klanten deze aardappel
iets extra’s mee te geven. In onze fabrieken in 
Bergen op Zoom, Kruiningen, Oosterbierum (in NL) 
en in Wisbech (UK) en Hollabrunn (AT) maken we er 
heerlijke kwaliteitsfrites, Twisters® en CrissCuts® van.

Kijk voor ons smakelijke aanbod of een interessante vacature op www.Lambweston.eu

Ontdek de 
verrassende

mogelijkheden met 
de innovatieve

aardappeloplossingen 
van Lamb Weston / Meijer.

advertentie

Rûntsje mei it hûntsje

Nou en dan moat ik self ek mei de billen 
bleat letterlijk en figuurlijk. It skient dat it 
hiele doarp it al wit. Derom mar efkes 
de echte versie. Ik siet bij myn nicht in 
gleske wyn te dwaan. Dat gleske wur-
de al gau in fleske. En at jim myn nicht 
kinne witte jim dat 1 fleske al gau twa 
fleskes wurde. Ja we ha hiel wat te be-
praten dus moat je ek wat spraakwet-
ter ha. Mar at je sitte dan fiele jo net 
hoe it falt. Nou nei safolle flessen moat 
je ek wolris pisje. Ik siet wat wankel op’e 
pot mar gong best. Toen moest ik der 
wer ôf. Se ha fan die gledde tegels. En 
ja ik stie wat wankel en foel sa mei myn 
kont tsjin de stoartbak oan. De stoart-
bak dwerstroch. Ik tink gau oerein en 

gean wer oan tafel sitten. Mar ja net 
yn’e gaten dat it kraantsje nog rûn, it 
stie blank yn’e wc. Myn nicht mal. Dy 
mei de grutte dweil op hannen en fuo-
tten foar de wc om te dweilen. Knilles 
prebjearret it kraantsje ticht te krijen. 
Nou en ik die ik wat…mar wat bin ik fer-
jitten. Nei alle drokte ha we mar efkes 
wer in nij fleske iepen makke. Mar sjoch 
myn nicht hie der foto’s fan makke en 
ja dat gong viraal troch it hiele doarp. 
Op myn jierdei wie se der net. Nou ik 
tocht lekker rustig. Komt Tsjisse der oan 
mei in almachtich grut blomstik. En ik 
seach it direkt. It blomstik stie op in wc-
bril, nou wat ha wy lake! En wat in moai 
blomstik. Die Tjisse kin wat. Mar myn 
heit en mem, skoansuskes en swagers 
wienen der ek. Werom in wc-bril fregen 
sy sich ôf. Ja toen moest ik dus mei de 
billen bleat en it ferhaal fertelle. Nou ik 
kin jim sizze, we ha der in moai soad wil-
le om han. En der komt in hele moaie 
nije wc seit myn nicht. Ien die se altyd 
alha woe mar it kaam der nooit fan. 
Nou ik soe sizze: bedank my mar nicht! 
En wolle jim ek wat nijs: noegje my út 
foar in wyntsje en ik help jim!

Nou we ha wer moai bij eamele en al-
les wer efkes by de kop han. Wy gean 
wer efkes mei de fuotten omheech en 
nimme efkes in bakje kofje. Ik nim fars-
ke muntthee út eigen tún. En de hûn 
krijt in lytse bonke. Hy is op dieet. Wy 
nimme in grau stik koeke… wy gean 
nooit meer op dieet.
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 KLEURRIJK DRUKWERK sinds 1859
CONCEPT  •  ONTWERP  •  DIGITAAL  •  DIRECT MAIL  •  XL POSTERS 
DRUKWERK  •  FOLIE & BLIND PREEG  •  STANSEN  •  AFWERKING  •  FULFILLMENT

Van Harenstraat 23 - 27, 9076 BS  St. Annaparochie, tel. 0518 401228

Familiedrukwerk?
doe uw voordeel op www.hdu.nl
voor korting!


