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De laatste Sint Joris alweer van dit 
jaar heeft u nu in handen. Het is 
een bewogen jaar geweest voor 
Oosterbierum, Kloosterlidlum en 
omstreken, waar genoeg is gebeurd, 
zoals onder andere het sluiten van de 
school. Bij het samenstellen van de 
laatste editie van het jaar blikken we 
toch wat terug, maar kijken we ook 
alvast vooruit naar 2025.

Aan een ieder die input heeft 
geleverd, hartelijk dank hiervoor! 
Zonder jullie geen Sint Joris. Deze keer 
zelfs met een heus kerstverhaal van 
onze nieuwe dominee, een blik op 
tsjerkepaad en een aardappelras, 
maar ook met een interview en een 
klein vooruitzicht op het nieuwe jaar.
We wensen jullie veel leesplezier en 
natuurlijk heel fijne kerstdagen en al 

het goeds voor 2025!
En wie weet komen we elkaar deze 
donkere dagen wel tegen in kerk of 
dorpshuis voor een gezellig samenzijn.

Een heel hartelijke groet van de 
redactie

Sara, Tessa en Hester

Van de redactie

Redactie:
Sara Mulder
Hester Andringa
Tessa Koster

Vormgeving:
Terp 10 Communicatie
www.terp10.nl

Heeft u een nieuwtje voor ons of wilt u ook adverteren?

Mail dan naar: sintjoris@oosterbierum.info of bel naar 0518 - 48 18 70. Mocht u de 
Sint Joris financieel willen steunen dan kan dat door een bijdrage over te maken 
op IBAN: NL88 RABO 0325 5602 50.

Colofon

Coverfoto:
Hester Andringa

advertentie
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Beste dorpsgenoten,
Bij Dorpsbelang gebeurt veel, en 
we willen jullie graag meenemen in 
de nieuwste ontwikkelingen. Lees 
mee en doe vooral met ons mee! 

Bestemming kaatshokje en sport-
veld: een nieuwe toekomst!
Het kaatshokje en het sportveld krij-
gen een mooie nieuwe invulling! Ons 
idee is om van het hokje een plek te 
maken waar dorpsgenoten samen 
kunnen komen. Denk aan een mul-
tifunctionele ruimte waarbij gesport 
kan worden. Hierover hebben we al 
veel enthousiasme gehoord, maar 
we horen ook graag jouw ideeën! Sa-
men kunnen we iets moois realiseren.

Wat doen we met het schoolge-
bouw?
Tijdens de laatste vergadering heb-
ben we gesproken over de bestem-
ming van het leegstaande schoolge-
bouw. In overleg met een bouwbedrijf 
denken we aan de bouw van appar-
tementen. Zo kan het gebouw niet 
alleen een nieuwe functie krijgen, 
maar ook bijdragen aan het behoud 
van ons dorpskarakter. Dit is nog in de 
ontwerpfase, maar we houden jullie 
op de hoogte van de plannen.

Verkeersdiamanten in het dorp: 
evalueren na oplevering
Zoals jullie weten, is er in het dorp ge-
werkt aan verkeersdiamanten om de 

veiligheid te verbeteren. Vooralsnog 
heeft dat nog niet het gewenste ef-
fect gehad. Wij als dorpsbelang den-
ken dat de provincie zo snel mogelijk 
belijning moet plaatsen en de juiste 
palen moet monteren, zodat de di-
amanten beter zichtbaar zijn. Hier fo-
cussen wij op. 6 maanden na opleve-
ring zijn wij van plan dit met het dorp 
te evalueren. Wordt vervolgd.

Het Sint Joris-boekje: nieuw leven 
in blazen
Dit vertrouwde Sint Joris-boekje, dat u 
nu in handen heeft, is helaas verlies-
latend. Om dit unieke dorpsboekje te 
behouden, stellen wij voor dit in een 
beperkte oplage te drukken, speci-
aal voor de leden van het Dorpsbe-
lang. En dat niet-leden een abon-
nement kunnen afsluiten. Daarnaast 
willen we actief op zoek gaan naar 
adverteerders om de kosten te dek-

Dorpsbelang & Sint Joris -samen vooruit!
ken. Hiermee hopen we het boekje 
weer rendabel te maken, zodat het 
voor de belangstellende dorpsbewo-
ner beschikbaar blijft. 
Noot van de Sint Joris redactie: 
De laatste jaren zijn steeds meer ad-
verteerders afgehaakt, bijvoorbeeld 
vanwege een bedrijfssluiting of om 
andere redenen. Logischerwijs heeft 
dit gevolgen voor de financiële ge-
zondheid van de Sint Joris. Als re-
dactie hebben we contact gelegd 
met het dorpsbelang, om samen na 
te denken over de toekomst van de 
Sint Joris. Er zijn verschillende opties 
om het boekje weer meer rendabel 
te maken, waarvan de belangrijkste 
volgens ons toch wel is dat er meer 
adverteerders komen. Over andere 
opties, waaronder het abonnement, 
zijn we nog in beraad. Wat ons betreft 
liggen alle opties nog open. Wordt 
vervolgd bij de vergadering van het 
dorpsbelang, komend voorjaar!

Nieuws vanuit het bestuur
We hebben wat wisselingen in het be-
stuur. Jasper Nammensma heeft af-
scheid genomen, en Anna Bakker ver-
sterkt ons nu. Daarnaast zijn we blij te 
melden dat er veel nieuwe dorpsbe-
lang leden zijn toegetreden – welkom 
allemaal! Samen staan we sterker.

Contributie: een nieuwe opzet
We zijn van plan de contributieheffing 
te veranderen:

•	 Eén hoofdlidmaatschap per 
huishouden voor bijvoorbeeld €17,50.
•	 Mede-inwoners op hetzelfde 
adres kunnen voor een lager bedrag, 
bijvoorbeeld €2,50, ‘medelid’ wor-
den. Hiermee krijgen zij stemrecht. Dit 
maakt het lidmaatschap laagdrem-
peliger, ook voor thuiswonende jon-
geren vanaf 18 jaar.
Tijdens de volgende ledenverga-
dering mogen jullie over dit voorstel 
stemmen.

Voorjaarskriebels
Doe mee! We hebben nog geen uit-
gewerkte plannen, maar we gaan in 
het voorjaar meedoen met NL Doet! 
Hou 15 maart 2025 alvast vrij in jullie 
agenda’s, dan kunnen we samen het 
dorp in de voorjaarsstemming bren-
gen! (https://www.nldoet.nl/activi-
teit/het-dorp-doen-ontwaken-na-de-
winterslaap) 

Blijf op de hoogte!
Volg ons op Facebook voor het laat-
ste nieuws, en deel gerust je ideeën 
en feedback. Samen maken we Sint 
Joris nóg mooier!

We wensen iedereen hele fijne feest-
dagen en een heel gelukkig Nieuw-
jaar!
Noflike feestdagen en in lokkich 2025 
foar jim en elk dy’t jim nei is!
Het bestuur van Dorpsbelang
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Terp 10 
8854 AD 
Oosterbierum
0518 - 481494

info@terp10.nl
terp10.nl

Gratis koffie in 
Oosterbierum
Als vormgevers, 
tekstschrijvers en 
webbouwers werken wij op 
de Oosterbierumer terp alle 
dagen aan mooie dingen. 
Via onze digitale etalage 
(www.terp10.nl) kunt u 
meekijken.

Hebt u óók een website 
nodig, een nieuw logo of 
een folder? Schuif dan 
eens bij ons aan tafel. 
Zetten wij de koffiepot 
erop. 

advertentie
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STEENSTRA’S TUINHOUT HEEFT ALLE SOORTEN HOUT VOOR IN EN RONDOM UW TUIN. 
Van tuinhekken tot blokhutten, van Pergola’s tot picknicktafels, tot zelfs zwembaden. Wij 
helpen u graag de tuin van uw dromen te realiseren. 

Aan de Haerdawei is ons uitgebreide assortiment tuinhoutartikelen te vinden. U vindt er 
alles waarmee u uw wensen vorm kunt geven. En wilt u het net even anders, dan maken 
wij het voor u. 

Ook het plaatsen van al onze producten is mogelijk tegen een zeer aantrekkelijk tarief. 
Wij geven u met plezier advies bij het maken van uw keuzes. U bent altijd welkom om eens 
rond te kijken, of gewoon om advies in te winnen. Tot ziens in Oosterbierum en... de koffie 
staat altijd klaar!

Er zijn altijd meer mogelijkheden. Kom gerust bij ons langs of bel: 0518 - 48 14 07

Onder het genot van een stralend 
herfstzonnetje vond in Oosterbierum 
op 5 oktober een bijzondere, en mis-
schien wel de laatste kaatspartij van 
het jaar plaats: de ‘VerKlaaipartij’. De 
naam verraadt het al, er werd ver-
kleed gekaatst. Het thema? wat wolst 
do dwaan foar de kost?”
 
Hedwig Noordenbos (21) organiseer-
de deze partij samen met een aantal 
dorpsgenoten. Ze vertelt hoe de Ver-
Klaaipartij tot stand is gekomen en hoe 
deze eerste editie waar ze aan mee-
gewerkt heeft een succes te noemen 
is in een relatief klein dorp, zonder über-
haupt de aanwezigheid van een kaats-
vereniging. Wat alvast verklapt kan wor-
den: met toewijding en een flinke dosis 
enthousiasme kom je een heel eind.  

Hedwig vertelt: “De afgelopen jaren 
werd er door een sport en spel com-
missie in het dorp al een aantal keer 
een kaatspartij met verkleedthema 
georganiseerd. 
Ik had wel zin om dit jaar weer verkleed 
te kaatsen in eigen dorp. Sara Mulder, 
die de voorgaande jaren ook bij de 
organisatie betrokken was, wist me te 
vertellen dat er dit jaar geen nieuwe 
editie zou komen. Dat vond ik zonde, 
en zo is het ontstaan dat ik samen met 
Sara de partij weer nieuw leven in zou 
blazen. 
Niels en Inge, vrienden van mij en de 
zoon en dochter van Sara, waren ook 
enthousiast om dit weer op te zetten 
en zo zaten we al snel met zijn vieren 
om tafel. Dat was het begin van de 
VerKlaaipartij” 

Als kaatsen, kostuums en klei 
samenkomen
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Als kaatsen, kostuums en klei samenkomen

Samen met Sara, Niels en Inge zette 
ze dus de eerste stappen. Ervaring in 
iets dergelijks organiseren had Hedwig 
nog niet, maar gewoon beginnen blijkt 
een prima zet en al doende leert men. 
“We hebben een keer bij elkaar ge-
zeten en op papier gezet wat we ei-
genlijk allemaal nodig zouden hebben 
om de partij te kunnen organiseren. 
Vrijwilligers zijn een must, dus riepen 
we de hulp in van mijn omke Sydo en 
onze dorpsgenoot Teake. Zij hebben 
heel veel voor ons gedaan, zoals hel-
pen met het leggen van de perken en 
tijdens de VerKlaaipartij fungeerden 
ze als barman.’’ Ook mem Anja hielp 
mee en bakte onder andere de ham-
burgers: zo kon de dag met elkaar ge-
organiseerd worden.

De ‘VerKlaaipartij’ draagt niet zomaar 
haar naam, vertelt Hedwig. “De naam 
knipoogt naar het tentfeest ‘Klaairock’, 
wat voorheen in Oosterbierum werd 
georganiseerd. ‘Klaai’ wijst naar de 
kleigrond waarop we hier wonen en 
sluit daarnaast natuurlijk aan op het 
Friese woord voor verkleden. 
‘Wat wolst do dwaan foar de kost?’ 
was een idee van Inge en mij, waar-
bij Niels de taak kreeg om te checken 
of het ook voor de mannelijke kaatsers 
een leuk thema zou zijn. 
We wilden dat de VerKlaaipartij voor 
iedereen toegankelijk zou zijn, en het 
mooie aan verkleden is dat het – naast 
dat het gewoon heel leuk is - ook de 

drempel verlaagt. Oosterbierum heeft 
al jaren geen kaatsvereniging meer en 
ik denk dat de lat om te kaatsen soms 
hoog ligt. Een aantal deelnemers van 
de VerKlaaipartij hadden nog nooit 
eerder gekaatst, door het verkleede-
lement voelt het toch minder ‘serieus’ 
en dat moedigt mensen aan om mee 
te doen. Ondanks dat ze het spel soms 
nog niet goed kennen.’’

Het thema blijkt een schot in de roos 
en met een deelname van 22 parturen 
was het voor de eerste keer op deze 
manier een succes voor de organisatie 
en het dorp waar, ondanks dat er dus 
al jaren geen kaatsvereniging meer 
bestaat, wel degelijk animo voor kaat-
sen is. 
Naast haar rol in de organisatie kaatste 
Hedwig – verkleed als matroos - zelf 
ook mee, vanuit daar was het idee 
tenslotte weer gaan leven. “Niels en ik 
kaatsten, terwijl Sara de omlopen om-
riep. Inge kon er helaas niet bij zijn.”
Hedwig denkt wel te weten hoe het 
komt dat de VerKlaaipartij een succes 
is. “Iedereen heeft thuis wel iets liggen 
om zich naar dit thema te verkleden, 
en daarnaast is het gewoon leuk om 
op zo’n manier bij elkaar te komen en 
te kaatsen.’’ De sleutel tot succes is 
volgens Hedwig ook om mensen over 
te halen op stap. ‘’Vooral na een aan-
tal biertjes zeggen mensen snel toe. Tij-
dens de Marsumer Merke heb ik heel 
erg mijn best gedaan om zoveel mo

gelijk mensen enthousiast te krijgen. 
En dat werkte! Die avond gaven zich 
zes parturen op. Enthousiasme werkt 
aanstekelijk.”

Bij zo’n dag komt natuurlijk meer kijken 
dan alleen kaatsen. “We zijn het hele 
dorp en de omgeving door geweest 
om sponsoren te zoeken. Iedereen was 
direct enthousiast, en in totaal hebben 
we 16 sponsoren verzameld. Onder 
andere geld, patat, biertafels, party-
tenten, prijzen, cadeaubonnen, bloe-
men, en zelfs de uien voor de broodjes 
hamburger werden gesponsord. 
Om hen te bedanken heb ik houten 
wegwijzers gemaakt met daarop de 

namen van alle sponsoren, die we 
op het veld neerzetten. Een keer wat 
anders naast het standaard bedank-
praatje tijdens de prijsuitreiking.”

Ook de kransen heeft Hedwig zelf ge-
maakt en zijn speciaal en creatief te 
noemen. “Ik ben naar Van der Woude, 
de fietsenwinkel in Franeker, geweest 
en heb gevraagd of ze oude fietsban-
den hadden. Ik heb twee fietsbanden 
voor de stevigheid in elkaar gezet, 
een oasestuk erop gemaakt en deze 
vervolgens versierd met bloemen uit 
de pluktuin van onze sponsor Haerda 
State.’’
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Welk kostuum het meeste indruk 
heeft gemaakt? “Opvallend waren 
de dames uit mijn handbalteam. Een 
van hen was jarig en omdat ze dol is 
op augurken, kreeg ze een augurken-
pak aan. De andere twee kwamen 
verkleed als biggen, welke de boter-
hamworst voorstelden, zodat ze sa-
men het typische verjaardagshapje 
vormden. Hoe het precies in het be-
roepenthema past weet ik niet, maar 
heel creatief en grappig is het wel!”

De dag zelf is meer dan geslaagd, 
vindt Hedwig. “We wilden iets laag-
drempeligs en leuks organiseren, en 
dat is gelukt. Het was ook heerlijk 
weer, dat maakt de dag natuurlijk 
nog beter. We hadden daarnaast als 
extra element opdrachten bedacht 
om het net een beetje anders te ma-
ken, zoals een cadeautje voor dege-
ne die als eerste een eerst sloeg, en 
een koprol na een boppeslach.’’

Volgend jaar komt er dus zeker nog 
een editie, met wellicht weer een 
nieuwe twist. Zo blijft de VerKlaaipartij 
hopelijk voortleven als kaatstraditie in 
Oosterbierum.

Bron:  www.KNKB.nl
Tekst: Marije de Jong

Als kaatsen, kostuums en klei samenkomen

frans bleeker

www.fransbleeker.nl

De Alde Mar 7 | 9035 VP Dronrijp
Tel. (0517) 233 400 | Mob. 06 – 538 912 09

in- en verkoop motorfietsen - 4WD
bedrijfs- sportauto’s

en klassiekers
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T: 06 - 222 464 16  |  Lidlumerwei 9, Oosterbierum

De ene dag graven we kilometers sloot, de dag erop uw vijver. Met 
evenveel toewijding. Van korte klus tot groot project: Jelgerhuis heeft 
het geschikte materiaal en ervaren machinisten. 

kraanverhuur & grondwerk

Tsjerkepaed 2024
Van 6 juli tot 14 september is de kerk 
iedere zaterdagmiddag open ge-
weest voor bezoekers van dichtbij en 
ver. Er is een groep van 14 vrijwilligers 
die deze middagen bemenst heeft. 
Soms was het gezellig druk, maar er 
waren ook hele rustige middagen. Dit 
heeft vaak te maken met het weer. 
Te heet of te nat is niet gunstig voor 
fietstochten langs de Friese kerken. 
Maar veel mensen wisten toch onze 
kerk te vinden. Ook van heel ver, 
uit Auckland NZ en California USA. 
In het gastenboek lezen we ‘great 
grandson of…’, ‘back to my roots’. 
Bijzondere ontmoetingen. 

We hadden deze zomer onze eigen 
heilige, Sint Joris, centraal staan. Hij 
staat natuurlijk altijd al fier op de to-
ren, maar kwam nu ook zelf langs om 
zijn verhaal te vertellen. U kunt dit nog 
altijd meebeleven via kerkdienstge-
mist.nl, datum 13 juli. 

Het was een hele belevenis. En de 
commissie ontmoeting en inspiratie 
Barradeel zorgde ook nog voor een 
route langs de Sint Joris pleats aan de 

Hoarnestreek. 
Daar ging in vroeger tijden in april, op 
de naamdag van de heilige, de pro-
cessie heen met voorop onze wind-
vaan Sint Joris. 
In de kerk waren verder diverse ico-
nen van Sint Joris te bewonderen uit 
Frankrijk, Oekraïne, Rusland en zelfs 
een van eigen dorp (gemaakt door  
Jaap de Geus).

Een klein groepje dorpsgenoten heeft 
op deze middagen het pad naar de 
kerk gevonden voor een kopje kof-
fie of thee om een uur of 4. Dit is erg 
gezellig en u wordt voor het volgend 
seizoen van harte uitgenodigd aan te 
schuiven. 

Volgend jaar hopen we weer open te 
zijn, dan van 5 juli t/m 13 september 
en dan met een extra tentoonstelling 
die we nog gaan invullen. 
Vrijwilligers allemaal hartelijk dank en 
tot ziens bij Sint Joris. 
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Pennen draaien

Hoe, waar en met wie breng jij je 
vrije tijd door? 
Jaap de Geus (67) uit Oosterbierum 
geeft hout een tweede leven in de 
vorm van een pen.
Als hij eenmaal in zijn schuurtje in de 
tuin zit ..., ,,dan ga ik er zo in op, dan 
vind ik het bijna vervelend dat het 
lunchtijd is, of dat ik de honden moet 
uitlaten, dat komt me dan helemaal 
niet uit.’’ 

Geef Jaap de Geus een stuk hout en 
hij weet er een prachtige pen van te 
draaien. ,,Van oude drumstokken, 
maar ik heb ook wel eens een pen van 

lollystokjes gemaakt, of uit de hoorn 
van een koe. Geen aanrader hoor, 
dat stinkt enorm! Ik houd wel van een 
uitdaging. Als men zegt dat iets niet 
kan, dan ga ik er júíst mee bezig.’’
Met zijn draaibank maakt hij bal-, vul- 
of kroontjespennen. Ook van acryl, 
maar hout blijft favoriet.  Een oud ei-
ken kerkbankje aangetast door hout-
worm, omgewaaide bomen, stukjes 
resthout. ,,Het hout komt gewoon uit 
de buurt, wel zo duurzaam.’’ Familie, 
buren en kennissen weten hem inmid-
dels ook te vinden. De pennen dragen 
zo hun eigen stukje geschiedenis met 
zich mee. ,,Onze buurvrouw had een 

houten naambordje van haar ouderlijk 
huis. Ze kreeg er een pen voor terug, 
en een houten doosje met die naam 
erin gegraveerd. Voor mijn twee doch-
ters heb ik uit hun oude wipstoel twee 
pennen gemaakt, een mooi aanden-
ken. Of pennen die ik mag maken voor 
stellen die gaan trouwen, en voor de 
getuigen die de trouwakte gaan teke-
nen, ook geweldig om te doen!’’

Pennen maken is millimeterwerk. 
Zagen, boren, koperen buisjes erin 
plaatsen, draaien, schuren, polijsten. 
,,Afwerken doe ik met secondelijm. 
Ja, echt! Het vet van je handen is best 
agressief, met andere afwerkingen heb 
ik gemerkt dat het op den duur toch 
weer mat wordt doordat het slijt, se-
condelijm blijft mooi glanzend. Vraag 
me alleen niet hoe vaak ik vastgeplakt 
zit! Wie trouwens het proces eens van 
dichtbij wil bekijken, we houden deze 

maand een aantal open dagen.’’
Een uit de hand gelopen hobby, ver-
volgt Jaap, altijd werkzaam geweest 
in de gezondheidszorg. ,,Ik ben ooit 
begonnen met het draaien van mini-
atuurglaasjes en -schaaltjes voor pop-
penhuizen. Een collega-houtdraaier 
op Terschelling tipte mij om eens pen-
nen te proberen. En nu zijn we 17 jaar 
verder.’’ We, want het is eigenlijk wel 
een familiebedrijfje te noemen. ,,Mijn 
vrouw houdt de website, mail en ad-
ministratie bij, en ze is ‘keurmeester’, 
een strenge hoor, haha. Als zij het niks 
vindt ... En onze oudste dochter gaat 
straks één dag bij mij in de leer, zodat 
ze later het stokje kan overnemen, hoe 
mooi is dat!’’

UIT: MEER (bijlage Leeuwarder Cou-
rant) 
TEKST:  RENSKE DE HAAN  FOTO: ILVA 
STOELWINDER

De jaarwisseling wordt meestal gevierd 
met bijbehorende tradities, zoals een 
vreugdevuur en carbidschieten. Het is 
belangrijk dat dit veilig gebeurt. Daar-
om heeft gemeente Waadhoeke ons 
het volgende medegedeeld:
Op het grasveld ter hoogte van Lidlu-
merwei 3 is plaats voor een vreugde-
vuur. 
De gemeente zet hier een container 

neer. Andere vreugdevuren in het 
dorp zijn niet toegestaan. De politie en 
gemeente houden hier toezicht op. 

De container wordt neergezet op dins-
dag 31 december en weer opgehaald 
op 2 januari. Verbrande resten kunnen 
in de container blijven. Gemeente 
Waadhoeke ruimt eventuele resten 
om de vuurcontainer heen niet op.

Jaarwisseling in Oosterbierum
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Voor meer informatie over Ooster-
bierum en de diverse activiteiten: 
www.oosterbierum.info en 
info@oosterbierum.info

Wie Wat Waar

Chr. Oranjevereniging
Secr. J. Jukema
Hoarnestreek 19-b
8854 RP Oosterbierum
06- 27 88 95 21
ovoosterbierum@hotmail.nl 

Dierenartsenpraktijk NW Friesland
Het Want 4
8802 PV Franeker
0517-392 100 
dapnoordwestfriesland.nl/

Dorpsbelang
dorpsbelang@oosterbierum.info

Dorpskrant Sint Joris
Sara Mulder
Skoalstrjitte 6
8854 AN Oosterbierum
0518-481 870 
sintjoris@oosterbierum.info

Fryske Flinter (Energie Coöperatie)
Fryske Flinter U.A.
Tjerke-ekers 13
8855GA Sexbierum 
www.fryskeflinter.nl

Fryske Flinter Fonds
Buorren 2
8854 AH Oosterbierum
www.fryskeflinterfonds.nl

Gemeenschapscentrum It Mienskar
Beheerder: Ype Bonnema
Buorren 27
8854 AG Oosterbierum
0518-481 956 / 481 800
info@itmienskar.nl 

Gemeente Waadhoeke
Harlingerweg, Franeker
0517-380 380
www.waadhoeke.nl

Huisarts
Huisartsenpraktijk WAADSICHT 
Praktijkhouder huisarts Mw. JM 
Hoexum
Locatie Sexbierum
Bjirmenstate 52
8855 GB Sexbierum
0517-59 12 55
www.waadsicht.nl
info-waadsicht@ezorg.nl

Locatie Tzummarum
Jel Rinckesstrjitte 2
8851 ED Tzummarum
0518-48 12 32
www.waadsicht.nl
tzummarum-waadsicht@ezorg.nl

Wie Wat Waar
Kaart- en biljartvereniging De Klos
Gerrit Jan Visser
Fiskerspaed 10
8854 AJ Oosterbierum
06-27 30 44 18
visser.gj@hotmail.com

Kaart- en biljartvereniging 
De Famkes
Ida Mollema
D. Sixmastrjitte 3
8851EC Tzummarum
06-12 07 00 37

Kloostertuin Oosterbierum
contactpersoon: Hermien Moning
Terp 10 
8854 AD Oosterbierum
0518-482 032
locatie: Sint Jorisstrjitte
www.kloostertuinoosterbierum.nl

MCL Leeuwarden
Henri Dunantweg 2
Leeuwarden
058-28 66 666
www.mcl.nl

Nij Bethanië
8851 EJ Tzummarum
0518-744103
www.zorgcentrumhetbildt.nl
tzummarum@zorgcentrumhetbildt.nl 

Ouderensoos Oosterbierum
A. Jukema
De Tsjerke-Ekers 5
8855 GA Sexbierum 

Pedicurepraktijk De Wadden
Yvonne van Setten
Hoarnestreek 20
8854 RP Oosterbierum
06-28 41 05 03       

Protestantse Gemeente 
Oosterbierum-Wijnaldum
ds. J.P. van Olffen
06 42966880
jpvanolffen@solconmail.nl

Voorzitter en contactpersoon
Jessy en Johannes Wolbers
Buorren 2 8854AH
0518-481005 / 06-206 47 416
fam.wolbers@gmail.com 
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Wie Wat Waar
Jeugdclub:
Irolt Dijkstra
Haerdawei 54 
8854 AC Oosterbierum 
06-15851611 
club@oosterbierum.info 

Kerkrentmeesters, Secretaris:
Bibi de Vries – van Halsema
Bauke Poelstrastjitte 34
8854 AX Oosterbierum
0518-481 492
rentmeesters.secretaris@pg-
oosterbierum-wijnaldum.nl

Sport en spelcommissie
Sara Mulder
Skoalstrjitte 6
8854 AN Oosterbierum
06-25 17 73 83

Tonido Gymnastiekvereniging Tzum-
marum
06-17 65 07 82 Geartsje van Dyk
corrybouma@hotmail.com 

Terp 10 Communicatie
Terp 10
8854 AD Oosterbierum
0518-481 494
www.terp10.nl 

Toneelver. “Ferdivedaasje”
Mevr. T. Zuidema
Heardawei 5
8854 AA Oosterbierum
0518-482 828
t.zuidema@ziggo.nl  

Uitvaartvereniging “De Laatste Eer”
Jetske Nouta
Muntsewei 16 
8853 XN Klooster-Lidlum
0518-482 183
de.leste.eare@gmail.com 

Zonnebloem afdeling Harlingen 
Contactpersoon H. de Vries Mulder 
0518- 481 115 

Zorgcentrum De Batting
Jetting 1a
8862 AK Harlingen
0517-499 999
www.mcl.nl

Volkstuinen

Achter het dorp, aan de Sint Jorisstrjit-
te, liggen de volkstuinen en de Kloos-
tertuin. Het is natuurlijk heel fijn dat 
iedereen zijn handen uit de mouwen 
kan steken in de Kloostertuin, maar 
mocht u een eigen stukje grond willen 
bewerken, dan kan dat ook! 

Per 1 januari 2025 kunt u aan de slag. 
Voor een kleine pachtprijs bent u voor 
een jaar huurder van een eigen tuin. 

U kunt hiervoor contact opnemen 
met Albert Runia, Sint Jorisstrjitte 26, 
telefoon:  0518-481251.

Winterse Zonnestralen in de Sint Joris Tsjerke

Op zondag 29 december speelt Arnold 
Wiegersma op het prachtige Van Dam 
orgel in de Sint Joris Tsjerke. Winterse 
Zonnestralen zweven door de lucht. 
Luisteren, meezingen kan en mag.  
Er is pauze met glühwein, maar ook  
koffie, thee en fris. Gratis entree, een 

bijdrage voor de onkosten kan bij de 
uitgang.  Kerst is geweest, oud en  
nieuw is in aantocht. Een gezellig 
concert met verrassingen voor alle 
leeftijden dat je niet mag missen en 
om 15.00 uur begint. De deuren zijn 
open om half drie. 
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Bij het opruimen van het ouderlijk huis 
kreeg ik de Kerststal mee. Een stalletje 
waar ik als kind altijd urenlang gebiolo-
geerd naar kon liggen kijken. 
Bij de eerstvolgende Kerst pakte ik het 
setje figuren uit de doos en plaatste ze 
behoedzaam op hun plek in de stal. 
De herders achterin, de koningen bij 
de deur, een paar schapen, een os, 
de ezel - waar een oor aan ontbreekt 
- en Jozef en Maria en de kribbe. Ten-
slotte plaatste ik de engel in het kruis 
van het dak van de stal. Het dak, twee 
schuin geplaatste planken van hout 
met erop het gedroogde mos uit een 
verdwenen tijd.
Maar hoe ik ook keek, het Jezuskindje 
was er niet. Dit kleinste figuurtje was er 
niet. Opnieuw opende ik de papieren 
waarin de figuren worden bewaard, 
maar tevergeefs. De Kerstdoos is leeg. 
Het wiegenkind ligt ook niet verstopt 
tussen de bodemdelen van de karton-
nen doos. 
Ik had nog een paar dagen en wie 
weet komt het figuurtje toch nog te 
voorschijn. De dagen voor Kerstmis zijn 
bedoeld om mensen tot rust te laten 
komen, inkeer, gezelligheid en elkaar 
na lange tijd weer te ontmoeten. 
Maar alsof de duvel ermee speelt, de 
dagen ervoor worden drukker en druk-
ker. De inrichting, de boodschappen, 
de post, de kleren, de voorbereidin-
gen van het diner. 
Elk jaar zeg ik wel een keer: ik ben met 
Kerst niet thuis. Ik geef me op als vrijwil-

liger bij het Leger des Heils. Daar geef 
ik mijn tijd liever aan dan aan de on-
vermijdelijke rollercoaster waarin ik nu 
weer zit. 
Maar dan bedenk ik dat het toch wel 
fijn is om Kerst thuis te vieren. Eén van de 
kinderen wil niet komen. Het samen-zijn 
met zoveel mensen geeft te veel prik-
kels. Een ander kind viert Kerst altijd bij 
zijn schoonouders. Dat kan niet anders. 
Je kunt niet op twee plaatsen tegelijk 
zijn. Ik zeg dat ik het begrijp. Ik neem 
het hem niet kwalijk. Over je schoon-
dochter en haar familie geen verkeerd 
woord. Ze hebben geen idee wat Kerst 
is, maar goed, iedereen moet het zelf 
weten. Ik zou nooit met Kerst bridgen. 
Een kant-en-klaar gourmet-schotel is 
ook niet mijn ding. Ik maak veel liever 
de rollade zoals niemand anders het 
kan. Het is een traditie. Elk jaar weer. 
Komt niet iedereen? Dan is er meer 
voor degenen die wel komen. 
De rollade is besteld. Die kan ik mor-
gen ophalen bij de slager. Ik pak mijn 
briefje erbij. Wat moet er verder nog 
gebeuren? Is er genoeg wijn? Jawel, 
maar een van je schoondochters 
drinkt alleen alcoholvrij. Daar moet ik 
dan nog naar op zoek. 
Vorig jaar hadden meerdere familiele-
den een foute trui aan. Moet ik er nu 
ook één aanschaffen? Jaren geleden 
had ik eens een foute trui aan. Het is 
de trui voor als ik buiten werk, in de 
tuin, of ik maak iets in het hok. Er zitten 
gaten in en in de wol haken de restjes 

Kerstverhaal:	 De Kersttrui
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Kerstverhaal: De Kersttrui

van zaagsel en uitgedroogde snotjes 
houtlijm. Het is de trui die nooit gewas-
sen mag worden. Een trui met heel 
veel betekenis voor mij. Een trui met 
een verhaal. Ik heb ik hem dan ook 
graag aan. Niet om de warmte, maar 
hij is wel als een warme deken vol goe-
de herinneringen. 
De keer dat ik deze trui aan had op 
Kerstavond, was toen ik laat thuis 
kwam. ik was onderweg met de auto. 
Het was slecht weer. 
De auto voor mij raakte in de slip. De 
auto kwam in de berm tot stilstand. Ik 
weet niet meer waarom, maar ik be-
sloot af te remmen en ik stapte uit. Ik 
liep naar de andere auto toe. Geluk-
kig, de chauffeuse leek niets te heb-
ben. Op de achterbank zat een jong 
kind in een Maxi-Cosi. Het meisje huil-
de. 
Je vroeg of je kon helpen. De vrouw zei 
dat het waarschijnlijk niet nodig was, 
maar dankjewel. Ze zou de alarmcen-
trale bellen. Ik stond bij de auto en zij 
pakte haar mobieltje. 
Een kreet, een zucht, en dan zegt ze: 
Net nu, waarom nu! De vrouw kijkt 
wanhopig naar haar mobiele tele-
foon. De batterij is leeg. 
Laat mij maar even bellen. Zo doe ik 
en ik besluit om bij de auto te blijven 
totdat de hulpdienst komt. 
Gelukkig liep het goed af. De vrouw 
bedankte mij. Ik heb niets voor je. O, 
wacht, ze gaf toen een hangertje met 
een engel. Deze bungelde aan de bin-
nenspiegel. Hier, neem maar mee. Dit 

is mijn beschermengeltje. Vanaf van-
daag wil ze bij u zijn. 
Dit engeltje plaats je sindsdien boven-
op de Kerststal. 
Je kwam laat thuis die avond. Je had 
geen tijd meer om je te verkleden. 
Nadat je je werktas in de gang had 
gezet en je jas had uitgedaan ging je 
meteen aan tafel. Hebben jullie lang 
moeten wachten? Het eten is nu niet 
meer zo warm, maar fijn dat je er bent. 
Je legde kort uit wat er was gebeurd. 
Je liet het engeltje zien en plaatste 
haar op de Kerststal. Daarna begon-
nen wij aan de maaltijd. 
Na het diner komt altijd Irish Coffee. 
Tenminste voor wie wél drinkt. Tijdens 
het genot van deze drank wees je 
vrouw je op je trui. Ze vond het niet erg. 
Ze vond het zelfs wel schattig, maar 
je hoorde toch iets in haar stem. Een 
teleurstelling. Iedereen had zich paas-
best gekleed. Had ik er niet toch een 
beetje meer aandacht aan kunnen 
besteden? Gewoon even… een wit 
hemd, een jasje? Het is nu alweer jaren 
geleden.
Nu zijn de foute truien in de mode. Ik 
denk dat ik eigenlijk toen al een trend-
setter was. Alleen zou ik als foute trui 
niet de afbeelding van een kerstman 
of een rendier aan trekken. Het zou juist 
de afbeelding moeten zijn van de ge-
beurtenis in Bethlehem. Jozef, Maria, de 
kribbe, de ster aan de hemel. Is er ie-
mand die voor mij zo’n trui kan vinden? 
Dit jaar zal ik toch maar gewoon een 
overhemd aandoen met het jasje. De 

stropdas is uiteraard verkeerd. Ik kies 
het liefst een kleur die écht niet kan. Als 
Nederland dit jaar het WK wint zal mijn 
stropdas met Kerst oranje zijn. 
O ja, de Kerststal. Waar is toch het 
Kerstkind? Bij het opbouwen dwaal-
den mijn gedachten af. En de dagen 
erna dacht ik er niet meer aan. En nu, 
vanavond, nu is het zover. Maar dit 
jaar vieren we Kerst zonder Kerstkindje 
in de kribbe. 
Het is zover. Met weemoed kijk ik naar 
de voostelling onder de kerstboom. Ik 
kijk weer op. De tafel, ze is keurig ge-
dekt. Straks komen de kinderen, de 
meesten, niet allemaal. De wijn staat 
er ook, gekoeld. Witte wijn, twee fles-
sen, met én zonder geest. Je grinnikt 
even om je eigen grap. 
Is alles klaar? Je kijkt voor een moment 
naar buiten. Het is donker. Maar mis-
schien zie je de lichten van een auto 
met mensen waar je op wacht. Ze ko-
men toch? Of zou er iets gebeurd zijn?
Anders dan anders…. Er komt nie-
mand. Alles is klaar, maar het eten 
begint zo wel te verpieteren. Je zet de 
rollade toch nog maar weer een keer 
in de oven. Dan wordt hij niet te koud.
Eindelijk, de bel gaat. Uren te laat, 
maar daar zijn ze. En daar gaat het 
om. Ik maakte mij behoorlijk ongerust. 
Ik zie aan de gezichten dat er iets ge-
beurd is. Wat is er gebeurd? Hebben 
jullie een ongeluk gehad? 
De eerste reacties zijn geruststellend. 
Ja, maar we hebben gelukkig niets. En 
pappa, moet je ons nu eens zien, wij 

hebben dit keer allemaal een foute trui 
aan. Ik zie het. Ik zie truien met vegen, 
vlekken en gras. Ze vertellen dat de 
auto in de slip was geraakt. De auto 
kwam terecht in de berm. Ze konden 
niet meer verder. 
Ze vertellen dat kort na het ongeluk 
een andere auto stopte. Een oudere 
vrouw stapte uit. Zij heeft hun gehol-
pen. Zij bracht jouw kinderen naar de 
eerstvolgende bemande benzine-
pomp. Hier hebben zij alles geregeld. 
Toen de vrouw aanstalten maakte om 
weg te gaan hield zij een moment in 
en draaide zich om. Hier, zei ze. Ik heb 
iets voor jullie. Ik weet niet waarom 
maar ik heb altijd wat bij me. Ze pakte 
iets uit haar handtas. Het is heel klein. 
Het is teder. Het is duidelijk kwetsbaar.
Een van je kinderen opent zijn hand. Er 
ligt iets in. Ik kijk en dan zie ik het. Het 
lijkt wel, nee, ja dus, het is het Kerstkind. 
Het is niet het figuurtje dat kwijt is. Maar 
voor dit kleine houten snijwerk hebben 
we nu wel plaats in onze stal. Het moet 
zó zijn. Alsof de kerststal er zelf op heeft 
gewacht. 
Ik leg het poppetje voorzichtig in de 
kribbe. Dit voelt voor mij als een heilig 
moment. En ik denk dat de kinderen 
en schoonkinderen het net zo ervaren. 
Nu is het Kerst. God heeft ons ook dit 
jaar alle reden gegeven om Hem te 
danken. 

Ds Jeroen van Olffen
Predikant foar Easterbierrum-Winaam, 
Tsjommearum en Firdgum. 
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Kerstfeest vieren in de Sint Joris Tsjerke. 
Op de 1eKerstdag 25 december is ie-
dereen van harte welkom vanaf 10.00 
uur op het Dorpskerstfeest. Kerst is het 
verhaal  van de geboorte van Jezus, 
maar ook een feest van gezelligheid. 
Luisteren naar het verhaal en proeven 
van de gezelligheid. De Bliid Boadskip 
Sjongers verlenen hun medewerking 
aan deze dienst. 
    
Even attentie: 
de Kerstnachtdienst 24 december om 
21.30 uur met medewerking van de Ba-
zuin uit Tzummarum is dit jaar in de Sint 
Martinustsjerke in Tzummarum. Een ge-
zamenlijke dienst dus van Oosterbierum 
en Tzummarum. Op 1e Kerstdag is Oos-
terbierum gastheer voor Tzummarum, 
Firdgum, Klooster Lidlum, Oosterbierum 
en iedereen die er verder bij wil zijn. 

Kerk in actie en de Voedselbank
Postzegels, ansicht- en geboortekaar-
ten, Mobieltjes, Buitenlands en oud 
Nederlands geld, maar ook D.E. pun-
ten blijven welkom. Kerk in actie en 
de Voedselbank zijn u dankbaar. Het 
sparen van doppen kan nog gewoon 
doorgaan. Tegenwoordig zitten de 
doppen vaak vast aan de fles. Deze 
kunt u gewoon verwijderen en blijven 
inleveren voor de geleidehond. (www.
geleidehond.nl) 
De Stichting KNGF Geleidehonden 
mocht vorig jaar (2023) een bijdrage 
incasseren van € 48.541,71 !

De Helpende Hand vraagt uw aan-
dacht.
Het is alweer december en dus de tijd 
waarin velen een Kerstpakket 
krijgen. Ook in de meeste winkels zijn er 
de acties  1+1 gratis. 
Zowel de Kerstpakketten als de “één 
gratis” producten zijn uitermate
geschikt voor de Voedselbank. Het 
doel van de voedselbank is bekend.
Voedselpakketten beschikbaar stellen 
in een periode waarin dat heel erg
nodig is. Tegelijk wil de voedselbank 
meehelpen te zoeken naar een
uitweg uit de problemen. Inleveren 
van onderstaande producten voor de
voedselbank kan in de Sint Joris Tsjerke 
en op Buorren 2. 

Namens de Protestantse Gemeente 
Oosterbierum Wijnaldum wensen wij 
iedereen prettige Kerstdagen en een 
gelukkig en vredig nieuwjaar.

Ds. Jeroen van Olffen, Johannes en 
Jessy Wolbers (voorzitter kerkenraad)

Vanuit de Sint Joris Tsjerke
2000 jaar geleden in Bethlehem 
Te klein om je druk over te maken 
In een uithoek van de wereld 
Komt God in een Kind, Zijn Zoon. 

2024 vandaag in Bethlehem 
Middelpunt van onze aandacht 
In het centrum van de puinhopen
Brengt God ons troost. 

Bethlehem en Gaza 
Waar mensen puin ruimen 
Vindt een kind brood 
Hij breekt het en deelt het. 

Bethlehem 2000 jaar geleden 
Moeders wenen om hun dode  
kinderen
In machtswellust offert Herodes 
kinderen 
Een jong gezin vlucht naar Egypte.

Bethlehem en Gaza 
Moeders wenen om hun dierbaren 
Machthebbers tonen hun beestach-
tigheid. 
Konden ook wij maar vluchten naar 
Egypte. 

Bethlehem 2000 jaar geleden 
Eens de stad van David, Israëls Koning. 
Waar een jonge vrouw brood bakt. 
Ruth deelt het met Naomi de 
verbitterde. 

Bethlehem in de dagen van Jezus
Wat Israël heet wordt Judea
Wat Judea is wordt Palestina
Een thuis voor niemand en iedereen. 

2024 vandaag in Bethlehem 
De stad herbergt miljoenen zonder dak
Een jonge vrouw vraagt aan mij 
Heb je brood voor mij? 

Bethlehem en Gaza in rouw 
Eens zal het brood in plaats van het 
puin
de mensen voeden met Gods liefde
Bij de komst van de Redder en Messias. 

Gesluierd en verborgen is ons verdriet
Naakt zijn we in onze kwetsbaarheid 
Gewikkeld in doeken wordt ons toever-
trouwd 
de Verborgene, het Goddelijk Kind. 

Ds Jeroen van Olffen. 
Kerst 2024

Advies voor houdbare producten
Koffie, koffiefilters, thee, suiker, 
chocopasta, jam, sesamcrackers
stroop, groente uit blik, maggi, 
mayonaise, rijst, macaroni, spaghetti, 
pannenkoekmix, koeken (b.v. joden-
koeken, ontbijtkoek, stroopwafels)
toiletpapier, afwasmiddel (klein), 
tandenborstel, tandpasta, droge mix
voor nasi, macaroni, spaghetti.

Bethlehem
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Wist u dat ... 
•	 Er in de redactie mensen zitten 

die ook wel eens wat over het 
hoofd zien

•	 Wij per abuis een stuk niet hebben 
geplaatst in de vorige editie van 
de Sint Joris 

•	 WIJ via deze weg onze excuses 
willen maken aan de begrafenis-
vereniging!

•	 Er ook iemand jarenlang in dorps-
belang bestuur zat, maar geen lid 
was!

•	 Zij nu als de sodemieter lid is ge-
worden

•	 Wij dit als inwoners ook allemaal 
moeten doen

•	 Het ons zoveel oplevert en we er 
veel voor terug krijgen!

•	 Oosterbierum een onderdeel is 
geworden van een verkeersbor-
denbordenestafette

•	 Het voor u zo duidelijker wordt 
hoeveel u mag rijden en waar u 
moet rijden met wie u moet rijden 
wanneer u  mag rijden en hoe u 
moet rijden

•	 We niet genoeg verkeersborden 
kunnen hebben….

•	 Sommigen de verkeersborden en 
verkeerspaaltjes  ‘niet begrijpen’

•	 Zij gewoon zo snel mogelijk slalom-
mend om de paaltjes heen rijden

•	 Anderen dit ook geprobeerd heb-
ben, maar hierbij wel de paaltjes 
raakten

•	 Wij nu de hoge boetes moeten 
betalen

•	 Om zo de verkeer remmende 
maatregelen te bekostigen

•	 Het nu een heeeeeel stuk veiliger 
wordt van Harlingen naar Tzum-
marum

•	 Deze weg onder de provincie valt 
en niet onder de gemeente

•	 Er  “Gemeenteraad verkiezingen” 
worden gehouden op:  8 en 9  
Maart 2025

•	 U deze datum vrij moet houden!
•	 Er iets spectaculairs en dorpsver-

nieuwend op komst is
•	 De Famkes-club op maandag is 

omgetoverd tot Frouljesclub
•	 Zij weer alle spieren oppompen 

en vetrolletjes omtoveren in spier-
bundels

•	 Sinterklaas en Zwarte Piet ook een 
kijkje kwamen nemen 

•	 Het toch jammer is dat de Froulje 
het sportveld links laten liggen…

•	 Het sportveld straks op ‘gepimpt’ 
wordt met een luxe sporthokje 
inclusief veranda en  jacuzzi

•	 Er een Nederlandse talencursus is 
te volgen in It Mienskar

•	 Dit gegeven worden door in-
woners die ooit zelf deze cursus 
hebben gevolgd.

•	 Er nu genoeg gezegd en geschre-
ven is dit jaar

•	 De redactie met Kerst en Oud en 
Nieuw rust heeft en in 2025 weer 
voor u gaat schrijven.
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AL 40 JAAR “IT KLOPPEND HART VAN UW OMGEVING”

DE SOOS en KEUKENTSJE: vrijdags 20.00 t/m 1.00 u | zaterdags 16.00 t/m 24.00 u

Nieuwsgierig? Bel 0518 - 481956 / 481800 en kijk op WWW.ITMIENSKAR.NL

Geschikt voor vergaderingen t/m 
bruiloften, en alles wat er tussen zit
voor Oosterbierum en omstreken.

VAN 10 T/M 200 PERSONEN
VELE SOORTEN BUFFETTENOOSTERB IERUM/KLOOSTER-L IDLUM

Wanneer u binnenkort langskomt in 
It Mienskar, let dan bij het afrekenen 
eens op de kassa. We hebben een 
nieuw en modern kassasysteem aan-
geschaft. En wanneer u dan even 
vraagt naar de mogelijkheden van 
deze kassa heeft u een avondvullend 
programma. Hiermee wordt de ver-
werking van de boekhouding een stuk 
makkelijker en minder foutgevoelig. 
Met dit systeem zijn we op de toekomst 
voorbereid en kunnen we weer vele ja-
ren vooruit. 

Om dan even in de modernisering 
van It Mienskar te blijven. We maken 
nu nog gebruik van een beamer om 
presentaties op te kunnen geven in de 
vergaderruimtes. Dit was niet meer up 
to date volgens Lamb Weston. Zij ma-
ken veel gebruik van It Mienskar. Lamb 
Weston heeft besloten zelf een groot 
televisiescherm aan te schaffen die ze 
kunnen gebruiken bij hun presentaties. 
Het scherm is voor It Mienskar, en mag 
ook door andere verenigingen worden 
gebruikt. 
In de zomer van 2025 gaan we de dak-
bedekking van het gebouw vernieu-
wen. Het moet worden vervangen, 
we gaan dan ook meer isolatie laten 
plaatsen. We hebben veel zonnepa-
nelen op het dag leggen en zullen vrij-
willigers vragen om de panelen helpen 
te verplaatsen. 

Tussen Kerst en oud en nieuw wordt 
uiteraard weer het jaarlijkse Oosterbie-
rumer biljarttoernooi georganiseerd, 
iedereen mag mee doen! 

We zijn op Oudjaarsavond weer geo-
pend van 18:00 tot ongeveer 0:30, dat 
was de laatste jaren erg gezellig dus u 
bent ook van harte welkom om met 
ons 2024 uit te zitten.

Op 12 december 2025 komt Pier 21 
weer met een nieuw stuk naar It Miens-
kar, in samenwerking met Kijlstra Am-
bulance spelen ze de voorstelling ‘En 
ik dan?’.

Wist u dat…
•	 De vrijwilligers van It Mienskar een 

uitje hebben gehad?
•	 Hierna alle vrijwilligers twee weken 

niet konden werken vanwege ge-
kneusde ribben

•	 Ze namelijk in een DAF zaten  
te stuiteren en te smoren van het 
lachen

•	 Het uitje een niet geplande en ver-
rassende start had

•	 Het desondanks een geweldige 
dag was!

•	 Wanneer jij vrijwilliger wordt, je dit 
ook allemaal kunt beleven!?

it Mienskar
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De Kloostertuin is een begrip. Niet alleen in ons dorp, maar ook in onze regio. 
Tal van vrouwen, mannen, jongens en meisjes steken op de tuin de handen uit 
de mouwen. Wie zijn al die vrijwilligers? Wat doen ze er en waarom?
In de Sint Joris stellen we ieder seizoen van het jaar één van hen voor. 

Buiten trekt de storm aan en jaagt de 
regen bijna horizontaal over de akkers. 
Op de Kloostertuin verliezen de bomen 
hun laatste bladeren en sopt het water 
tussen het gras. Je moet hier nu niet zijn, 
want het is vandaag mistroostig, koud 
en guur. Zo anders als hoe het hier op 
zomerse zondagen kan zijn. Dan giert 
hier geen wind, maar klinken klanken 
van instrumenten, zang en keuvelende 
mensen. 

Sinds jaar en dag is Hermien Moning 
vrijwilliger op de tuin en organiseert zij 
de zomerse theetuin met optredens 
van regionale muzikanten. Het werk om 
alles rond te krijgen begint voor haar 
al vroeg in het voorjaar. Welke vrijwilli-
gers kan ze tijdens de vakantieweken 
inschakelen voor de catering. Welke 
muzikanten zouden voor een optreden 
gevraagd kunnen worden en zijn in juli 
of augustus beschikbaar.’
Hermien: ‘De Kloostertuin moet met 
heel weinig geld rond zien te komen. 
Muzikanten kunnen we weinig meer 
bieden dan een fles wijn uit dank. Het 
is een puzzel om ons zomerprogramma 
samen te stellen om alle zondagen van 
juli en augustus iets aantrekkelijks te 

kunnen brengen.
Muzikanten die hier gespeeld hebben 
komen gelukkig graag terug. Ze waar-
deren ons initiatief, de ongedwongen 
sfeer en de intieme omgeving van de 
tuin waar ze buiten kunnen optreden.
Wanneer mensen suggesties voor ons 
hebben van regionale muzikanten die 
we kunnen vragen, dan graag.
Het is prachtig als je door muziek op 
de tuin mensen een gezellige middag 
kunt bieden. Mensen raken met elkaar 
in gesprek die anders niet met elkaar 
hadden gesproken. Dat wij daar naast 
koffie, thee of fris onze zelfgebakken 
taarten en cakes aanbieden helpt daar 
natuurlijk aan mee’, zegt ze lachend.
‘Het is voor mij een belangrijke bron 
van motivatie. Samen met anderen iets 
doen waar de gemeenschap wat aan 
heeft en van kan genieten’.  

Komend zomerseizoen bestaat de 
Kloostertuin 10 jaar. Wat Hermien 
betreft redenen genoeg om hier bij stil 
te staan. ‘Ik ben er van overtuigd dat 
ons dorp dankzij de Kloostertuin een 
extra gezicht heeft gekregen. Wanneer 
je met bezoekers op de tuin spreekt, 
roemen ze ons dorp vaak vanwege de 

‘Iets doen waar ook anderen wat 
aan hebben’

gemeenschapszin van de Oosterbie-
rumers. Ze vinden dat ons dorp een 
grotere eenheid vormt dan de meeste 
andere dorpen.
Ze vinden het fantastisch dat ons dorp 
de tuin heeft aangelegd. Ik denk 
echter niet dat mensen hier beseffen 
hoeveel fietsers en wandelaars in het 
seizoen de tuin aandoen. Iedere dag 
zijn er mensen om even rond te kijken, 
wat groente of bloemen te halen 
of tussen het groen even tot rust te 
komen op een van de bankjes. Zo 
fietsen enkele vrouwen uit Franeker 
iedere week naar de tuin om zichzelf 
hier uit hun thermoskan een kopje 
koffie te schenken.’

Vanzelf gaat het echter niet. De tuin 
onderhouden, concerten en lezingen 

organiseren kost tijd en moeite. Lukt 
dat nog altijd? ‘In de loop der jaren 
zijn een aantal mensen van onze 
vaste kern verhuisd, Raja en Marouf 
bijvoorbeeld. En deze zomer overleed 
Renske - die zoveel wist en deed  - 
totaal onverwacht. Dat gemis voel 
je. Je ziet daardoor ook hoe we bij 
elkaar betrokken zijn. We werken niet 
alleen met elkaar, maar leven ook 
met elkaar mee. Dat maakt het voor 
mij mooi om er op zaterdagochtend 
zo veel mogelijk te zijn.
Wanneer mensen er zin in hebben om 
af en toe een handje komen helpen 
zouden we daar blij mee zijn. Hagen 
snoeien, maaien, meehelpen in de 
bediening, er kan van alles zonder 
dat je verplicht bent wekelijks te
verschijnen. Iedereen is welkom.’

Hermien Moning (rechts) en Suzanna Hoeksma in de bediening op de Kloostertuin
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Voor Freerk Zwart is het telen en uitzoe-
ken van nieuwe aardappelrassen een 
hobby. Afgelopen november 2024 
werd het aardappelras “Kyra” van 
kweker Freerk uit Oosterbierum aan de 
rassenlijst van Agroplant toegevoegd. 
“Armin” ook een ras van Freerk werd  in 
2018 aan deze lijst toegevoegd en nu 
is het zijn 2de aardappelras op de lijst.
De naam “Kyra” betekent zon, heer, 
en het is een meisjes naam.          Agro-
plant bv uit Medemblik brengt het ras 
op de markt en die hebben de naam 
“Kyra” bedacht. Het ras groeit in Ne-
derland als pootgoed en wordt vervol-
gens geëxporteerd naar Noord Afrika, 
Spanje, Oost Europa, enz. 
Het ras is in 2013 gezaaid. In 2014 heeft 
Freerk het ras uit 140 broertjes/zusjes 
geselecteerd. In 2016 zag Agroplant 
er wel wat in en hebben zij het ras tot 
2022 uitvoerig getest op proefvelden in 
Europa en Marokko. Eind 2022 is het ras 
aangemeld voor het gebruikswaarde 
onderzoek en bij NAK. Om te zien of het 
wel echt een nieuw ras is en er wordt 

dan getest hoe vatbaar het is voor 
verschillende virussen en ziekten. Ook 
wordt gekeken of de naam “Kyra” wel 
kan als aardappel. Toen alles onder-
zocht was kwam “Kyra” in 2024 op de 
rassenlijst! En in november kreeg Freerk 
een heel mooi beeldje {wat op de foto 
is te zien} als aandenken en natuurlijk 
een stuk waardering!
Wanneer u de “Kyra” wilt proeven 
neem contact op met Freerk Zwart.

Een mooie bijkomstigheid is dat de 
“Kyra” aan de rassenlijst is toegevoegd 
in het jaar dat Freerk Zwart zijn vader 
Gerrit, 100 jaar zou zijn geworden! Te-
vens is het 100 jaar geleden dat het 
bedrijf Agroplant is opgericht.

Voor nieuws en foto’s over de laatste 
aardappelkwekers tentoonstelling op 
2 november jl. op het “Kees Palma 
plein”, kijk op www.oosterbierum.info 

Foto’s en tekst: Sijbe Wop Houtsma

Kyra
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Seizoensfoto

De UM-Krant gaat verder als digitale 
weekkrant.  Je kunt deze wekelijks hele-
maal gratis in je digitale brievenbus ont-
vangen.
Heb je nieuws voor de digitale UM-Krant? 
Dan horen we dat graag.

Aanleveren kan via info@um-krant.nl,
of via het contactformulier op 
www.um-krant.nl.

Niet commerciële mededelingen wor-
den gratis geplaatst.

Commerciële advertenties kosten € 15,- 
per plaatsing.

Fryske Flinter Fonds deelt uit

UM-krant

advertentie

De energiecoöperatie Fryske Flinter 
zet zich samen met Dorpsbelang Oos-
terbierum Klooster-Lidlum én Dorpsbe-
lang Sexbierum Pietersbierum in voor 
een leefbare- en (sociaal) duurzame 
toekomst van onze dorpen en haar in-
woners. Daarvoor hebben zij een fonds 
in het leven geroepen het Fryske Flin-
ter Fonds. Dit fonds zal tweemaal per 
jaar projecten in Oosterbierum, Kloos-
ter-Lidlum, Sexbierum en Pietersbierum  
ondersteunen. 
Het Fryske Flinter Fonds stelt zich tot 
doel het geven van financiële steun 
aan:
•	 projecten die de leefbaarheid en/

of het welzijn van het dorp Ooster-
bierum, Sexbierum, Pietersbierum 
en/of Klooster-Lidlum bevorderen;

•	 voor- en/of medefinanciering van 
projecten welke door Dorpsbelang 
Oosterbierum Klooster-Lidlum en/
of  Dorpsbelang Sexbierum Pieters-
bierum worden geïnitieerd.

Aanvragen voor het fonds kunt u per 

mail (aanvraag@fryskeflinterfonds.nl) 
indienen. 
De eerst volgende ronde sluit op 31 
maart 2025.

Op 19 november werd een cheque 
van € 250.- uitgereikt aan de Warme 
Koffiekamer. Eén keer in de maand, 
afwisselend op de dinsdag en de don-
derdagmorgen is er in It Mienskar voor 
iedereen koffie of thee met koek en 
een praatje. 
De data staan elders in de Sint Joris en 
op de site www.oosterbierum.info en 
op www.pg-oosterbierum-wijnaldum.nl 

Kijk eens op de site www.fryskeflinter-
fonds.nl of uw organisatie in aanmer-
king komt voor een bijdrage. 
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nieuwbouw, verbouw & renovatie.

uitstekende dienstverlening 
persoonlijke aandacht
betrouwbare werkwijze
gedegen vakmanschap
vraag informatie of  bekijk de
mogelijkheden op:
www.bouwbedrijfhiemstra.nl

.

.

.

.

.

Bouw op zeker met 
goede garanties!

NIEUWBOUW

VERBOUW

RESTAURATIE

Swaerderwei 31A• 8851 EG Tzummarum Tel: 0518-481578 • Fax: 0518-481135
info@bouwbedrijfhiemstra.nl • www.bouwbedrijfhiemstra.nl

b o u w b e d r i j f

Hiemstra

Kwaliteit staatvoorop!
Kwaliteit staatvoorop!

Rûntsje mei it hûntsje
We stappe it hûs út en begjinne mei 
ús rûntsje. De hûn snuffelt oeral oan… 
mar is wat skrutel. Se binne wer drok 
mei fjoerwurk en ja dêr is se dea be-
nauwd foar. En dan sjogge we 2 sieli-
che dixies lizzen. Hielendol op baarnd 
! Sjoch, nou binne we al wat went en 
witte we dat de jeugd sa no en dan 
baldadig wêze moat. Mar graach gjin 
dixies. Sa sneu foar de boufakkers die 
moatte ek poepe en nou dogge se it 
by jim yn’e tún… Nou dat liket my ek 
net smakelijk.

Ooh it sportfjild is ek wer ter sprake 
kommen. Se binne op de achtergrûn 
besich mei in nij sporthokje. Jim ha fest 
wol fan alles sjoen en heard oer de 
Fer”klaai”keats partij, foar en troch de 
minsken fan ôf 16 jier. Wat in feest wie 
dat en der ha we no in nij sporthokje 
foar nedich. Kinne we nog mear ge-
niete. 

Sa rinne we dan mar troch oer it skel-
penpaadsje en komme by it bieten-
plak. Oeral bieten, je soene sizze de 
boeren witte toch dat der in paadsje 
rint. De hûn snuffelt der wakker oan die 
fynt it prachtig om yn die bieten te by-
ten. En at we fierder rinne glydzje we 
ek noch út oer it swarte plastik wat dêr 
neist leit. Mar út berouwbare bron ha 
we heard dat Roelof al kontakt hân 
hat mei de boer en dy hâld de finger 
oan’e pols!! Bêste fent.

Sa rinne we fierder nei de Slachte en 
sjogge we allegear reade stuollen yn it 
lân stean. Wat is dat freegje ik oan myn 
nicht? Nou die stean dêr dus foar op-
fulling totdat it Wyf der komt te lizzen! 
Nou lit dizze stoallen dêr mar stean, in 
stik goedkeaper…

Want om mar mei de doar yn hús te 
fallen…. In Dyk fan in Wyf kost 1,2 mil-
joen euro!!! Hoe kin dat? En is der net 
genoch ellende en honger yn ‘e wrâld 
om it jild dêr foar te brûken? Myn nicht 
is dêr al hielendal klear mei. Wa sa 
folle jild út jout foar in dyk mei in pear 
bulten… dy hat se net mear hielendal 
op in riegje. Hienen se better de Bjus-
se foar opknappe kinnen, sa dat de 
bewenners gewoan der lâns meie en 
geniete kinne fan wol 1,5 km dyk yn 
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Kijk voor ons 
smakelijke aanbod 
of een interessante 
vacature op 
www.Lambweston.eu.

Bij ons is een aardappel niet zomaar een aardappel. 
Wij zoeken naar mogelijkheden om samen met onze 
telers, medewerkers en klanten deze aardappel
iets extra’s mee te geven. In onze fabrieken in 
Bergen op Zoom, Kruiningen, Oosterbierum (in NL) 
en in Wisbech (UK) en Hollabrunn (AT) maken we er 
heerlijke kwaliteitsfrites, Twisters® en CrissCuts® van.

Kijk voor ons smakelijke aanbod of een interessante vacature op www.Lambweston.eu

Ontdek de 
verrassende

mogelijkheden met 
de innovatieve

aardappeloplossingen 
van Lamb Weston / Meijer.

advertentie

Rûntsje mei it hûntsje

pleats fan in pear bulten. Wat ha wij 
froulju der nou foar genot oan. Of der 
moat noch ‘in Dyk fan in Fent’ komme. 
Mar se moat  toeristen lûke, sizze se. En 
dan ite en drinke yn de Friezinn. Want 
se fietse net nei Ype of de Kleastertûn, 
dat is in yllúzje. Mar foar alles is in potsje 
siz ik dan. Nou de pot op mei die pots-
jes seit myn nicht! In pot fynt it miskien 
prachtig san wyf, mar wy ha der niks 
oan.  

Dan rinne we mar nei it hûs fan myn 
nicht… Foar in bakje kofje mei in ech-
te man. Want ja, har man is ek thús en 
die had lûd foar 100. En hy hat it drok 
mei it ferkear dêr te regeljen. De pealt-
sjes stean dêr sa ferkeerd, dat der in 
ferkeersregelaar komme moat, wolle 
se by Joke en Ypke fatsoenlijk it hiem 

op komme. De pealtsje binne der al 
faak wei helle of om ryden. Nou dan 
stjit myn nicht der moai foar peal. Want 
sy hat gjin sin om in Post NL buske of in 
swarte VW mei in chauffeur mei in om-
gekeerde pet op syn harses yn’e tún te 
krijen.

Wy nimme mar in bakje en prooste der 
op dat gemeente en Provinciale Sta-
ten hun gesonde boere ferstân krije. 
Sa dat iederyn wer gewoan docht en 
in Dyk fan in Wyf of Fent yn hús hat yn 
plak fan yn’e natuur.
Folle lok en seine en fret en feest mar 
wat ôf! Dan kinne we yn 2025 ús wol 
wer drok meitsje om alles  en iederyn  
yn Easterbierrum.

Oud Papier

Het oud papier wordt in 2025 opge-
haald op de volgende zaterdagen:
•	 18-1-2025
•	 15-3-2025
•	 10-5-2025
•	 5-7-2025
•	 30-8-2025
•	 25-10-2025
•	 20-12-2025
•	
Graag zorgen dat het oud papier weer 
om 09.00u ‘s ochtends klaar staat. 

Voor de volledigheid ook nog even 
een herhaling van de oproep aan de 
bewoners van het Fiskerspaed en de 
Bauke Poelstrastrjitte:  
De oud-papier-vrachtwagen kan bijna 
niet in deze straat komen en keren. 
Zouden jullie het oud papier aan het 
begin van de straat willen zetten? Dat 
zou ons ontzettend helpen!

Namens Jeugdclubs en  
OranjeVereniging
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 KLEURRIJK DRUKWERK sinds 1859
CONCEPT  •  ONTWERP  •  DIGITAAL  •  DIRECT MAIL  •  XL POSTERS 
DRUKWERK  •  FOLIE & BLIND PREEG  •  STANSEN  •  AFWERKING  •  FULFILLMENT

Van Harenstraat 23 - 27, 9076 BS  St. Annaparochie, tel. 0518 401228

Familiedrukwerk?
doe uw voordeel op www.hdu.nl
voor korting!


