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De zomereditie van de Sint Joris 
heeft u nu in handen, deze keer 
iets later, zodat we nog wat 
van de Slachtemarathon mee 
konden nemen in deze editie.  
Wat viel het weer tegen op 
15 juni voor al de wandelaars, 
vrijwilligers en muzikanten. Maar 
ook grappig om te zien hoe de één 
en de ander daar mee omgaat.  
 
In deze editie ook aandacht voor 
onze dorpsschool de Flambou, die 
na de zomervakantie niet meer open 
gaat. Er is weer een portret van een 
vrijwilliger van de Kloostertuin en 
bericht van de huisarts. 
De volgende editie van de Sint Joris 
staat in september gepland, mocht u 
hier input voor hebben (altijd welkom) 
dan ontvangen we die graag 

begin september op onderstaand 
mailadres (colofon).

Voor nu wenst de redactie u een 
heel mooie zomer en een heel fijne 
vakantie toe!
Geniet van het leven, geniet van 
elkaar.
Met vriendelijk groet, 
de Sint Joris redactie.

Van de redactie

Redactie:
Sara Mulder
Hester Andringa
Tessa Koster

Vormgeving:
Terp 10 Communicatie
www.terp10.nl

Heeft u een nieuwtje voor ons of wilt u ook adverteren?

Mail dan naar: sintjoris@oosterbierum.info of bel naar 0518 - 48 18 70. Mocht u de 
Sint Joris financieel willen steunen dan kan dat door een bijdrage over te maken 
op IBAN: NL88 RABO 0325 5602 50.

Colofon

Coverfoto:
Sybe Wob Houtsma

advertentie
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Wij willen u doormiddel van dit schrij-
ven op de hoogte brengen van de 
zaken die op dit moment spelen bij 
het dorpsbelang.
Na de bevestiging van het nieuwe 
bestuur op de jaarvergadering van 
15 april j.l. konden we diverse zaken 
gaan oppakken, zoals:

•	 De speeltuin aan de Alef van 
Idsingawei, waar een onderdeel 
van de kabelbaan ontbrak en 
de vraag speelde of de speel-
tuin wel elk jaar werd gekeurd. 
Klaas Bakker uit Wier heeft een 
keuring uitgevoerd en probeert 
dit jaarlijks bij de gemeente on-
der te brengen. De kabelbaan 
is inmiddels weer compleet. 

•	 Basisschool Flambou, welke na 
de zomervakantie de deuren 

moet gaan sluiten, wat voor 
ons dorp heel erg vervelend is.  
Dit is definitief en komt niet weer 
terug. Na de zomer wordt de 
school eerst door de gemeen-
te onder gebracht bij Carex om 
kraak te voorkomen, waarna 
we in overleg met de gemeen-
te hiervoor een nieuwe be-
stemming proberen te vinden. 

•	 Het project Natuurlijk Ferskaat 
(de nieuw aangeplante bomen 
en struiken rond het dorp) is op 
enkele punten na afgerond. 

•	 Het project nieuwbouw aan 
de Stasjonsreed. Hier zijn geen 
nieuwe zaken over te melden. 

•	 Verkeersremmende maatregelen 
De enquête over de verkeer 

Dorpsbelang, even bijpraten...

remmende maatregelen is door 
een flink aantal bewoners in ge-
leverd, daarvoor onze hartelijke 
dank. Het resultaat hiervan was: 
44 tegen, 35 voor en hiervan 13 
voor maar dan liever op een 
andere plek.  
We gaan deze resultaten binnen 
het bestuur bespreken en zo no-
dig met de provincie overleggen 
in verband met. voorwaarden 
en regelgeving. Zodra hier meer 
over bekend is maken we dit 
bekent op de website. 

•	 Rom Dom Bom 
 We zijn samen met de dorpen 
van de oude gemeente Barra-
deel (Sexbierum, Pietersbierum, 
Wijnaldum, Tzummarum, Fird-
gum, Minnertsga en Oosterbie-
rum) bezig om het toerisme in 
deze regio te stimuleren.  
Leidraad daarbij is de oude 
spoorlijn van Harlingen naar 
Stiens.  

We doen dat samen met de 
DOM (Dorp Ontwikkeling Maat-
schappij) welke professionele en 
gelijkwaardige samenwerking 
tussen dorp en overheid stimu-
leert. Op dit moment is hierover 
geen nieuws. We houden u op 
de hoogte. 

•	 E-mail adressen 
Voor de communicatie tussen u 
als bewoner en het dorpsbelang 
bestaan verschillende mogelijk-
heden zoals de website, face-
book, de st Joris en de brieven-
bus. 
Voor een snelle en directe 
communicatie zouden wij ook 
graag de mogelijkheid via de 
E-mail willen gebruiken. (deze 
E-mail adressen zullen we alleen 
hier voor gebruiken) We willen u 
hiervoor binnenkort benaderen.

Namens het bestuur dorpsbelang 
Oosterbierum/Klooster-Lidlum
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vrijdag 12 juli van 16.00 tot 20.00 uur 

Wij zijn nog op zoek naar oude school-
foto’s en anekdotes. 
Deels voor de dag zelf, om herin-
neringen op te halen, deels voor 
een boek over onderwijs in ons 
dorp. Er was reeds in 1600 spra-
ke van onderwijs in Oosterbierum.  
Meer info over het boek volgt binnen-
kort via www.oosterbierum.info 

Graag willen wij zo veel mogelijk 
mensen in de gelegenheid stellen om 
op 12 juli de school nog een keer ‘in 
bedrijf’ te zien. 
Dat kan alleen met uw / met jullie 
hulp. Vertel, mail, app, bel of op wel-
ke manier u dat doet is aan u, alles 
helpt. Alvast hartelijk dank.

Schoolpleinmarkt
Mocht je nog een aandenken van de 
Flambou mee naar huis willen nemen 
dan kan dat. Op het schoolplein is 

een heuse schoolpleinmarkt waar 
voor een symbolisch bedrag tafeltjes, 
stoeltjes en meer uitgestald staat. 

Foto’s, anekdotes of vragen? 
Bel, mail of app naar 
Johannes Wolbers
Buorren 2
8854AH Oosterbierum
06-20647416
Mail: fam.wolbers@gmail.com

Terp 10 
8854 AD 
Oosterbierum
0518 - 481494

info@terp10.nl
terp10.nl

Gratis koffie in 
Oosterbierum
Als vormgevers, 
tekstschrijvers en 
webbouwers werken wij op 
de Oosterbierumer terp alle 
dagen aan mooie dingen. 
Via onze digitale etalage 
(www.terp10.nl) kunt u 
meekijken.

Hebt u óók een website 
nodig, een nieuw logo of 
een folder? Schuif dan 
eens bij ons aan tafel. 
Zetten wij de koffiepot 
erop. 

advertentie

De Flambou, de school, de reünie
Basisschool de Flambou gaat sluiten. Ooit was u, was jij leerling of leerkracht. Om 
iedereen de gelegenheid te geven om nog één keer door het schoolgebouw 
dwalen is de school open op
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Bericht van de Flambou

Beste lezer,
Zoals bekend zal per komende zomer-
vakantie de Flambou haar deuren slui-
ten. Via ons communicatie systeem 
‘Social Schools’ houden wij ouders en 
kinderen zoveel mogelijk op de hoog-
te. Omdat er, logisch, vanuit het dorp 
ook vragen komen, hieronder een up-
date over de stand van zaken. 

Anja
Zoals bekend is directeur Anja Algra 
nog steeds thuis. Zij is nog steeds her-
stellende van een zware val. Wel wil 
ze iedereen die, zoals ze zelf schrijft: 
“betankje foar de ynset / gearwurking 
mei de Flambou op hok foar wize ek. 
Tink derby oan de Tsjerke, Oranjevera
eniging, Krystkuier, Foksejacht, Kloosa
tertuin en al dy oare aktiviteiten. Ala
ders, doarpsgenoaten, elts tige tank. 

Het adres van Anja Algra voor wie een 
kaartje wil sturen:
Kouterburg 3   9263RL Garyp

Juf Anja heeft zelf een bericht ge-
maakt, welke ook gedeeld is naar de 
ouders en kinderen.

Beste ouders van de Flambou,
Heel veel dank voor de belangstelling 
welke jullie in mij tonen, wat ik hoor via 
het team, Mieke en Tim. Het doet me 
goed en ik denk ook met regelmaat 
aan jullie, de kinderen, het team, korta
om aan de Flambou. Wat had ik me 
de laatste, afgelopen maanden ana
ders voorgesteld, op vele vlakken......
Inmiddels krijg ik begeleiding van een 
neurologisch verpleegkundige en volg 
ik logopedie. Het gaat met kleine stapa
jes vooruit, maar het gaat niet zo snel 
dan ik had gehoopt.
Voor een goed, verder herstel is geduld 
en rust nodig. De tijd moet ik daarbij 
loslaten, iets wat ik best heel lastig vind.
Ik geniet zoveel mogelijk van de dina
gen die ik wel kan, van onze lieve twee 
kleinkinderen en het mooie weer.
Hartelijke groet, Anja Algra

Fusie
Op dit moment wordt steeds meer 
zichtbaar dat we bezig zijn met de fu-
sie. In het gebouw staan al containers 
waar het nodige in kan wat afgevoerd 
kan worden. We bekijken administratie 
wat weg kan en ook zijn we aan het 

‘stickeren’ van meubilair wat OF naar 
een andere locatie gaat, OF wat be-
langstellenden kunnen/mogen/willen 
hebben, OF straks naar de stort gaat.
Zoals nu staat zal maandag 15 juli 
een groot deel van het meubilair 
weggehaald worden. We doen dit 
zo laat mogelijk, omdat we graag zo 
lang mogelijk alles willen houden zo-
dat kinderen gewoon kunnen zitten. 
Tegelijk kan het niet in de vakantie 
of daarna, omdat andere locaties 
het meubilair alweer nodig hebben. 

Andere belangrijke data:
2 en 4 juli
Deze dagen gaan de kinderen die 
naar de Waadwizer of de Skeakel ook 
naar deze locaties. De kinderen zullen 
deze 2 dagen meedraaien op hun 
nieuwe school. Ouders brengen en 
halen zelf de kinderen op. De kinde-
ren uit groep 8 gaan op deze 2 juli met 
meester Martin naar Amsterdam. Op 4 
juli zijn deze kinderen vrij. 

12 juli reünie
Noteer hem alvast in de agenda. Vrij-
dag 12 juli van 16:00 tot 20:00 uur is de 
school open voor belangstellenden. 
Nog 1 keer een rondje willen doen, 
misschien een tafeltje/stoeltje willen 
hebben? Dit is de kans. Sowieso zullen 
deze dag (oud)inventaris buiten staan 
wat voor een symbolisch bedrag mee-
genomen mag worden.
Oproep: Woensdag 10 juli hebben we 
vanaf 14:00 mensen nodig die ons wil-

len helpen om spullen buiten te zetten, 
wat meegenomen mag worden? Wilt 
u ons helpen? Aanmelden mag bij  
k.visbbeek@cbo-nwf.nl
Deze dag gaan ook de rapporten 
mee naar huis.

15 juli
Verhuizen van meubilair.

16-17 juli
Dit zijn de laatste 2 dagen van de kin-
deren op school alvorens de vakantie 
begint en de Flambou dichtgaat. Voor 
beide dagen hebben we een leuk 
programma neergezet, voor zowel de 
kinderen, maar ook voor ouders en 
andere belangstellenden. T.z.t. krijgt u 
hierover meer informatie.

Ook hadden wij een oproep gedaan 
om met ideeën te komen over hoe wij 
op een mooie manier daadwerkelijk 
de deuren van de Flambou ‘voor het 
laatst’ kunnen sluiten op woensdag 17 
juli. 
Vanuit de bovenbouw is een leuk idee 
gekomen, wat uitgevoerd kan worden 
met alle kinderen van de Flambou. 
Wat dat precies is, laten we nog even 
in het midden. Het wordt zeker een 
mooi, symbolisch moment. 
Wilt u erbij zijn? Dat kan natuurlijk. We 
raden u dan aan om 11:45 uur op 
school te zijn. 

Met hartelijke groet,
Team de Flambou
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STEENSTRA’S TUINHOUT HEEFT ALLE SOORTEN HOUT VOOR IN EN RONDOM UW TUIN. 
Van tuinhekken tot blokhutten, van Pergola’s tot picknicktafels, tot zelfs zwembaden. Wij 
helpen u graag de tuin van uw dromen te realiseren. 

Aan de Haerdawei is ons uitgebreide assortiment tuinhoutartikelen te vinden. U vindt er 
alles waarmee u uw wensen vorm kunt geven. En wilt u het net even anders, dan maken 
wij het voor u. 

Ook het plaatsen van al onze producten is mogelijk tegen een zeer aantrekkelijk tarief. 
Wij geven u met plezier advies bij het maken van uw keuzes. U bent altijd welkom om eens 
rond te kijken, of gewoon om advies in te winnen. Tot ziens in Oosterbierum en... de koffie 
staat altijd klaar!

Er zijn altijd meer mogelijkheden. Kom gerust bij ons langs of bel: 0518 - 48 14 07

Bij de meesten van jullie is inmiddels 
wel bekend dat de dorpsschool De 
Flambou bijna gaat sluiten. Via deze 
weg willen wij als MR (medezeggen-
schapsraad van de school) onze 
kant van het verhaal graag toelich-
ten. Dit hebben we ook tijdens de 
vergadering van het dorpsbelang 
gedaan, maar hopen op deze 
manier de meeste dorpsgenoten te 
bereiken.

Ik ga proberen uit te leggen, wat er 
de laatste twee jaar rondom de Flam-
bou is gebeurd.

Het is al enige jaren erg onrustig op de 
Flambou en dan met name in de bo-
venbouw. Heel veel wisselingen van 
verschillende leerkrachten, dit geeft 
veel onrust bij de leerlingen, maar 
zorgt er ook voor dat het op de hele 
school onrustig is. 
Veel startende leerkrachten en direc-
teuren, de een doet het beter dan de 
ander, maar het is nooit de hele week 
rustig op school. 
Dit is natuurlijk heel spijtig, maar 
schijnbaar is dit het lot van een kleine 
school. 
Vooral in het seizoen 21/22 was het 
in de bovenbouw niet goed, waarbij 
ouders regelmatig aangaven dat het 
niet goed ging. Toen er geen actie 
werd ondernomen is de eerste leerling 
al overgestapt naar een andere 
school. Voor seizoen 22/23 was op het 

laatste moment voor de bovenbouw 
alles gelukkig wel goed geregeld, er 
komen twee meesters voor de klas, 1 
voor 4 dagen en 1 voor de vrijdag. 
Dit leek de eerste paar weken prima 
te gaan, maar toen begon de wet 
van Murphy op de Flambou. De mees-
ter die 4 dagen voor de klas stond, 
liep ineens de klas uit en fietste naar 
huis. Hij liet de klas alleen achter.
De directeur was die dag niet aan-
wezig, dus toen was het opnieuw mis. 
Voor de ouders was de maat nu vol, 
met zijn allen overleg gehad met de 
directeur van de CBO. Die kwam wel 
met een oplossing, maar voor enkele 
ouders was dat niet genoeg en zij 
haalden hun kinderen van school. 
De oplossing was ook niet echt ge-
weldig, er kwam nog een meester bij 
voor twee dagen en de eerste mees-
ter komt ook weer terug voor twee 
dagen. Dus nu zijn er drie meesters,  2 
voor 2 dagen en de meester van de 
vrijdag. 
Geen ideale oplossing maar het kan 
niet anders, al die tijd wordt het niet 
rustig in de klas behalve op vrijdag.
Dit speelt zich af in de herfst/winter 
2022. Maar opnieuw gaat het mis in 
februari 2023, ik zal maar niet vertellen 
waarom. Maar de beide meesters die 
twee dagen lesgeven, kunnen niet 
blijven lesgeven om verschillende re-
denen. Opnieuw een groot probleem, 
de CBO koepel kan geen nieuwe 
leerkrachten vinden.  

Sluiting Flambou; vanuit het oogpunt van de MR
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Het voorstel van de directeur van de 
CBO koepel is, dat de kinderen van 
groep 7 en 8 dan maar naar de Skea-
kel in Sexbierum moeten.  
Dit kan toch niet zomaar… Gelukkig 
vinden onze eigen directeur en de 
meester van de vrijdag een oplossing. 
Onze eigen directeur gaat drie da-
gen lesgeven en de meester van de 
vrijdag gaat twee dagen lesgeven. 
Eindelijk komt er rust in de bovenbouw 
en gaan de resultaten van de leerlin-
gen snel omhoog. 

En nu naar de MR van de Flambou, 
Jaap Dries en ik worden in juni 2022 
gevraagd om in de MR te komen. In 
september hebben we onze eerste 
vergadering. Margit neemt dan 
afscheid en wij vragen of Esther nog 
als adviseur wil aanblijven tot de kerst, 
want wij zijn beide nog onervaren. 
Eind november hebben we onze 
tweede vergadering, en de directeur 
van de CBO koepel wil langskomen 
om over de toekomst van de Flambou 
te komen praten.
Op dat moment hadden we dus de 
grote onrust gehad in de bovenbouw 
en waren er dus 3 meesters in de 
bovenbouw.
We hadden besloten dat ik de voorzit-
ter zou worden en Jaap Dries secreta-
ris, samen met twee juffen waren wij 
de nieuwe MR. Daarna hadden we 
de afspraak met de CBO directeur 
Teo de Groot, om over de toekomst 

van de Flambou te praten. 
Deze man was heel kort en duidelijk, 
er was geen toekomst voor de Flam-
bou. Hij had besloten dat de school 
moest gaan sluiten aan het einde van 
het lopende schooljaar. De redenen 
waren de grote onrust, te weinig per-
soneel, en de slechte resultaten. 
Hij zag geen enkele reden om de 
school nog open te houden, en hij 
wilde ook totaal niet naar ons luis-
teren. Wij hadden in onze beleving 
genoeg argumenten om de school 
niet te sluiten, maar deze man wilde 
niet luisteren. 
Na deze vergadering hebben we als 
MR leden een paar slapeloze nachten 
gehad, want hoe moeten we nu ver-
der. Het was al zo onrustig dit kunnen 
we er echt niet bij hebben, want dan 
halen meer ouders hun kinderen van 
school. Hoe moeten we nu verder? Wij 
willen niet dat de school gaat sluiten, 
wij willen onze Flambou behouden 
voor Oosterbierum. 
Gelukkig krijgen wij een paar da-
gen later een bericht, dat de Raad 
van Toezicht van de CBO koepel de 
directeur terugfluit, want dit kan zo 
maar niet. Als je een school wilt gaan 
sluiten, dan moet er eerst een goed 
onderzoek worden gedaan en er 
moet ook een fusie/sluiting proces 
worden doorlopen. 
De directeur ziet wel in dat hij dit 
proces niet meer met ons kan doen, 
want daarvoor is de sfeer tussen hem 

en de MR te verziekt. We krijgen een 
onafhankelijke adviseur dit is Hennie 
Verwij, deze man heeft veel ervaring 
op dit gebied. Wij willen graag dat de 
school open blijft en proberen dit te 
onderbouwen, met diverse argumen-
ten. 
Wij willen graag betere leerkrachten 
en een goede leiding zodat er weer 
rust komt voor de school. Ook vragen 
we bij de gemeente om de bevol-
kingsopbouw van Oosterbierum en 
dat laat zien dat er in de categorie 
0-3 jaar veel kinderen zijn en dat kun-
nen onze toekomstige leerlingen zijn. 
Tevens vinden we het niet terecht dat 
we worden afgerekend op de slechte 
resultaten,. Ten eerste is er veel onrust 
in en rondom de school wat invloed 
heeft op de resultaten. Ook zijn we 
een echte dorpsschool en iedereen is 
welkom en als dat niet wordt meege-
nomen in de uitslagen dan geeft dat 
een vertekend beeld. 
Als MR besluiten we om de dreigen-
de sluiting niet naar buiten te bren-
gen, want we willen niet meer onrust 
rondom school. Dit was een heel 
lastig besluit, maar als er nog maar 
een paar ouders hierdoor besluiten 
om hun kinderen van school te halen, 
dan komen we onder de grens van 
23 leerlingen en dan gaat de school 
zeker dicht. Om een lang verhaal 
kort te houden, eind juni hebben we 
met onze adviseur 3 opties gemaakt: 

Direct sluiten, nog 1 jaar open, of nog 
3 jaar de school de kans geven. 
Wij als volledige MR gaan voor de 
optie nog 3 jaar open, maar dan wel 
onder bepaalde voorwaarden en 
doelen. Wij willen goede leerkrachten 
en een stevige leiding op school, om 
weer kwaliteit te leveren en zo weer 
rust op de school te krijgen. Waardoor 
er weer meer leerlingen voor de Flam-
bou kiezen. 
Want het frustrerende voor ons als 
MR is, dat er wel genoeg leerlingen in 
Oosterbierum/Klooster-Lidlum wonen 
om de school open te houden, maar 
dat er maar 55/60 % van de ouders 
voor de Flambou kiest. De voorwaar-
de die we stellen is dat er na 3 jaar 
weer minimaal 40 leerlingen en 75% 
van de kinderen uit Oosterbierum/
Klooster-Lidlum op de Flambou moe-
ten zitten. Dit zou mogelijk moeten zijn, 
op dit moment zijn er 52 leerlingen in 
de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Halen we 
dat niet, dan heeft de CBO directeur 
een goede reden om de Flambou 
te gaan sluiten, want dan wordt de 
school niet genoeg gedragen door 
het dorp.
Wij stellen ons plan voor aan directeur 
Teo de Groot, hij vindt het helemaal 
niks en gaat nog steeds voor sluiting 
van de Flambou. Zijn voorstel is dat we 
gezamenlijk naar de RvT (Raad van 
Toezicht) gaan, en dat daar beide 
onze plannen presenteren en dat de 

Sluiting Flambou;  vanuit het oogpunt van de MR
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Sluiting Flambou;  vanuit het oogpunt van de MR

RvT dan maar moet beslissen wat het 
moet gaan worden. 
Op 3 juli ga ik hier samen met juf Djoke 
naar toe, wij doen beide ons ver-
haal. Ik belicht het vanuit de ouders 
en het dorp en Djoke verteld alle 
positieve elementen van een kleine 
dorpsschool: veel aandacht van de 
leerkrachten, maar ook dat de kinde-
ren van verschillende leeftijden met 
elkaar dingen ondernemen en daar 
wordt iedereen beter van. 
Wij zijn beide tevreden over onze pre-
sentatie en hebben er positief gevoel 
over. De RvT stelt vragen waar we 
goede antwoorden op geven en de 
directeur geeft zijn mening waarom 
de Flambou dicht moet. Wij zijn zeer 
benieuwd wat het gaat worden. Maar 
we worden enorm verrast, de RvT zegt 
dat zij dit besluit niet mag nemen, 
want zij kijken alleen of het proces 
goed wordt doorlopen. 
Dit was bij de directeur en onze advi-
seur niet bekend, maar dit hadden ze 
wel moeten weten. 
De RvT zegt tegen ons dat wij er geza-
menlijk uit moeten komen en als dat 
niet lukt, dat we dan naar de rechter 
moeten. Ook vertellen ze nog dat de 
directeur mag besluiten om de school 
te sluiten zonder goedkeuring van de 
MR, maar dan heeft de koepel geen 
recht op het fusiegeld.
Wij moeten er dus gezamenlijk met 
directeur uit zien te komen, maar dat 
wordt heel erg lastig. En een gang 

naar de rechter zien we ook niet zit-
ten, want die kijkt alleen of het proces 
goed is doorlopen. De druk neemt dus 
toe. 
De juffen worden voor ons gevoel nog 
meer onder druk gezet en na lang 
wikken en wegen besluiten zij samen 
met de Flambou-directeur dat ze voor 
de fusie/sluiting van de Flambou zijn. 
Wij als MR ouders vinden dit erg spijtig, 
want nu zijn we niet meer unaniem 
tegen de sluiting. 
We kunnen de juffen ook wel begrij-
pen, want zij vonden het laatste half 
jaar in de MR al heel erg zwaar en nu 
worden ze ook nog eens onder druk 
gezet door hun eigen werkgever. 
We vinden dit erg jammer, want nu 
wordt het nog lastiger als de MR niet 
meer unaniem is. We besluiten dat 
we eind september 2023 de ouders 
gaan inlichten, en dat we dan met 
zijn allen moeten besluiten of we als 
ouders door willen vechten voor onze 
Flambou.

Op 26 september 2023  vindt deze 
bijeenkomst plaats. De directeur Teo 
de Groot komt hier met de officiële 
mededeling dat de school gaat slui-
ten en licht zijn besluit toe. Veel ouders 
schrikken hier van, en zijn teleurgesteld 
en snappen niet dat 1 man dat kan 
beslissen. Maar Teo is de directeur en 
kan deze beslissing alleen nemen.
Ook vindt er na vanavond een en-
quête plaats, waarin 1 vraag staat of 
de ouders voor de fusie zijn en dat de 
Flambou dus gaat sluiten. 
Ook vertelt hij er direct bij, dat de 
directeur niks met de uitslag hoeft te 
doen. Dus als de meerderheid tegen 
de fusie is, maakt dat voor zijn be-
sluit niet uit. Maar waarom dan een 
enquête. Om het proces officieel te 
doorlopen, moeten de ouders hun 
mening kunnen geven. Maar met de 
uitslag hoeft de directeur geen reke-
ning te houden. 
Ik geef als voorzitter van de MR aan, 
dat wij het hier totaal niet mee eens 
zijn, en vertel van ons plan om de 
school nog 3 jaar open te houden. 
Dit was een hele emotionele avond.

Op 15 november hadden we een 
speciale ouderavond met alleen de 
ouders. En we bespreken daar de 
opties die we als Oosterbierum nog 
hebben. 
De uitslag van de enquête was dui-
delijk 70 % was tegen de sluiting en wil 
graag gaan voor de optie nog 3 jaar 

open. Maar de directeur Teo de Groot 
heeft besloten om toch de school te 
gaan sluiten. Als we nog gaan door-
vechten voor de 3 jaar door optie, 
gaat dat heel veel energie kosten 
en eigenlijk zijn we gewoon kansloos. 
Want als we naar de rechter gaan, 
kijkt die alleen of het proces goed 
is doorlopen en dan verliezen we 
alsnog.
Na veel gepraat besluiten we als ou-
ders, dat we het niet willen, maar dat 
we niet anders kunnen dan het besluit 
van de directeur te accepteren. En 
dit betekent dat in juli 2024 de school 
gaat sluiten en dat de Oosterbierumer 
kinderen dan allemaal naar verschil-
lende scholen gaan.

De kinderen gaan het komende jaar 
dus naar scholen in Leeuwarden, 
Franeker, Sexbierum en Tzummarum. 
Dit is heel spijtig voor het dorp, en wij 
hopen dat we er met zijn allen wel 
voor blijven zorgen dat er genoeg ac-
tiviteiten blijven voor de jeugd. Zodat 
de Oosterbierummer jeugd elkaar wel 
blijft ontmoeten.

Namens de MR
Jaap Dries Hiemstra
Sybe Geert Andringa
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Op de toren van Oosterbierum is 
een windwijzer aangebracht. Geen 
haan, zoals in vele andere dorpen 
en steden, maar een man te paard 
met getrokken zwaard in de hand. De 
windwijzer stelt Sint Joris (Sint Georgius) 
voor, de schutspatroon van het dorp. 
Deze Sint Joris was, volgen de heili-
genlevens, een prins uit Cappadocië 
in Klein-Azië. Hij leefde omstreeks het 
midden van de achtste eeuw en stierf 
een marteldood. De belangrijkste 
daad van deze heilige was het doden 
van de draak, die de koningsdochter 
Aja dreigde te verslinden. 
Dit oosterse verhaal werd waarschijn-
lijk door de kruisvaarders naar onze 
streken overgebracht. Het verhaal 
moet de middeleeuwse bevolking 
dermate tot de verbeelding hebben 
gesproken dat alom werd overge-

gaan tot verkiezing van deze heilige 
tot beschermheilige van dorp of stad. 
Sint Joris  met de draak werd ook wel 
gezien als symbool voor de overwin-
ning op de Turken. De windwijzer op 
de toren van Oosterbierum zou ook 
als zodanig moeten worden opgevat. 

Vermeldenswaardig is dat één van de 
boerderijen, die aan de kerk toebe-
hoorden, de ‘Sint-Jorisplaats’ ge-
noemd werd. Deze boerderij lag aan 
de Hoarnestreek. De overlevering wil 
dat de windwijzer met de voorstelling 
van de ruiter eenmaal per jaar van 
de toren werd gehaald, in processie 
naar de Sint-Joris-boerderij gedragen 
en vervolgens weer terug op de toren 
geplaatst werd.
(uit: de Bjirmen, monument van de 
maand reeks/boekje)

Geschiedenisweetje over de windwijzer van  
de Sint Joris kerk

frans bleeker

www.fransbleeker.nl

De Alde Mar 7 | 9035 VP Dronrijp
Tel. (0517) 233 400 | Mob. 06 – 538 912 09

in- en verkoop motorfietsen - 4WD
bedrijfs- sportauto’s

en klassiekers
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Nog efkes in ferhaaltsje fan myn 
nicht en my, mar dan sûnder it 
hûntsje.  
Wy krigen de opdracht fan de Sint 
Joris om in interview te dwaan mei 
Teo de Groot fan it CBO. Hy is de 
directeur fan it CBO die de Flam-
bou sluut. En dit hat in soad ym-
pact op it doarp. En derom woe de 
Sint Joris ek syn ferhaal hjerre. As in 
goed sjoernalastiek krantsje hjerre 
je 2 kanten te beljochtsjen. Dus wy 
hielendal yn de gloria want nou 
wurde wy ek sjoernalisten.

Ik hie it ferhaal fan Sybe Geert (ferteld 
bij de doarpsbelang fergadering) 
nog net heard. Myn nicht wol en die 
wie der djip fan under de indruk. Wat 
hat de MR, en dan mei namme Sybe 
Geert en Jaap Dries, in bulch fol wurk 
fersetten en wat ha se op hun dak kri-
gen seit myn nicht. 
Ik ha toen it ferhaal lêzen en ik waar 
sa stadich oan lilker en lilker. En derom 
fûn ik it machtig om nou ek it ferhaal 
fan de directeur te hearen. Wat wie-
ne syn beweegredenen? 
Dus ik yn’e mail. Myn nicht hie al alle-
gear fragen makke en serieus dêr mei 
besich west. Ik hie ek al in hiel ferhaal 
mei Sybe Geert han en we ha de stra-
tegie mei him en de Sint Joris redactie 
ek troch nommen.

En ja hjer… we krigen in ôfspraak mei 
Teo de Groot himsels. Freedtemoarn 

om 10.00. Wy strak yn it pak en de 
fragen under de earms. Noch efkes 
op’e mail sjen wat it adres nou ek al-
wer wie. En toen kaam de domper. 
Hy hie in oare ôfspraak en wy hoech-
den derom net te kommen.

Fuort in mail der hinne dat we folgen-
de wike wol kinne. Krij ik in mailtsje wer 
werom, de beste man soe my belje 
op moandei om te praten. Myn nicht 
fuort mâl. Se seit: hy lûkt de keutel 
yn, we stean wer mei lege hânnen 
daliks! Ik hâld de moed der nog yn en 
wachtsje it ôf.
Belt die beste man my krekt wanneer 
ik drok oan it wurk bin. Nou ik de voice 
mail snel lusterje. 
Hy hie it advies krigen fan it CBO om 
net in interview te dwaan omdat der 
tefolle emoties bij belutsen binne. En 
dit hie hy ek noch efkes op’e mail set-
ten. 

T: 06 - 222 464 16  |  Lidlumerwei 9, Oosterbierum

De ene dag graven we kilometers sloot, de dag erop uw vijver. Met 
evenveel toewijding. Van korte klus tot groot project: Jelgerhuis heeft 
het geschikte materiaal en ervaren machinisten. 

kraanverhuur & grondwerk

Ús kant fan de sluting fan de Flambou
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Ik fuort wer werom maile dat emoties 
nou ienmaal by dreeche situaties en 
sulke besluten heare en dat hy oars ek 
wol in eigen ferhaal skriuwe mei. Wer-
om hy nou fient dat de skoalle ticht 
moat. 
Noch gjin antwurd oant nou ta, hy lit 
niks mear fan him heare.

Sju en dan wurde myn nicht en ik ien. 
En dan tinke we at hy neat skriuwt dan 
skrieuwe wy us miening en bliuwe we 
net mear iepen stean foar him. 

Ús brief oan Teo de Groot:

Goeie!
Dhr de Groot, snappe jo nou net wat 
fan beslissing jo nommen ha. 
De term “leefbaarhyd foar de doara
pen” wer de Gemeente altyd mei 
smiet giet sa fuort. 
De beroemde trijehoek fan Tsjerke, 
Kroeg en Skoalle is nou fuort. We binne 
lam slein en fleugellam makke. 
We meie nergens tsjin yn gean want jo 
ha dizze beslissing makke. 

We hebben een geweldig winter- 
seizoen achter de rug, weer helemaal 
ouderwets! Er waren leuke activiteiten 
waar veel van jullie ons dorpshuis heb-
ben bezocht. 

Tijdens de zomer is het altijd weer wat 
rustiger, er zullen minder activiteiten 
worden georganiseerd. 

Wel zijn uiteraard It Keukentsie en de 
Soos gewoon geopend. 

We wensen iedereen een hele fijne 
vakantie, en na de zomer begint het 
nieuwe seizoen weer met een nieuwe 
agenda en nieuwe activiteiten. We 
hopen u dan weer te mogen verwel-
komen in It Mienskar. 

Ús kant fan de slutingfan de Flambou

It Mienskar

De mannen fan de MR binne nei de 
Raad van Toezicht west en ha der in 
prachtig foarstel dien, mar nog wie 
dat net genôch. Se ha fochten as lieua
wen.  Mar it wie fjuchtsjen tsjin de gruta
te macht die allang in beslissing makke 
hie. Moai dat se nog efkes tsjin spartele 
en der ha jo se ek in kompliment foar 
joen.
Mar mei de oerwinning al yn de bûse 
is it makkelijk in oar in kompliment te 
jaan. 
Dat it doarp lilk is wol nog net sizze dat 
we ûnredelyk binne. Dert falt mei ûs 
best te praten. Mar dat jo je nou wer 
werom lûke om dat je bang binne foar 
de emoties fyn ik in messtek yn de rêch 
foar alle ynwenners fan Easterbierrum 
en Kleasterlidlum.

Mei groetnis fan mefrou S. en H. Mulder

En no ek noch in boadskip foar ús 
doarpsbewenners:

Beste ynwenners fan Easterbierrum en 
Kleasterlidlum, 
wy snappe dat jim wurch binne fan 
alle commoties en drok binne mei 
jim gesin, freonen en sociaal libben. 
Mar wy wienen altyd fan oudsher ien 
doarp en we wienen hecht at it der 
op oan kaam. Wy sjogge dit net mear. 
De sportclub is fuort, skoalle giet ticht, 
de Bjusse meie we net mear troch. Wy 
dogge in oprop om dizze simmer wer 
mear mei elkoar te dwaan en te stean. 
We kinne en we moatte dit. We krije de 
skoalle der net mear mei werom mar 
we wolle ek gjin aanhangsel wurde 
fan Seisbierrum of Tsjummearum. Dus 
prakkeseer der dizze simmer oer hoe 
we wer ien wurde kinne en hoe we de 
sportfjilden en oare clubs toch wer iea
pen hâlde kinne. It giet om de takomst 
fan it doarp en de bêrn!

Sa, en nou nimme wy in borrel om ef-
kes ús emoties bekomme te litten.
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Voor meer informatie over Ooster-
bierum en de diverse activiteiten: 
www.oosterbierum.info en 
info@oosterbierum.info

Wie Wat Waar

Chr. Oranjevereniging
Secr. J. Jukema
Hoarnestreek 19-b
8854 RP Oosterbierum
06- 27 88 95 21
ovoosterbierum@hotmail.nl 

Dierenartsenpraktijk NW Friesland
Het Want 4
8802 PV Franeker
0517-392 100 
dapnoordwestfriesland.nl/

Dorpsbelang
dorpsbelang@oosterbierum.info

Dorpskrant Sint Joris
Sara Mulder
Skoalstrjitte 6
8854 AN Oosterbierum
0518-481 870 
sintjoris@oosterbierum.info

Fryske Flinter (Energie Coöperatie)
Fryske Flinter U.A.
Tjerke-ekers 13
8855GA Sexbierum 
www.fryskeflinter.nl

Fryske Flinter Fonds
Buorren 2
8854 AH Oosterbierum
www.fryskeflinterfonds.nl

Gemeenschapscentrum It Mienskar
Beheerder: Ype Bonnema
Buorren 27
8854 AG Oosterbierum
0518-481 956 / 481 800
info@itmienskar.nl 

Gemeente Waadhoeke
Harlingerweg, Franeker
0517-380 380
www.waadhoeke.nl

Huisarts
Huisartsenpraktijk WAADSICHT 
Praktijkhouder huisarts Mw. JM 
Hoexum
Locatie Sexbierum
Bjirmenstate 52
8855 GB Sexbierum
0517-59 12 55
www.waadsicht.nl
info@huisartssexbierum.nl

Locatie Tzummarum
Jel Rinckesstrjitte 2
8851 ED Tzummarum
0518-48 12 32
www.waadsicht.nl
huisartsenpraktijk-tzummarum@
ezorg.nl

Wie Wat Waar
IKC De Flambou
Skoalstrjitte 2
8854 AN Oosterbierum
deflambou@cbo-nwf.nl 

Kaart- en biljartvereniging De Klos
Gerrit Jan Visser
Fiskerspaed 10
8854 AJ Oosterbierum
06-27 30 44 18
visser.gj@hotmail.com

Kaart- en biljartvereniging 
De Famkes
Ida Mollema
D. Sixmastrjitte 3
8851EC Tzummarum
06-12 07 00 37

Kloostertuin Oosterbierum
contactpersoon: Hermien Moning
Terp 10 
8854 AD Oosterbierum
0518-482 032
locatie: Sint Jorisstrjitte
www.kloostertuinoosterbierum.nl

MCL Leeuwarden
Henri Dunantweg 2
Leeuwarden
058-28 66 666
www.mcl.nl

Nij Bethanië
8851 EJ Tzummarum
0518-744103
www.zorgcentrumhetbildt.nl
tzummarum@zorgcentrumhetbildt.nl 

Ouderensoos Oosterbierum
A. Jukema
De Tsjerke-Ekers 5
8855 GA Sexbierum 

Pedicurepraktijk De Wadden
Yvonne van Setten
Hoarnestreek 20
8854 RP Oosterbierum
06-28 41 05 03       

Protestantse Gemeente 
Oosterbierum-Wijnaldum
Predikant ambulant: Ds. I. de Rouwe
06-81 54 72 88  
freulezon@gmail.com
Maandag van 9-10 inloop consistorie. 

Voorzitter (a.i) tevens contactpersoon 
diaconie:
Jessy en Johannes Wolbers
Buorren 2
0518-481005 | 06-20 64 74 16
fam.wolbers@gmail.com 
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Wie Wat Waar
Jeugdclub:
Irolt Dijkstra
Haerdawei 54 
8854 AC Oosterbierum 
06-15851611 
club@oosterbierum.info 

Kerkrentmeesters, Secretaris:
Bibi de Vries – van Halsema
Bauke Poelstrastjitte 34
8854 AX Oosterbierum
0518-481 492
rentmeesters.secretaris@pg-
oosterbierum-wijnaldum.nl

Slachte Wurkgroep Easterbierrum
Anna Bakker
Fiskerspaed 13
8854 AJ Oosterbierum
slachte@oosterbierum.info

Sport en spelcommissie
Sara Mulder
Skoalstrjitte 6
8854 AN Oosterbierum
06-25 17 73 83

Tonido Gymnastiekvereniging 
Tzummarum
06-17 65 07 82 Geartsje van Dyk
corrybouma@hotmail.com 

Terp 10 Communicatie
Terp 10
8854 AD Oosterbierum
0518-481 494
www.terp10.nl 

Toneelver. “Ferdivedaasje”
Mevr. T. Zuidema
Heardawei 5
8854 AA Oosterbierum
0518-482 828
t.zuidema@ziggo.nl  

Uitvaartvereniging “De Laatste Eer”
Jetske Nouta
Muntsewei 16 
8853 XN Klooster-Lidlum
0518-482 183
de.leste.eare@gmail.com 

Zonnebloem afdeling Harlingen 
Contactpersoon H. de Vries Mulder 
0518- 481 115 

Zorgcentrum De Batting
Jetting 1a
8862 AK Harlingen
0517-499 999
www.mcl.nl
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Een unieke fi etstocht door 
het weidse landschap 

van Waadhoeke. 

Voor de vierde editie van 
Waadhoeke Fietstocht zijn weer 

4 prachtige routes ontwikkeld
en een speciale kidstocht.

Alle routes starten opnieuw aan 
de Breedeplaats in Franeker en 

fi nishen op It Sjûkelân in Franeker.

waadhoekefi etstocht.nl

WAADHOEKE FIETSTOCHT

NIEUW!
Waadzoeker

Kidstocht  5 km
zie website 
voor info

KEUZE UIT 4 AFSTANDEN

Een unieke fi etstocht door 
Ontdek en ervaar Waadhoeke!

7 SEPTEMBER 2024

Kidstocht  5 km
27
KM

47
KM

67
KM

120
KM

Enthousiast geworden?
Schrijf je nu in!

De santekraam van Barradeel zomer 2024

Tijdens Tsjerkepaad 2024, van 6 juli tot 
en met 14 september, zijn de kerken in 
onze dorpen iedere zaterdagmiddag 
open voor bezoekers. Er zijn exposities 
van (lokale) kunstenaars en er is koffie 
en thee.  De Werkgroep Ontmoeting 
& Inspiratie Barradeel ziet het Tsjerke-
paad ook als een mooie gelegenheid 
voor het zoeken van verbinding en 
het versterken van de saamhorigheid 
tussen buurtgenoten uit de verschillen-
de dorpen en kerken van onze regio. 
Vandaar deze uitnodiging voor een 
activiteit rond “de santekraam van 
Barradeel”.

De heiligen langs de Waddenkust  
Was u al opgevallen dat haast al onze 
kerken een naam hebben die begint 
met ‘Sint? Ze zijn genoemd naar een 
heilige. Kennelijk voelden de bouwers 
van de kerk van Winaam zich geïn-
spireerd door Andreas, hadden ze in 

Sexbierum een speciale klik met Sixtus, 
en liepen ze in Oosterbierum weg met 
Joris. Martinus was populair in Tzum-
marum en Pieter (Petrus) in Pietersbie-
rum. Zelfs het eenzame torentje van 
Firdgum doet mee: de kerk die daar 
vroeger stond was gewijd aan Sint Ni-
colaas.

Vragen genoeg: wie waren die Sinten 
precies? Wat zagen onze voorouders 
in hen? Hebben ze ons nog iets te zeg-
gen? Door welke namen zouden wij 
ons laten inspireren? We nodigen jul-
lie uit om dat te komen ontdekken in 
een ontmoeting met een paar van die 
Sinten zelf. Geloof het of niet: een tijd-
machine haalt steeds één van hen uit 
het verleden naar ons toe. Dit wonder 
zal geschieden op de hieronder ge-
noemde zaterdagen in de genoemde 
kerken, steeds om drie uur ’s middags.
   

Programma:
•	 Sint Joris verschijnt in de kerk van 

Oosterbierum op 13 juli, 15.00u
•	 Sint Martinus is op 20 juli om 15.00u 

present in Tzummarum
•	 Sint Sixtus laat zich zien op  

7 september om15.00u in  
Sexbierum

•	 Sint Andreas spreekt in Winaam op 
14 september, 15.00u

Pelgrimage
Wie erbij wil zijn kan rechtstreeks naar 
de genoemde kerk komen, maar leu-
ker is nog om er vanuit de verschillen-
de andere dorpen zoveel mogelijk ge-
zamenlijk naar toe te fietsen. 

 
De Werkgroep Ontmoeting & Inspira-
tie Barradeel gaat uit van de protes-
tantse gemeenten Sexbierum-Pieters-
bierum, Oosterbierum-Wijnaldum en 
Tzummarum-Firdgum. 
 
Contact: 
Liza Zijlstra: 06-19826604;  
Wybo Dondorp: 06-11184355,  
wybodondorp@gmail.com 

Gerry Westra en Bibi de Vries denken 
mee in deze groep namens Oosterbie-
rum
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De Bjirmer Drekrin, koningsnacht 2024

De eerste editie van de Bjirmer Drekrin is 
gelopen, gerend en gespetterd. En wat 
een mooie eerste editie! 

Bij aanvang was er koffie en gebak aan-
wezig, altijd lekker. Er startten maar liefst 
180 deelnemers, ongeveer gelijk ver-
deeld over de beide afstanden van 4 en 
8 km. Alle deelnemers mochten 

genieten van waterige en drekkige hin-
dernissen verspreidt over de routes. En
hoe iedereen de route heeft beleefd is 
heel verschillend. Er waren bikkels die 
vonden de route te makkelijk, de 4 km 
route was te kort, of juist precies goed en 
uitdagend genoeg. 
De ene kwam met alleen natte sokken 
binnen, de ander was tot aan de kruin 
toe nat en bruin… 
Maar iedereen mocht aan het einde 
genieten van een duik in de hottub of 
een douche om je af te spoelen. Naast 
alle deelnemers, waren er ook vele sup-
porters om iedereen aan te moedigen, 
fantastisch. En ook de weergoden wa-
ren goed met ons gezind. Kortom, het 
kon niet beter! 

Ondertussen was er voor de kinde-
ren een springkussen en stond er een 
snackwagen klaar voor iedereen die zijn 
maagje gevuld wilde hebben. Toen alle 

deelnemers van de drekrin terug wa-
ren, mocht ook het feestje beginnen. 
Duo Klick mocht de tent op z’n kop zet-
ten! Het bleef nog lang onrustig. 

Wij willen nogmaals alle sponsoren 
en vrijwilligers ontzettend bedanken 
voor jullie hulp, want zonder jullie was 
het niet zo’n groot succes geworden! 
Kortom, de Oranjevereniging Ooster-

bierum Klooster-Lidlum en Oranje Na-
tionaal Sexbierum/Pietersbierum kijken 
terug op een geslaagde eerste Drekrin!

Voor wie nog wil nagenieten, er staan 
ondertussen foto’s online. 
Neem hiervoor een kijkje op de face-
book-pagina’s van de Oranjevereniging 
en/of Oranje Nationaal. 
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Wist u dat ... 
•	 Dorpsbelang een enquête  deur 

aan deur heeft gebracht
•	 Wij mee mogen beslissen over 

de eventuele obstakels op de 
Hearewei

•	 Het vooral Oosterbierummers zelf 
zijn die daar ONTZETTEND hard 
rijden

•	 Obstakels echt niet de oplossing 
zijn

•	 Je Oosterbierum.info moet volgen 
voor meer informatie

•	 De Flambou dicht gaat en daar-
om gaat opruimen

•	 De kinderen nu al tussen de dozen 
zitten

•	 Het meubilair al wordt verkocht 
wordt  terwijl er nog school is

•	 De leerlingen nu heerlijk op het 
sportveld kunnen vertoeven de 
laatste paar dagen

•	 Er ook een reünie komt van de 
Flambou op 12 juli

•	 U nog een keer door de Flambou 
kan flaneren

•	 Er dan ook een markt is op het 
schoolplein

•	 Je het gehate stoeltje waar je 6 
jaar op zat kan kopen

•	 Half Oosterbierum nu beroemd is 
door de Slachtemarathon

•	 Jellie de oudste Oosterbierumse 
stapper is die meedeed aan de 
Slachtemarathon

•	 Patricia en Wietske  in te huren 
zijn voor een sportevenement als 
bezemwagen

•	 Oosterbierum heeft laten zien er 
klaar voor te zijn  als Finish 2028

•	 Dit ook duidelijk te lezen was op 
de seedyk

•	 Alise zich ontpopt heeft als de 
nieuwe “daorpsomropper”

•	 Zij haar zusje Anne aan de man 
wilde brengen tijdens de “Slachte”

•	 Zij vertelde dat Anna een goede 
vangst is

•	 Zij vertelde dat Anna niet alleen 
uit een goede familie komt 

•	 Hij er ook nog een geweldige 
schoonzus bij krijgt

•	 U satevlees niet moet verwarren 
met zitvlees….

•	 Omdat er in satevlees een vlees-
etende bacterie zit 

•	 U daarom dus niet op een sate-
prikker moet gaan zitten!!

•	 Jullie nu echt jullie cavia of konijn 
bij de opvang moeten brengen

•	 Het onkruid nu veels te hoog 
staat, hoger dan de planten

•	 De oranjekoorts nog niet heeft 
toegeslagen

•	 U nu toch echt op moet schieten 
om de straten Oranje te maken

•	 Nederland namelijk kampioen 
gaat worden

•	 De Skoalstrjitte tot 2x toe opge-
sierd werd door een mooie pop

•	 Er eentje 70 jaar oud was en de 
ander 60 jaar

•	 Er nog genoeg te vertellen is maar 
dat we nu een zomervakantie  
hebben.
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Gespot in Oosterbierum: De Hollandse kwaker

advertentie

Als je door ons mooie dorp loopt kom 
je op verschillende plekken witte een-
den tegen. Zo ook bij ons in de sloot 
sinds een jaar of 3 hebben wij ook 
eenden in de sloot.

We zitten graag op de vlonder en 
dan is het geweldig om de eenden 
bezig te zien. Vorig jaar hadden we 
wel nesten met eieren maar er was er 
niet 1 bevrucht. Dit jaar is dat anders, 
1 eend ging in de melkbus broeden. 
Maar helaas, een bunzing heeft een 
eind gemaakt aan dat nest en  de 
eend heeft zichzelf en haar nest goed 
verdedigd maar ze heeft het niet 
overleefd. 
Een andere eend ging op de vlonder 
achter het schuurtje op een smal 
stukje grond een nest maken. Daar 
lagen 8 eieren in maar daar kwamen 
de eksters op af en pikten een ei 

kapot. Daarop hebben wij  een half 
krat over het nest gezet en ging de 
eend gewoon verder met broeden. 
Op 16 mei kwamen daar 7 kuikens uit 
hun ei. Zo schattig van die kleine gele 
bad eendjes! De moeder deed het 
geweldig maar het instinct van de 
kuikens is bij gevaar het riet in, alleen 
daar staat dan helaas de reiger ze 
op te wachten. We hebben nu nog 3 
mooie kuikens. 
Het leuke is dat de hele buurt plezier 
heeft van de eenden. Het kan soms 
ook lastig zijn (want iedereen geeft ze 
soms wel brood maar teveel brood 
is niet goed voor ze), zodra ze ook 
maar iemand buiten horen beginnen 
ze hard te kwaken want misschien 
komt er iets lekkers over het hek. Nu 
zit er weer een eend op 7 eieren in 
de melkbus. Hopelijk gaat dit nest ook 
goed, we wachten het in spanning af. 
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advertentie

AL 40 JAAR “IT KLOPPEND HART VAN UW OMGEVING”

DE SOOS en KEUKENTSJE: vrijdags 20.00 t/m 1.00 u | zaterdags 16.00 t/m 24.00 u

Nieuwsgierig? Bel 0518 - 481956 / 481800 en kijk op WWW.ITMIENSKAR.NL

Geschikt voor vergaderingen t/m 
bruiloften, en alles wat er tussen zit
voor Oosterbierum en omstreken.

VAN 10 T/M 200 PERSONEN
VELE SOORTEN BUFFETTENOOSTERB IERUM/KLOOSTER-L IDLUM

Bern fan de Slachte 2004 - 2024

Tijdens de natte Slachtemarathon 
van dit jaar liepen ook 92 kinderen 
mee van 10 basisscholen die aan de 
Slachte liggen. Drie dappere lopers 
vertegenwoordigden ons dorp. 
Om 7.15 uur vertrokken Benthe Smits 
en Daniël en Amber Bergsma in alle 
vroegte vanaf de Sedyk voor een 
tocht van 4,5 kilometer naar Wijnal-
dum.  Benthe: ‘Het was gezellig om 
met vriendjes en vriendinnetjes uit de 
verschillende dorpen te wandelen en 
het t shirt wat we kregen is ook leuk.’

Het was overigens niet voor het eerst 
dat kinderen in georganiseerd ver-
band de marathon meeliepen. Tijdens 
de tweede editie op 12 juni 2004 voer-
de het project Bern fan de Slachte de 
hoogste klassen van 26 basisscholen 
langs de eeuwenoude dijk. De 42 kilo-
meter lange route – toen eindigend in 
Oosterbierum - werd opgeknipt in vier 
etappes met als wisselplaatsen Greate 
Wierrum, Littenserbuorren en Achlum.

In de weken voor de tocht kregen alle 
kinderen ook les over de geschiedenis 
van de Slachte en het belang van 
goede beschermende dijken.

Van onze basischool de Flambou 
liepen de hoogste groepen (o.a 
Sybrand Wijngaarden, Baukje en 
Johannes Houtsma, Juliët Jukema, 
Oane Dijkstra en Wessel de Cock) 
mee onder begeleiding van meester 
Klaas Kooistra, juf Binke Koopal, Her-
mien Moning en Albert Dijkstra. Albert 
(oudste zoon van Minke en Douwe) 
nam dit jaar opnieuw deel aan de 
marathon. Dit keer als hardloper.

De lopertjes van toen dachten er 
tijdens deze marathon nog wel aan 
terug. Baukje Houtsma: ‘We hadden 
het er vandaag nog over hoe lang 
dat alweer geleden was.’ En Sybrand 
Wijngaarden met een vette knipoog: 
‘Ik wist het nog wel, een oud trauma. 
Maar van deze foto wist ik niks.’
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Natuurlijk is er al heel veel gepubli-
ceerd over de Slachtemarathon, maar 
we willen deze editie ook nog even 
belichten vanuit Oosterbierum. In dit 
artikel deelt de redactie wat verha-
len en wetenswaardigheden over de 
Slachtemarathon van 15 juni 2024. 

Finishplak 2028?
Bij de start was groot op de Zeedijk te 
zien dat over 4 jaar de finish toch weer 
naar Oosterbierum moet komen, heel 
creatief was dit in het gras gemaaid.

Dubbel pech
De meeste hardlopers zijn om half zeven 
vertrokken, maar helaas gold dat niet 
voor één bus vol met hardlopers. Deze 
buschauffeur was per abuis naar Wom-
mels gereden, waardoor deze groep al 
flinke vertraging opgelopen. Maar toen 
ze eindelijk bijna ter plekke waren werd 

deze groep ook nog uit gezet bij de 
Zeedijk (de start van de wandelaars) en 
moesten ze ook nog extra (hard)lopen 
om bij de officiële start te komen. De 1e 
hardloper kwam (in de snelste tijd ooit 
tijdens de Slachte gelopen) al kotsend 
over de finish.

In gesprek met…
Om 6:55 (iets later dan gepland) was 
de start van de wandelaars en deze 
werd begeleid door ongeveer 50 vrij-
willigers uit Oosterbierum en Klooster-
lidlum, waarvan de jongste 2 pas 8 
jaar zijn (jong geleerd…). De vrijwilligers 
hadden ook leuke gesprekken, Ger-
dien: Eén wandelaar vond dat ik hem 
er wel door kon laten ‘anders loop ik 
straks over u heen’ zei die grapjas. ‘dan 
zou u de eerste zijn’ was mijn reactie. 
Daar kon hij gelukkig wel om lachen. 

Slachtemarathon uit 
Oosterbierumer perspectief

De familie Dijkstra
Na 6 maanden en 700 trainingskilome-
ters was het eindelijk 15 juni. Drie van 
de gebroeders Dijkstra: Hein, Sys en 
Ortwin, mochten hun geboortedorp 
(samen met nog 2 OB-ers Arjen en Erik) 
verlaten om ruim 4 uur later in Raerd 
te eindigen. Ook voor hen een barre 
tocht: wachten voor de bruggen en niet 
vanwege de pleziervaart, maar vanwe-
ge de gladheid. Maar ook de rest van 
de familie heeft de Slachte afgelegd, al 
met al een sportieve familie!
 
Dubbele marathon
Na de marathon te hebben gedraafd, 
vonden 5 hardlopers het een goed idee 
om de tocht daarna nog even te wan-
delen. Om 11:25 kwamen ze voor de 
2e keer naar Oosterbierum om dezelf-
de route nog eens af te leggen en rond 
18:30 waren ze voor de 2e keer gefinisht.

Aftellen
Alise had de functie van starter en hielp 
de groepen wandelaars met aftellen 
tot ze van start mochten. Ook organi-
seerde ze wedstrijdjes voor de wande-
laars, zoals wie het eerst bij haar was. 
Niet dat het veel hielp, want de wan-
delaars werden toch tegengehouden 
tot hun tijd was aangebroken om te 
vertrekken. Maar ze wees ook de deel-
nemers op een ree vlakbij in het veld.

Meeloper
Joukje Jukema (10 jaar) had bedacht 
dat ze haar heit wel even op weg kon 
helpen, omdat die anders zo’n eind 
moest lopen. Dat eindje op weg hel-
pen is uiteindelijk toch nog 25 km ge-
worden!
Tijdens het wachten met een meneer  
een poosje aan het kletsen geweest. 
Hij genoot duidelijk van de drukte met 
de cameraman en het aftellen. Tijdens 
het weglopen riep hij: ‘Jullie zijn gewel-
dig!’ Daar wordt je toch blij van (als 
vrijwilliger)?

Geen geduld
Er waren ook hele andere geluiden: 
er was een meneer die het zo’n grote 
onzin vond dat hij moest wachten, dat 
hij zo over de afzetting sprong en weg 
was (het doel van groepsgewijs starten 
is om latere ophoping tijdens de route 
te voorkomen).
De vrijwilligers die dit zagen, hoopten 
allemaal dat hij de brug Slachtetille in 
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Slachtemarathon uit Oosterbierumer perspectief

de file zou komen en daar nog heel 
lang moest wachten.

Barre tocht
De wandelaars hebben alle weersom-
standigheden vrolijk doorstaan, maar 
deze editie was wel ‘de symfonie van 
klapperende regenponcho’s’.  Maai-
ke (wandelaar) vertelt: 
Ús avontuur begong om healve 9. Nei 
een effectieve voorbereiding, sekkies 
om mien skuonnen en de poncho oan 
foar de rein, wie it safier. 
De wandeltocht begong mei rein en 
folle plesier. Nei 5 km hien de sekkies 
gjin nut meer en wien de fuotten troch-
weekt. Nei 10 km wie de eerste plas-
pauze een feit, gesellig mei sien ollen 

yn de rij. Nei 15 km waarden de eerste 
blierren-pleisters al plakt en waarden 
de eerste pijntjes besprutsen. 
Gelukkig hien we ollegjir support ûn-
derweis en nei 20 km kamen we us 
vriendinnen tsjin mei muziek. Samen 
mei de minsken om us hinne stoen we 
te swaaien en te sjongen op de mu-
ziek. Jirtroch wien we al snel bij de 30 
km, wert we een lekker bierke kriegen 
fan de jongens yn de hottub. De leste 
pear kilometers wien pittig mar we ha 
elkoar er trochhinne sleept en it blokje 
is binnen!

Bezemwagen
Vanaf de laatste start reed er een be-
zemwagen mee met 2 Oosterbieru

mers erin, zij hebben nog nooit zo lang 
over 42 km gedaan in de auto!

Wist u dat
•	 De laatste wandelaar om 21:55 

binnen kwam (een ½ uur voor de 
officiële eindtijd)

•	 Bij de gevonden voorwerpen zelfs 
een gehoorapparaat gevonden 
werd?

•	 De Slachte zelfs vanuit Zeeland 
gevolgd werd:  

Hallo Oosterbierumers,
afgelopen zaterdag 15 juni hebben 
we de hele dag naar de slachtemaa
rathon gekeken. We hebben hier erg 

van genoten, heeeel veeeel mensen 
gezien en 1 bekende (Alise Steenstra). 
Maar wel heel erg veel bekende plaa
tjes van de omgeving. We hebben de 
groeten gedaan via omrop Fryslan en 
hopen snel (en met beter weer) naar 
Oosterbierum te komen.

Lieve groetjes uit Zierikzee voor jullie 
allemaal, 
Gert en Gerda.

Bedankt!
De Slachte werkgroep wil uiteraard 
alle vrijwilligers heel erg bedanken 
voor hun inzet.
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Beste lezers,
Wij zijn Maarten en Dorine en wonen 
sinds eind maart met onze 2 hondjes 
op de Sint Jorisstrjitte 25. We komen oor-
spronkelijk uit Leeuwarden en Kimswerd.

Na een aantal jaren in een camper 
geleefd te hebben, kwamen we afge-
lopen winter toen we aan het reizen 
waren door Spanje en Portugal tot het 
besluit dat we graag weer in een huisje 
wilden wonen. Een vaste basis en een 
tuin waren dingen die we het meeste 
misten. En dat hebben we nu weer!  
We houden van zelfvoorzienend leven 
en zijn graag in de natuur.

Oosterbierum kenden we beide niet 
goed, dus het was een verrassing waar 
we terecht zouden komen. Onze eer-
ste indrukken van het dorp zijn heel 
positief!

Jullie zien ons vast wel eens door het 
dorp lopen met onze hondjes!
Groetjes Maarten en Dorine

Even voorstellen

advertentie

De data van het oud papier voor de 2e helft van het jaar zijn inmiddels bekend, 
dus zet ze alvast in de agenda: 

•	 3 augustus, 
•	 28 september en 
•	 23 november

De jeugdraad en de Oranjevereniging zullen om en om het oud papier komen 
ophalen. De opbrengst zal worden besteed aan activiteiten voor de jeugd. 

Oud papier

Seizoensfoto
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advertentie

“Wat bist do leaflik, rizende simmera
moarn.  
‘t Opgeande sintsje, laket mei oan.”

Wat zou ik graag door willen schrijven 
in de prachtige Friese taal, maar he-
laas zo eigen heb ik mij die nog niet 
gemaakt. Ik ben al blij dat ik redelijk 
uit de voeten kan met het Fries tijdens 
het spreekuur en de visites! Of tijdens 
de Slachtemarathon, zoals afgelopen 
weekend. Wandelde u ook mee?
 
We maken ons in de huisartsenpraktijk 
op voor de zomermaanden. De plan-
ningen zijn rond en sommigen hebben 
– net als velen van u – de vakanties ge-
boekt. We hopen op meer zonuren en 
minder regen, maar té warm natuurlijk 
ook liever niet.

Afgelopen jaar hebben we plannen 
gemaakt om vaker in de dorpskrantjes 
te schrijven met nieuws vanuit de huis-
artsenpraktijk. Door de volle agenda’s 
is dat helaas niet eerder gelukt.

Welk nieuws kunnen we u melden?
Assistente Gryt de Vries gaat na ruim 30 
jaar werken in de huisartsenpraktijk in 
Sexbierum begin juli met welverdiend 
pensioen. 
We hebben ondertussen al een gezel-
lig afscheid voor haar georganiseerd, 
omdat ze vertrokken is voor een wat 
langere zeilvakantie. Mocht u nog een 
bericht voor haar willen achterlaten, 

dan kan u dat bij ons afgeven en stu-
ren wij dat aan Gryt door.

Dokter Joep Bontemps heeft u al weer 
regelmatig gezien, meestal op de lo-
catie Tzummarum. Hij is helaas niet vol-
ledig hersteld na zijn fietsongeluk, maar 
we zijn ontzettend blij dat hij weer 50% 
werkt en dat blijft hij ook doen.

Helaas is verpleegkundige Elske Eijzen-
ga recent uit de roulatie geraakt door 
een motorongeval, maar met alleen 
een gebroken sleutelbeen is ze er zeer 
goed bij weggekomen en ze hoopt in 
juli haar werk weer op te pakken.

De zomerplanning
Gedurende de zomervakantie van vrij-
dag 19 juli t/m vrijdag 30 augustus is de 
locatie Tzummarum gesloten. Gedu-
rende deze 6 weken kunt u wel terecht 
bij de locatie Sexbierum. Uw gegevens 
zijn te allen tijde op beide locaties be-
schikbaar.

Ook kan het zijn dat u nog wel een af-
spraak met één van de verpleegkun-
digen hebt in Tzummarum, zij zullen u 
dat tijdig laten weten. Vraag bij twijfel 
goed na waar u verwacht wordt voor 
uw afspraak!

We merken dat het de laatste weken 
in de huisartsenpraktijk relatief rustig is. 
In de zomerperiode hebben wij een 
lagere bezetting. Wacht daarom niet 

Nieuws vanuit Huisartsenpraktijk Waadsicht
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Nieuws vanuit Huisartsenpraktijk Waadsicht

tot het laatste moment met het maken 
van een afspraak of het bestellen van 
uw medicijnen.

Meer tijd nodig
Wat betreft het bestellen van (herhaal)
medicijnen. Hierbij berichten wij u over 
een belangrijke wijziging. 
U en wij hebben veel last van de tekorten 
van medicijnen. Het lijkt er niet op dat dit 
binnenkort beter gaat worden, ondanks 
alle acties die ervanuit de huisartsen en 
apothekers ondernomen worden. Wij 
hebben veel tijd nodig om oplossingen of 
alternatieven te bedenken en te bespre-
ken of om medicijnen elders te bestellen.  
Daarom kunt u uw medicijnen later op-
halen dan u gewend was. Na 3 werk-
dagen kan de medicatie opgehaald 
worden.		

Besteld vóór 10u 
’s morgens op:

Ophalen tussen 
15:30-16:30u op:

maandag donderdag

dinsdag vrijdag

woensdag maandag

donderdag dinsdag

vrijdag woensdag

Bestelt u de medicatie ná 10.00 uur 
dan duurt het 1 werkdag langer.

Locatie Tzummarum is op vrijdag  
gesloten!
In het weekend bestelde medicatie 
kunt u dus pas donderdag ophalen!

In bovenstaand schema staan de af-
spraken duidelijk genoteerd. Misschien 
handig om thuis op het prikbord of op 
de koelkast te bewaren!
	
Helaas hebben we nog geen con-
creet nieuws over de verbouwing (of 
nieuwbouw) voor de locatie Tzummar-
um. We zullen in elk geval de huidige 
locatie enigszins opknappen, zodat 
we u op een prettige, schone en vei-
lige praktijk kunnen blijven ontvangen. 
U heeft van ons een enquête toege-
stuurd gekregen (per e-mail), we ne-
men uw beoordelingen, maar zeker 
ook uw suggesties serieus en horen 
graag als u ideeën heeft voor onze sa-
menwerking.

We wensen iedereen alvast een mooie 
zomer; sta af en toe eens stil en geniet 
met volle teugen, waar u ook bent.

“’t Hoantsje kraaikt: kûkelû, ’t doke 
ropt: rûkûkû!
Ik wol ek sjonge fleurig fan toan.”

advertentie

nieuwbouw, verbouw & renovatie.

uitstekende dienstverlening 
persoonlijke aandacht
betrouwbare werkwijze
gedegen vakmanschap
vraag informatie of  bekijk de
mogelijkheden op:
www.bouwbedrijfhiemstra.nl

.

.

.

.

.

Bouw op zeker met 
goede garanties!

NIEUWBOUW

VERBOUW

RESTAURATIE

Swaerderwei 31A• 8851 EG Tzummarum Tel: 0518-481578 • Fax: 0518-481135
info@bouwbedrijfhiemstra.nl • www.bouwbedrijfhiemstra.nl

b o u w b e d r i j f

Hiemstra

Kwaliteit staatvoorop!
Kwaliteit staatvoorop!
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De Kloostertuin is een begrip. Niet alleen in ons dorp, maar ook in onze regio. 
Tal van vrouwen, mannen, jongens en meisjes steken op de tuin de handen uit 
de mouwen. Wie zijn al die vrijwilligers? Wat doen ze er en waarom?
In de Sint Joris stellen we ieder seizoen van het jaar één van hen voor. Deze 
keer zetten we Betty Hibma Kuiken in de warme zomerzon.

Om de twee weken is ze op vrijdag vrij, 
maar alle andere dagen van de week 
werkt Betty Hibma in de thuiszorg. Op 
vijf adresjes per week is zij een vaste 
waarde om het huis leefbaar te houden 
voor mensen van 55 tot 90 jaar.
Toen ze haar opleiding had afgerond 
deed ze als gezinsverzorgster alles voor 

de mensen, van koken tot wassen. ‘In 
de korte tijd die ik nu per adres nog 
beschikbaar heb gaat dat niet meer. 
Toch heb ik tevreden klantjes. Blijkbaar 
ben ik er wel handig in, want ik kan 
wel door het werk komen en ondertus-
sen ook een praatje maken. En dat is 
belangrijk voor de mensen waar ik kom. 

Verzot op pareltjes en tuinieren
In mij vinden ze een uitlaatklep tegen 
wie ze meer vertellen dan tegen hun 
kinderen.’

Wanneer Betty en Klaas hun kinderen 
Hanneke en Jan krijgen, zegt ze haar 
baan op en gaat in de tomaten-  
kassen van Albert en Juultje Runia 
aan het werk. ‘Dat was ideaal. Lek-
ker dichtbij huis zodat je snel bij de 
kinderen kon zijn wanneer er iets was. 
Het was ook gezellig. Samen met 
andere vrouwen uit het dorp, zoals 
Tiet Dijkstra, Tine Bergsma, Iris Bergs-
ma en Tineke Houtsma, gingen we ’s 
ochtends tomaten plukken. Vooral op 
maandag zo na het weekend hing er 
een enorme bult.’

Deed ze bij Runia haar liefde voor 
het tuinieren op?
‘Nee, ik mag altijd al graag in de tuin 
omrommelen en onkruid verwijde-
ren, want daar houd ik absoluut niet 
van. Op de Kloostertuin is me dat ook 
een ergernis. Vooral die wortels (tûg) 
storen me enorm. Met al die regen dit 
seizoen is het ook niet makkelijk om 
te schoffelen. Misschien moeten we 
meer met worteldoek gaan werken, 
net als bij de aardbeien.
Het zou mooi zijn wanneer we meer 
tijd hadden om het bij te houden. Wat 
extra mensen en handjes zouden wel-
kom zijn. We hebben een mooi ploeg-
je mensen en iedereen vindt hier zijn 
ding waarmee hij of zij happy is. Op 

de tuin ben je er even uit en heb je de 
gedachten bij wat anders.’

Zelf heeft Betty dit voorjaar met Adeli-
ne de bloementuin opnieuw ingeplant 
en ingezaaid met dahlia’s, chrysan-
ten, canas, gazinas, rode zonnebloe-
men, afrikaantjes en wildmengsel.
‘Water geven hoeft dit jaar niet. Nu 
maar hopen dat de slakken niet alles 
opvreten.  
Je kunt je afvragen is dat nou de 
moeite waard. In de winkel haal je 
makkelijker je groente op, maar hier 
haal ik voldoening uit.’

Op zondagmiddag – wanneer er in juli 
en augustus steeds een theetuin met 
muziek wordt georganiseerd – is Betty 
niet op de Kloostertuin te vinden. ‘Dan 
ben ik er niet. Dan is er te veel vreemd 
volk. 
Op zondag zijn Klaas en ik ’s ochtends 
in de kerk en ’s middags gaan we 
naar de jeugd of kijken bij andere 
theetuinen als Hitzum en Slappeterp. 
We gaan samen ook graag op pad 
naar rommelmarktjes. Daarvoor heb 
ik een speciale app op mijn telefoon, 
maar de lichtpuntloods in Kollumer-
zwaag is wel mijn favoriet.  
Hiervoor staan mensen vaak al in de rij 
voor het open gaat.
Wanneer we zomers met de caravan 
weggaan is dat ook een geliefde 
bezigheid. Een beetje rondstruinen op 
zoek naar pareltjes.’
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Rûntsje mei it hûntsje
Ik rin mei myn hûntsje nei myn nicht ta. 
Se stjit mei har kont omheech by de 
dyk. Drok mjitte mei in mjitlint. Wer bist 
mei besich, freegje ik. Nou sju seit se ik 
moat goed opmjitte fan myn man wêr 
hy ride moat at de pealen komme. 
Sju hy moat der dan noch lâns kinne 
mei syn frachtauto en Gerrit moat der 
noch lâns kinne mei syn grutte trekkers. 
Ik moat earst mar efkes wat oan jim út 
lizze: Dêr is in foarstel om pealen op de 
Hearewei te setten om de snelhyd út 
de auto’s te heljen. It doarpsbelang 
hat ús (doarpsynwenners) nou belût-
sen by dit foarstel. 
Dizze minsken sjugge it belang fan de-
mokrasy yn. Mar myn nicht har man 
ryd mei grut ark en at hy fan it hiem ôf 
ride moat dan kin hy in peal reitsje, at 
dy der komt. 
Sa ek de grutte trekkers fan de boeren 
en frachtferkear fan Lamb Weston. Dus 
moat se wol efkes alles goed út mjitte 
om te sjen wêr’t hy ride moat. Dus sa 
stean we mei syn twaen mei de kont 
omheech. En it hûntsje dêr mar om hin-
ne drave.

At we efkes letter rinne richting Seis-
bierrum komt my yn it sin dat se fan 
dizze dyk in 60 km dyk meitsje wolle. 
Foar de feilighyd. Alles fan rjochts kri-
get foarrang. Mar hjir yn wurde wy net 
belutsen. Terwyl wy wol elke dei dêr op 
ride. Mar fan hoe heger it beslút komt, 
hoe minder wy der yn belutsen wurde.  

We rinne in stik oer de Slachte. En at 
jim dit lêze dan is de Slachtemarathon 
al west. En ik hoopje dat it in succes 
west hat. Mei moai waar. Mar ik ha nou 
krekt lêzen dat se benauwd binne foar 
genoch parkearplakken yn Reard. De 
greiden binne te wiet. Nou lit se mar ef-
kes switte. Wy in Easterbierrum hiene in 
moai plan foar parkeerplakken at wy 
hjir de finish hienen. Mar ja der wiene 
gjin earen nei.  

De motorelfstedentocht (moai scrab-
ble wurd) is hjir ek west. Wat in beleve-
nis. Iederyn die it op tiid wist, stie oan’e 
dyk te swaaien en te klappen. Ja myn 
nicht en ik ek. We binne der sa sljocht 

Op 26 april 2024 kreeg Johannes Wol-
bers een lintje.
Met een list van kleinzoon Iwan is hij naar 
het gemeentehuis gelokt. Iwan had zijn 
pake wijsgemaakt dat hij om 10 uur een 
interview had met wethouder Dijkstra. 
Om dat te bewijzen had hij van de se-
cretaresse van de wethouder ook een 
uitnodiging voor het interview per mail 
gekregen.

Opdracht voor Iwan deze ochtend was 
ook om alles te vertragen, want de rest 
van de familie moest ook ongezien op 
het gemeentehuis komen. Daarom nam 
Iwan zijn pake eerst mee naar school, 
want hij was wat “vergeten” in zijn kluisje. 
Iets over tienen en precies op tijd kwa-
men Iwan en pake Johannes aan bij het 
gemeentehuis, waar wethouder Dijkstra 
hen op stond te wachten. Zelfs toen Jo-
hannes de overvolle raadszaal inliep en 
daar familie en vrienden zag, was het 
nog niet tot hem doorgedrongen dat 
de ochtend een totaal andere wending 

kreeg. Met Johannes waren nog 8 an-
dere mensen voor een onderscheiding 
naar het gemeentehuis gelokt. De ge-
meente Waadhoeke schreef:

Johannes Wolbers (68 jaar) uit  
Oosterbierum – Ridder in de 
Orde van Oranje Nassau
Johannes heeft een groot en warm hart 
voor de mienskip. Voor zijn eigen dorps-
genoten in Oosterbierum, maar ook 
voor anderen ver buiten de gemeente-
grenzen. Een halve eeuw al zet hij zich 
onvermoeibaar in voor de medemens. 
Er is praktisch geen vereniging of orga-
nisatie in Oosterbierum waarvan Johan-
nes geen bestuurslid is geweest. Van kerk 
tot kaatsvereniging en van dorpshuis tot 
dorpsbelang. Zijn sociale betrokkenheid 
blijkt ook uit het feit dat hij zeventien jaar 
lang deel uitmaakte van de Werkgroep 
Roemenië.

Johannes draagt nu met recht de titel 
Ridder in de orde van Oranje Nassau.  

Een lintje voor Johannes Wolbers
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Kijk voor ons 
smakelijke aanbod 
of een interessante 
vacature op 
www.Lambweston.eu.

Bij ons is een aardappel niet zomaar een aardappel. 
Wij zoeken naar mogelijkheden om samen met onze 
telers, medewerkers en klanten deze aardappel
iets extra’s mee te geven. In onze fabrieken in 
Bergen op Zoom, Kruiningen, Oosterbierum (in NL) 
en in Wisbech (UK) en Hollabrunn (AT) maken we er 
heerlijke kwaliteitsfrites, Twisters® en CrissCuts® van.

Kijk voor ons smakelijke aanbod of een interessante vacature op www.Lambweston.eu

Ontdek de 
verrassende

mogelijkheden met 
de innovatieve

aardappeloplossingen 
van Lamb Weston / Meijer.

advertentie

Rûntsje mei it hûntsje

mei wurden dat we folgend jier self mei 
dwaan wolle. Neuh net op de motor 
mar op de fyts. Nou binne we op syk 
nei in uniek exemplaar fan in fiets  foar 
ûs beiden. En in mantsje dêr op foar it 
hûntsje. At jim ideeën heffe….mail se 
mar nei dit krantsje ta.

Begjint de hûn ynienen te blaffen. Ik 
tink wat krije we nou, rinne Betty en 
Daan der. Die bringe nou de krante 
rûn. En ús hûntsje hat it net op kranter-
inners. Al binne se net yn functie, hy wit 
it en blaft altyd. Sybren Klaas en Ger-
brig ha it stokje oerdroegen oan Daan 
en Betty. Hoopje net dat it komt troch 
wat ik yn it forige krantsje skreaun ha. 
Of troch dat myn hûntsje sa blaft nei 
de krantebringers. Ha snel Betty har 
broek mar befrijd fan myn hûn.

We rinne sa nei de seedyk. It hûntsje 
doch ik dêr los. Kin se lekker efkes om-
fleane. Ja nou krij ik straks allejer praat-
sjes. It mei net, ik wit it. Mar at jim myn 
hûntsje kinne dan wit jim dat se net 
graaft of oare gekke dingen docht. 
Se hat fan har baaske. We rinne nei 
it plak wêr “Dijk van een Wijf” komt. Ik 
stean foar dat plak en myn nicht stjit 
achter my. Ik sis tsjin myn nicht ik bin 
benijd wie se as model nimme foar dit 
grutte frommes dat hjir te lizzen komt 
yn in bêd fan wylde blommen. Mei har 
grutte kont richting de Slachtedyk. Nou 
seit myn nicht achter my, ik tink dat ik 
it wol wit! 

Sa rop ik it hûntsje en rinne we wer fier-
der. Lâns Kees Palma. Hy is der net…
dat is nou jammer. En sa lâns Krijgsheld 
mei de blomkes. It is der ek altyd drok. 
Mar ik hef krekt bij Juliet al ierdbeien 
helle dus de hânnen fol. We stean ef-
kes stil bij de sweltsjes dy’t sa moai fluit-
sjeen fleane yn’e muorre. At we yn it 
doarp oankomme sjoch ik der it wurk-
buske fan Hein stean. Der is ynbrutsen 
seit myn nicht. De ynbrekkers hienen 
it fersjoen op it djoere ark wat der yn 
leit. Nou ik krij fuort de kriebels. It komt 
nou ticht by my  yn’e buurt.  Gelukkig 
hef ik in goeie waakhûn. Kinst better yn 
de Bjusse wenje seit myn nicht. Der is it 
feiliger. Gjin pealen tsjin hurdryders, gjin 
ferkear meer, in eigen AED. En in echte 
kunstfluiter ha se der ek. At de fûgels 
net meer fluitsje dan kin altyd Suzanne 
nog in moai deuntsje dwaan. Se hat 
namelijk nei it WK kunstfluiten west yn 
Japan en is tot de finale kommen. Dus 
de fûgels moatte der mar omtinke, se 
ha concurrentie. 

Tyd foar in bakkie. Fuotten omheech, 
hûn in bonke en genietsje fan de ge-
selliche buurt.
Oooooh ja net ferjitte om jim strjitten te 
fersieren yn it Oranje. Wy wurde kampi-
oen, de hûn hat it foarspeld. 
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