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De herfsteditie van de Sint Joris 
heeft u weer in handen. Voor ons 
als redactie een bijzondere editie, 
aangezien we nu met een nieuwe 
samenstelling werken en dit ook de 
eerste editie is voor de leden van 
dorpsbelang. Bovendien blijft de Sint 
Joris ook voor abonnees beschikbaar, 
mocht je dit willen, laat het ons dan 
weten op onderstaand mailadres. 
De digitale versie blijft via de 
website oosterbierum.info 
voor iedereen beschikbaar.

Wel willen we via deze 
weg Tessa heel erg  
bedanken voor haar  
jarenlange inzet in deze 
redactie!!

En we hopen dat zij en haar gezin 
zich snel thuis zullen voelen in Midlum
Ook een warm welkom voor onze 
nieuwe redactieleden Sybe Wop 
en Claudia, we zijn blij dat ze onze 
redactie willen versterken.

We hopen op een knusse herfst en 
voor u het weet, is het alweer tijd voor 
de december editie van de Sint Joris. 
De Copy hiervoor ontvangen we 

graag voor 1 december!

Met vriendelijke groeten 
 De Sint Joris redactie

Van de redactie

Redactie:
Sara Mulder
Hester Andringa
Claudia Nendels 
Sijbe Wop Houtsma

Vormgeving:
Terp 10 Communicatie
www.terp10.nl

Heeft u een nieuwtje voor ons of wilt u ook adverteren?

Mail dan naar: sintjoris@oosterbierum.info of bel naar 0518 - 48 18 70.  
Mocht u de Sint Joris financieel willen steunen dan kan dat door een bijdrage 
over te maken op IBAN: NL88 RABO 0325 5602 50.

Colofon

Coverfoto:
Claudia Nendels

advertentie
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Beste dorpsgenoten,
We willen jullie graag bijpraten over 
een aantal ontwikkelingen die spelen 
in en rondom ons mooie dorp. Er ge-
beurt veel, en dat stemt ons hoopvol 
voor de toekomst!

Vordering Dijk van een Wijf
De werkzaamheden aan de “Dijk van 
een Wijf” vorderen gestaag. Het pro-
ject krijgt steeds meer vorm en begint 
echt een herkenbare plek in ons land-
schap te worden. Komende tijd wordt 
aandacht besteed aan de beplanting 
van het geheel. Hierover geeft Sense of 
Place later meer informatie.

Start verbouw keatshokje
Goed nieuws! De verbouwing van het 
originele keatshokje is van start ge-
gaan! Een frisse opknapbeurt was hard 
nodig, en we hopen dat het straks 
weer een fijne plek wordt voor onze 
dorpsgenoten.

Toekomstbestendig Dorpsbelang
Begin dit jaar hebben wij ons aange-
meld voor het traject “Toekomstbesten-
dige Dorpsbelangen” van Doarpswurk. 
De eerste workshops waren gezamen-
lijk met 9 andere dorpsbelangen. Dit 
najaar gaan we “alleen” verder met 
het uitwerken van de opgedane idee-
ën, met hulp van Doarpswurk. Wilt u 
meer lezen over dit traject, dan kan dit 
op: doarpswurk.frl/project/toekomst-
bestendig-dorpsbelang/

Nieuwe adverteerders voor St. Joris 
en de website
We zijn blij te kunnen melden dat 
er nieuwe adverteerders zijn ge-
vonden voor zowel de Sint Joris als 
onze dorpswebsite. Dit betekent 
dat we onze communicatie kunnen 
blijven voortzetten en versterken. 
Dank aan alle sponsoren en ieder-
een die hieraan heeft bijgedragen! 
 
Plannen voor energielandschap 
Zuidkant Sexbierum
Tot slot: er worden plannen gesmeed 
voor een energielandschap aan de 
zuidkant van Sexbierum. Dit initiatief 
biedt kansen voor duurzame energie-
opwekking en kan bijdragen aan een 
toekomstbestendig dorp. We hou-
den jullie op de hoogte van de voort-
gang en mogelijkheden tot inspraak. 

Vacatures in het bestuur
Wil jij je inzetten voor ons dorp en mee-
denken over de toekomst? Wij hebben 
plek voor nieuwe bestuursleden! Neem 
gerust contact met ons op als je interes-
se hebt of eerst eens meer wilt horen.
Samen maken we ons dorp sterker. 
Heb je vragen, ideeën of wil je mee-
denken? Laat van je horen!
 
Met hartelijke groet,
Dorpsbelang

Vanuit Dorpsbelang Oranjevereniging 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda ledenvergadering – evaluatievergadering dorpsfeest 2025; 

Datum: 16 oktober 2025, 20:00 uur 

Locatie: It Mienskar, Oosterbierum 

 

1. Vaststellen agenda 
2. Notulen vorige vergadering (12-3-2025) 
3. Evaluatie programma dorpsfeest 2025  

• Wij horen graag wat onze leden vonden van het dorpsfeest. Tips en tops zijn 
van harte welkom! 

4. Rooster van aftreden 
• Afscheid Richard per oktober 2025  

5. Rondvraag 
6. Sluiting  
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• Hoogwerkers
• Minikranen
• Opslagcontainers
• Compressoren
• Heftrucks
• en nog veel meer...

Inkoop, verkoop 
en verhuur van:

Willem Dijkstra: 06 - 53 65 42 63 Robert Langerak: 06 - 445 337 18

• en nog veel meer...

Kelvinstraat 4  |  8861 ND Harlingen  |  www.wrunit.nl

WR adv  A-5 liggend.indd   1 05-11-19   21:16

advertentie

 
Op maandag en vrijdag 
zorgen we ervoor dat 
onze vakantiekerk er 
weer tiptop uitziet voor 
nieuwe gasten. 
 
Ben jij een aanpakker met 
oog voor detail? 

KOM ONS TEAM 
VERSTERKEN! 

Bel voor informatie – we 
kijken uit naar jouw hulp!

Terp 12  -  Oosterbierum  -  T 0518-48 26 88  -  info@dekraakvanvandam.nl  -  dekraakvanvandam.nl
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STEENSTRA’S TUINHOUT HEEFT ALLE SOORTEN HOUT VOOR IN EN RONDOM UW TUIN. 
Van tuinhekken tot blokhutten, van Pergola’s tot picknicktafels, tot zelfs zwembaden. Wij 
helpen u graag de tuin van uw dromen te realiseren. 

Aan de Haerdawei is ons uitgebreide assortiment tuinhoutartikelen te vinden. U vindt er 
alles waarmee u uw wensen vorm kunt geven. En wilt u het net even anders, dan maken 
wij het voor u. 

Ook het plaatsen van al onze producten is mogelijk tegen een zeer aantrekkelijk tarief. 
Wij geven u met plezier advies bij het maken van uw keuzes. U bent altijd welkom om eens 
rond te kijken, of gewoon om advies in te winnen. Tot ziens in Oosterbierum en... de koffie 
staat altijd klaar!

Er zijn altijd meer mogelijkheden. Kom gerust bij ons langs of bel: 0518 - 48 14 07

advertentie
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samen het eind van de werkzaamhe-
den te vieren. Ook is er die dag voor 
het allereerst de mogelijkheid om in 
gesprek te gaan met het Wad zelf. 
Over het kunstwerk, het landschap 
en veel meer.  Hoe dat kan? Dat ont-
dek je dan! 
Meer informatie over deze dag volgt.
Houd onze website sense-of-place.
eu/experience/dijk-van-een-wijf/  
en sociale media in de gaten voor 
het laatste nieuws.

Sense of Place
De ontwikkeling van dit kunstwerk is 
een project van Sense of Place. Een 

culturele ontwikkelorganisatie die 
gelooft dat kunst een krachtig mid-
del is om mensen te verbinden met 
hun omgeving, bewustzijn te creëren 
en bij te dragen aan een duurzame 
en leefbare toekomst voor het Wad-
dengebied. Samen met bewoners en 
het landschap vertellen we met onze 
projecten het verhaal van het Noor-
den. 
Sense of Place is bekend van kunst-
werken als Broken Jug in Harlingen, 
de Streken op Terschelling, de Terp 
fan de Takomst in Blije en Wachten 
op hoog water in Holwert. 
www.sense-of-place.eu.

Dijk van een Wijf

Langs de Waddenkust in Oosterbie-
rum waar de Slachtedyk de Sédyk 
kruist, verrijst het landschapskunstwerk 
Dijk van een Wijf van kunstenaar Nien-
ke Brokke. Het beeld strekt zich uit in 
het landschap, gevormd uit klei en 
zand. Ze wordt groot: 65 meter lang 
en plaatselijk 8 tot 11 meter hoog.  
Vanaf augustus wordt er dagelijks 
aan de contouren van het kunst-
werk gewerkt. Het is boeiend om 
te zien hoe ze haar vorm krijgt.  
 
Wij nodigen iedereen in de omgeving 
van harte uit om een kijkje te komen 

nemen. De bouwactiviteiten zijn goed 
te zien van de zeedijk. 
De verwachting is dat de grondwerk-
zaamheden dit najaar af zijn. Dan 
wordt ze ingezaaid. In het voorjaar zal 
ze zijn begroeid met kruiden en gras-
sen. Als ze op gaat in het landschap, 
dan is ze pas echt klaar. 

Bij het inzaaien kunnen we wat hulp 
gebruiken. Eind oktober organiseren 
we speciaal voor bewoners en betrok-
kenen een ‘inzaaidag’. Jong en oud 
is dan van harte welkom om mee te 
helpen de laatste zaden te strooien en 



Sint Joris nr. 3, herfst 2025 – jaargang 39

11

advertentie

frans bleeker

www.fransbleeker.nl

De Alde Mar 7 | 9035 VP Dronrijp
Tel. (0517) 233 400 | Mob. 06 – 538 912 09

in- en verkoop motorfietsen - 4WD
bedrijfs- sportauto’s

en klassiekers

Stichting Reanimatieonderwijs Noordwest-Fryslân
Ook in Oosterbierum en Klooster-Lid-
lum hangen AED’s. En we zijn het vast 
met elkaar eens dat deze er hangen 
om levens te redden. Daarvoor is 
het belangrijk dat er mensen zijn die 
de training volgen, ieder jaar weer, 
om reanimatie te geven en de AED 
te kunnen gebruiken als dit nodig is. 
Ons dorpsbelang is gelukkig erg be-
trokken bij het belang van trainin-
gen en het onderhoud van de AED. 
En de stichting reanimatieonderwijs 
Noordwest-Fryslân heeft tot nu toe de 
beginners en herhaaltrainingen ver-
zorgd in onze omgeving. Oosterbie-
rum, Klooster-Lidlum en Tzummarum 
hebben actieve netwerken. 
De afgelopen 9 jaar mocht ik als trai-
ner een onderdeel zijn van deze net-
werken. Dit heb ik met heel veel ple-
zier gedaan en ook met het gevoel 
dat het er toe doet, dat het belangrijk 
is. Dit najaar heb ik besloten te stop-

pen als trainer. 
Maar de stichting gaat vooreerst wel 
door, gelukkig. De Klooster-Lidlum 
ploeg heeft net weer met succes de 
herhaaltraining gevolgd.
Hoe meer mensen er aangesloten zijn 
bij Hartslag.nu als hulpverlener, hoe 
meer kans dat iemand een hartstil-
stand (circulatiestoornis) overleeft.
Ik wil iedereen bedanken voor het 
vertrouwen en het plezier dat we 
hebben beleeft aan de trainingen. Ik 
hoop dat jullie doorgaan met trainen 
en eigenlijk dat het nooit in praktijk 
hoeft te worden gebracht. Maar als 
het moet, dan komen we met elkaar 
in actie, voor onze gezinsleden en 
buurtgenoten. 
Hartelijke groet,
Gerrie Tichelaar
Informatie over cursussen is te vinden 
op de website:
reanimatieonderwijsnoordwestfryslan.nl

Herfstfoto
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Wilt u meer informatie? Neem gerust contact op! 

0517 39 22 55 | WESTRA.NL 

DAMWAND | GRONDWERK | GRONDBANK | GROENRECYCLING | 
TRANSPORT  | VERKOOP |  WEBSHOP 

Uw veelzijdige en deskundige partner! 

Voor bedrijf en particulier. 

• Grond-, weg- & waterbouw 

• Groenrecycling & grondbank 

• Op- & overslag 

• Kavelverbetering 

• Rijplatenverhuur 

• Groenonderhoud- en beheer 

DE STABIELE FACTOR OP ELK TERREIN 
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BBQ AAN DE EILANSWEI
Aangezien dat we al 2x achter elkaar 
met het dorpsfeest de 1e prijs met de 
straatversiering hadden leek het ons 
leuk om een buurt BBQ te organiseren.
Dus een oproep gedaan wie het 
mee wil organiseren .Dat was gauw 
geregeld!
De eerste vergadering hebben we 
alles een beetje op papier gezet 
en de volgende vergaderingen 
verliepen vlekkeloos. De datum werd 
gepland op 23 augustus Natuurlijk bij 
mooi weer. En toen kwam de vraag, 
waar? Arie en Ina Okkema stelden 
hun oprit / tuin beschikbaar.
Het is maar net waar komt de wind 
vandaan,
Om 16.00 uur begon de buurt BBQ en 

onder het genot van de sapjes werd 
het een gezellige boel.
De opkomst was geweldig!!!! 35 
personen hadden zich opgegeven.
Het is toch prachtig om als buurt bij 
elkaar te komen en nader kennis te 
maken?
Zo kon iedereen een wandeling 
maken in de tuin.
Ook hadden we als organisatie 
spelletjes bedacht ,maar omdat het 
zo gezellig was zijn we daar niet aan 
toe gekomen.
Al met al een zeer geslaagde buurt 
BBQ en zeker voor herhaling vatbaar.
O ja, op deze dag (23 augustus) had 
iedereen de vlag uit gestoken, heel 
erg feestelijk.
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Wil je Wil je 
energiebesparen?energiebesparen?
wij helpen jewij helpen je

Wil jij voor jouw eigen huis gratis praktische tips, 
energieadvies van een energie-adviseur én  
informatie over mogelijke subsidies?
 
Inwoners van Oosterbierum, Sexbierum, Pietersbierum 
en Klooster-Lidlum kunnen dit gratis krijgen via onze 
Enerzjykoöperaasje Fryske Flinter. 
 
Meer weten of direct aanmelden?  
Kijk op fryskeflinter.nl of mail naar info@fryskeflinter.nl 

3 novembervan 19 tot 21 uur energiemarkt  in it Mienskar in Oosterbierum

advertentie



Dorpsblad van Oosterbierum en Klooster-Lidlum Sint Joris nr. 3, herfst 2025 – jaargang 39

16 17

Bedrijf in beeld: uitvaartverzorger  
Sybren Klaas Visser.  

Hij is begonnen als grafdelver in Ooster-
bierum en deed toen ook al de admi-
nistratie van het kerkhof. Later is daar 
nog het onderhoud bijgekomen van 
het kerkhof bij de Sint Joris Tsjerke.
 
In 2014 is Sybren Klaas Visser gestart 
met de opleiding voor uitvaartverzor-
ger, deze opleiding heeft ruim een jaar 
in beslag genomen. Ook heeft hij de 
cursus piëteitsvolle verzorging gedaan 
om zo ook de overledenen netjes op te 
kunnen baren. Nu is hij bode/uitvaart-
verzorger van Oosterbierum/Klooster 
Lidlum en Berltsum. Ook is hij verbon-
den als bode en/of 2de bode aan 
verschillende andere uitvaartvereni-
gingen, nl. Minnertsga, Winsum, Sexbie-

rum/Pietersbierum, Britsum, Winaam en 
Menaam. Sybren Klaas komt verschil-
lende situaties tegen bij de families. Be-
langrijk is in elke situaties om goed te 
luisteren en raad te geven waar nodig, 
want de bode is de schakel tussen de 
familie en iedereen die bij de uitvaart is 
betrokken.
 
In 2015 was Sybren Klaas klaar met zijn 
opleiding en ontving hij zijn diploma als 
uitvaartverzorger. In 2017 is hij de vas-
te bode van Berltsum geworden en 
in 2021 ook de vaste bode van Oos-
terbierum. Zijn eerste uitvaart als ‘dé 
bode van Oosterbierum’ was die van 
zijn eigen moeder, heel speciaal en 
bijzonder. Ook is hij 2 jaar uitvaartleider 
geweest voor DELA. Maar in april van 
dit jaar veranderde de overeenkomst 
met DELA en heeft Sybren Klaas ervoor 
gekozen om hiermee te stoppen. Met 
het verzorgen van uitvaarten voor de 
verschillende verenigingen en daar 
tussendoor het onderhoud van 2 kerk-
hoven zijn de dagen van Sybren Klaas, 
Funeraire Dienstverlening Visser Ooster-
bierum, goed gevuld.

DOODGEWOON GOED 

We zijn Berltsum en Oosterbierum 
/Klooster-lidlum én wat we delen 
is de trots van onze waardevolle 
uitvaarttraditie 

Je maakt deel uit van je dorpsge-
meenschap. Voetballen, kaatsen, 
toneel spelen, op stap met vrien-
den en vul maar in. Je staat midden 
in de ‘mienskip’. En dan gebeurt 
het. Iemand van wie je houdt gaat 
dood. Je bent verslagen, verdrietig, 
wanhopig. Hoe fijn is het dan dat 
iemand van dichtbij, die weet hoe 
het werkt in een dorp, samen met 
jou als nabestaande, het afscheid 
van je geliefde verzorgt: professio-
neel, betrokken, dichtbij en betaal-
baar. Dat is wat onze uitvaartver-
enigingen doen; in Berltsum en in 
Oosterbierum al meer dan 100 jaar.

Wie we delen is onze bode/uit-
vaartverzorger
De bode is hét gezicht van de ver-
eniging. Voor ons is dat Sybren Klaas 
Visser van Oosterbierum. Hij past 
precies bij hoe wij het willen:
Een respectvol afscheid / betrokken 
/ professioneel / betaalbaar.

Wat de bode daarvan zegt
“Wat ik zo mooi vind aan mijn vak is 
dat ik bij de mensen over de vloer 
kom op een heel bijzonder moment 
en dat ik echt wat voor hen kan be-
tekenen. Zo doodgewoon sterven in 
feite is, zo uniek is elk afscheid. Elke 
familie is anders, elke aanpak is an-
ders, maar op het moment van af-
scheid moet alles op zijn plek vallen.”
“Ontzorgen is tegenwoordig het to-
verwoord; een benaming die klopt. 
Als een spin in het web mag ik de 
familie vanaf het eerste contact tot 
en met het afscheid begeleiden. 
Bij een overlijden thuis doe ik in de 
regel ook de laatste verzorging van 
de overledene, vaak samen met 
de familie of de verzorgers van de 
vereniging. Wat enorm helpt is dat 
ik zelf een dorpsmens ben. Ik spreek 
dezelfde taal en ben bekend met 
de gewoontes. De lijnen zijn kort. 
Dat is fijn.”
“In Oosterbierum/Kloosterlidlum en 
Berltsum ben ik de eerste bode. In 
een aantal omringende dorpen 
kom ik regelmatig in actie als twee-
de bode. Dat ik in Oosterbierum ook 
beheerder ben van het kerkhof is 
voor mij met het bodewerk de per-
fecte mix.”

Uit: informatiemagazine waadhoeke
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1900 – 2025
In 2025 viert Uitvaartvereniging De 
Laatste Eer haar 125-jarig jubileum. Al 
sinds 1900 staat de vereniging klaar 
om families in Oosterbierum en Kloos-
ter-Lidlum en omstreken te ondersteu-
nen bij het afscheid nemen van hun 
dierbaren.
Wat destijds begon als een kleine 
dorpsvereniging, is uitgegroeid tot 
een vertrouwde steunpilaar in onze 
gemeenschap. Al 125 jaar lang zor-
gen vrijwilligers en betrokken leden 
ervoor dat een uitvaart waardig, res-
pectvol en met aandacht voor de 
nabestaanden wordt verzorgd.
Het bijzondere van De Laatste Eer is 
dat het geen commerciële organi-
satie is, maar een vereniging vóór en 
dóór het dorp. Met saamhorigheid, 

inzet en betrokkenheid houden we 
deze waardevolle traditie in stand.

Een stukje geschiedenis
De vereniging werd opgericht in een 
tijd waarin er nog weinig geregeld 
was rondom uitvaarten. Nabestaan-
den stonden er vaak alleen voor. 
Het was vroeger op de dorpen ge-
bruikelijk dat buren de begrafenis re-
gelden en er zijn nog steeds dorpen 
waar dat gebeurt. 
In Oosterbierum is in 1900 gekozen 
voor het oprichten van een aparte 
uitvaartvereniging. Er wordt gewerkt 
met vrijwilligers en het kost nooit moei-
te om die te vinden. Het bestuur be-
staat uit zeven personen, we hebben 
dertien dragers en drie personen die 

advertentie

Warmtepompen (ook hybride)
Zonneboilers
Vloerverwarming
Infraroodpanelen
Waterontharders

ONZE DUURZAME DIENSTEN:

WILT U UW WONING
VERDUURZAMEN
EN KLAARMAKEN
VOOR DE TOEKOMST?
Wij adviseren u graag!

Tilledyk 4, 9047 KJ Minnertsga
0518-471366 www.zonderlandbv.nl

De Laatste Eer 125 jaar
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De Laatste Eer 125 jaar

de laatste verzorging van overledene 
verzorgen. Acht dragers brengen in 
gepaste kostuums de overledenen 
naar hun laatste rustplaats, want we 
gebruiken dus niet, zoals op de mees-
te andere plaatsen, een baar op wie-
len. Indien mogelijk en gewenst kan 
de overledene zelfs vanuit de woning 
onder klokgelui naar de begraaf-
plaats worden gebracht. Deze stijlvol-
le manier van dragen maakt ‘de laat-
ste reis’ tot een waardig afscheid’.

Vandaag en morgen
Het bijzondere van De Laatste Eer is 
dat het nog steeds een vereniging 
vóór en dóór het dorp is. Dankzij de 
inzet van vrijwilligers en de steun van 
leden is de vereniging na 125 jaar 
nog altijd springlevend.
We zijn trots dat we dit jubileum mo-
gen vieren en willen daarom onze vrij-
willigers en leden hartelijk bedanken 
voor hun inzet en trouw. Zonder jullie 
was dit niet mogelijk geweest.
Ook in de toekomst willen we er zijn 
voor iedereen in ons dorp en omstre-
ken. Daarom nodigen we u uit om lid 
te worden van de vereniging. Met uw 
steun blijft De Laatste Eer ook de ko-
mende generaties een vertrouwd ba-
ken van zorg en verbondenheid.

Bijzondere verhalen uit het archief
Begrafenis van Heerke Y. de Jong 1929. 
Korte samenvatting uit een verhaal 

van Jelle Cramer (1980): De doden 
worden thans nog door acht dragers 
op een baar naar hun laatste rust-
plaats gedragen. Moest vroeger een
dode van ver komen, dan gebeurde 
dat in een lijkkoets, getrokken door 
één of twee paarden, die gedekt wa-
ren met, tot op een halve meter van 
de grond reikende, zwarte kleden.
Vanaf b.v. de zeedijk gebeurde dat 
op een “haeiwein”.
Het was een vaste gewoonte dat 
achter de baar de predikant liep met 
vlak daarachter de naaste mannelij-
ke familieleden en achter alle man-
nen de vrouw van de predikant, de 
naaste vrouwelijke familieleden en 
genodigden. Alle vrouwen droegen 
een sluier. De mannen zowel als de 
vrouwen waren in zwarte rouwkleren 
en liepen niet naast maar achter el-
kaar.
Na het begraven kwam men in de 
consistorie samen, waar drie lange 
(avondmaals)tafels gereed stonden. 
De familie van de overledene ging 
daarna nog een vastgestelde tijd in 
rouw. 

(Bovenstaande tekst is, zonder cor-
rectie, overgenomen uit de notulen-
boeken.)

Lede vergadering 11 februari 1941
De Voorzitter gaf noch een inleidend 
woord. Hij sprak dat de secr. had 
aangevraagd om te vergaderen en 
dat het was toegestaan mits er geen 
polothiek werd besproken.
Weer is er een jaar achter ons een 
jaar met veel gebeurtenissen onze 
jonge mannen moesten optrekken in
de strijd en het is een groot wonder 
dat er geen gesneuveld is.’
(Bovenstaande tekst is, zonder cor-
rectie, overgenomen uit de notulen-
boeken.)
 
Lede vergadering 14 februari 1953, 
citaat:
De voorzitter herdenk onze oude 
Voorzitter H.Faber die ruim 25 jaren 
als bestuur en Voorzitter onze Ver-
eeniging altijd met lust en trouw heeft 
gedient leven en dood wisselt altijd 
maar gelukkig hij die weet dat hij in 
Jezus Cristus is geborgen en dat ver-
trouwen was bij onze voorzitter H.Fa-
ber wel aanwezig’.
(Bovenstaande tekst is, zonder cor-
rectie, overgenomen uit de notulen-
boeken.)

Jubileumvergadering 1975, citaat:
‘Art 2 van het reglement luid. Het doel 

der vereniging is
door onderlinge samenwerking te be-
vorderen dat het
stoffelijk overschot van de mens geen 
voorwerp van winstbejag wordt’
 ‘Ten slotte horen wij nog de diensten 
gedaan door de vereniging in al de 
75 jaren. 996 Keer heeft de vereniging
dienst moeten doen. Het werk moet 
gebeuren Moge het wezen uit pië-
teit en gevoel voor hun wien wij de 
laatste eer  bewijzen aldus het verslag 
van de secr.’ 
(Bovenstaande tekst is, zonder cor-
rectie, overgenomen uit de notulen-
boeken.)

Sybren van der Veen Bode van 1957-
1977
Toen Sybren van der Veen bode 
was stond er een kast met drager 
kleding in de timmerwinkel van Jelle 
van Keimpema. De dragers hadden 
toen geen ‘eigen pak’. De eerste die 
kwam nam jas, broek en hoed mee 
die pasten. De mannen die later kwa-
men waren  ‘de Sjaak’. Zij konden niet 
anders dan de overgebleven kleding 
meenemen met als gevolg dat dit 
niet altijd goed paste. Sybren van 
der Veen werd ook wel ‘de engel 
des doods’ genoemd’ in de tijd dat 
hij bode was. Als dorpsgenoten hem 
zagen lopen dan wisten ze dat er ie-
mand overleden was.
 

De Laatste Eer 125 jaar
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Voor meer informatie over Ooster-
bierum en de diverse activiteiten: 
www.oosterbierum.info en 
info@oosterbierum.info

Chr. Oranjevereniging
Secr. J. Jukema
Hoarnestreek 19-b
8854 RP Oosterbierum
06- 27 88 95 21
ovoosterbierum@hotmail.nl 

Dierenartsenpraktijk NW Friesland
Het Want 4
8802 PV Franeker
0517-392 100 
dapnoordwestfriesland.nl/

Dorpsbelang
dorpsbelang@oosterbierum.info

Dorpskrant Sint Joris
Sara Mulder
Skoalstrjitte 6
8854 AN Oosterbierum
0518-481 870 
sintjoris@oosterbierum.info

Fryske Flinter (Energie Coöperatie)
Fryske Flinter U.A.
Tjerke-ekers 13
8855GA Sexbierum 
www.fryskeflinter.nl

Fryske Flinter Fonds
Buorren 2
8854 AH Oosterbierum
www.fryskeflinterfonds.nl

Gemeenschapscentrum It Mienskar
Beheerder: Ype Bonnema
Buorren 27
8854 AG Oosterbierum
0518-481 956 / 481 800
info@itmienskar.nl 

Gemeente Waadhoeke
Harlingerweg, Franeker
0517-380 380
www.waadhoeke.nl

Huisarts
Huisartsenpraktijk WAADSICHT 
Praktijkhouder huisarts Mw. JM 
Hoexum
Locatie Sexbierum
Bjirmenstate 52
8855 GB Sexbierum
0517-59 12 55
www.waadsicht.nl
info-waadsicht@ezorg.nl

Locatie Tzummarum
Jel Rinckesstrjitte 2
8851 ED Tzummarum
0518-48 12 32
www.waadsicht.nl
tzummarum-waadsicht@ezorg.nl

Wie Wat WaarDe Laatste Eer 125 jaar

Afscheid als bode: op de ledenverga-
dering van 9 februari 1978
In 1977 neemt Sjoerd Visser het stokje 
over van Sybren van der Veen.
Uit de notulen valt te lezen dat Sybren 
van der Veen al sinds 1930 in dienst was 
van de begrafenisvereniging. Eerst als 
drager en sinds 1957 als bode. We heb-
ben het dan dus in
totaal over 47 jaar dienst aan de Uit-
vaartvereniging! Als dank ontving hij 

een horloge met inscriptie. 
(Bovenstaande tekst is, zonder correc-
tie, overgenomen uit de notulenboe-
ken.)

Tot slot:
Word lid van Uitvaarvereniging De 
Laatste Eer
Al 125 jaar staan wij klaar voor ons dorp 
en omliggende dorpen met zorg en 
steun bij een waardig afscheid.
Wilt u meer informatie over of lid wor-
den van onze vereniging?
Kijk dan op: 
Oosterbierum.info 
≥ Organisaties ≥ Uitvaartvereniging

Bestuur “De Laatste Eer”

Herfstfoto
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Wie Wat Waar
Kerkrentmeesters  
Secretaris:
Bibi de Vries – van Halsema
Bauke Poelstrastjitte 34
8854 AX Oosterbierum
0518-481 492
rentmeesters.secretaris@pg-
oosterbierum-wijnaldum.nl

Sport en spelcommissie
Sara Mulder
Skoalstrjitte 6
8854 AN Oosterbierum
06-25 17 73 83

Tonido Gymnastiekvereniging Tzum-
marum
06-17 65 07 82 Geartsje van Dyk
corrybouma@hotmail.com 

Terp 10 Communicatie
Terp 10
8854 AD Oosterbierum
0518-481 494
www.terp10.nl 

Toneelver. “Ferdivedaasje”
Mevr. T. Zuidema
Heardawei 5
8854 AA Oosterbierum
0518-482 828
t.zuidema@ziggo.nl  

Uitvaartvereniging “De Laatste Eer”
Sjoerdtje Houtsma
Sint Jorisstrjitte 15

8854 AK Oosterbierum
06-13311398
de.leste.eare@gmail.com 

Zonnebloem afdeling Harlingen 
Contactpersoon H. de Vries Mulder 
0518- 481 115 

Zorgcentrum De Batting
Jetting 1a
8862 AK Harlingen
0517-499 999
www.mcl.nl

Website Oosterbierum
www.oosterbierum.info
redactie:
Sijbe Wop Houtsma
Jolanda van der Veen-Geveke
info@oosterbierum.info

 

Wie Wat Waar
Kaart- en biljartvereniging De Klos
Gerrit Jan Visser
Fiskerspaed 10
8854 AJ Oosterbierum
06-27 30 44 18
visser.gj@hotmail.com

Kaart- en biljartvereniging 
De Famkes
Ida Mollema
D. Sixmastrjitte 3
8851EC Tzummarum
06-12 07 00 37

Kloostertuin Oosterbierum
contactpersoon: Hermien Moning
Terp 10 
8854 AD Oosterbierum
06-40 68 65 79
locatie: Sint Jorisstrjitte
www.kloostertuinoosterbierum.nl

MCL Leeuwarden
Henri Dunantweg 2
Leeuwarden
058-28 66 666
www.mcl.nl

Nij Bethanië
8851 EJ Tzummarum
0518-744103
www.zorgcentrumhetbildt.nl
tzummarum@zorgcentrumhetbildt.nl 

Ouderensoos Oosterbierum
A. Jukema
De Tsjerke-Ekers 5
8855 GA Sexbierum 

Pedicurepraktijk De Wadden
Yvonne van Setten
Hoarnestreek 20
8854 RP Oosterbierum
06-28 41 05 03       

Protestantse Gemeente 
Oosterbierum-Wijnaldum
ds. J.P. van Olffen
06 42966880
jpvanolffen@solconmail.nl

Voorzitter en contactpersoon
Jessy en Johannes Wolbers
Buorren 2 8854AH
0518-481005 / 06-206 47 416
fam.wolbers@gmail.com 

Jeugdclub:
Irolt Dijkstra
Haerdawei 54 
8854 AC Oosterbierum 
06-15851611 
club@oosterbierum.info
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AL 40 JAAR “IT KLOPPEND HART VAN UW OMGEVING”

DE SOOS en KEUKENTSJE: vrijdags 20.00 t/m 1.00 u | zaterdags 16.00 t/m 24.00 u

Nieuwsgierig? Bel 0518 - 481956 / 481800 en kijk op WWW.ITMIENSKAR.NL

Geschikt voor vergaderingen t/m 
bruiloften, en alles wat er tussen zit
voor Oosterbierum en omstreken.

VAN 10 T/M 200 PERSONEN
VELE SOORTEN BUFFETTENOOSTERB IERUM/KLOOSTER-L IDLUM

UW OPTICIEN AAN HUIS

Voor een afspraak of meer informatie belt u met 0518-850125 
of kijk op onze website: www.thuisopticiensfriesland.nl

Jullie hebben ongetwijfeld de werk-
zaamheden rondom It Mienskar 
gezien. We hebben een deel van 
het dak vervangen. Dit was nodig 
aan vervanging toe, en aangezien 
we toch bezig zijn hebben we gelijk 
betere isolatie aan laten brengen. 
Voordat dit mogelijk was moesten 
eerst alle zonnepanelen worden ver-
plaatst, dit was dankzij een groepje 
sterke vrijwilligers vrij vlot klaar. Ont-
zettend bedankt daarvoor! 

We hebben een nieuw, groot tv 
scherm gekregen van Lamb Weston. 
Het scherm is heel fijn in gebruik en 
stuk een makkelijker, sneller en scher-
per. Het scherm mag door iedereen 
worden gebruikt. Het is geschikt voor 
presentaties, films, TV, internet en 
zoom. 

It Mienskar kan niet zonder zijn  
vrijwiligers! En dus organiseren we 
af en toe iets leuks om ze nog eens  
extra te bedanken. Vorig jaar gingen 
we op pad, dus dit jaar houden we 
het dichter bij huis. Op 28 septem-
ber hebben we een leuke en gezel-
lige middag georganiseerd voor alle  
vrijwilligers in It Mienskar. 

Het dorpshuis is voor iedereen, maar 
in de eerste plaats voor alle bewoners 
van Oosterbierum. Het gebouw is ge-
schikt voor feestjes, partijen, verga-

deringen, workshops, familiedagen. 
Iedereen is van harte welkom. Ook 
is het leuk als er mensen zijn die een 
activiteit willen organiseren voor het 
hele dorp. Er is van alles mogelijk en 
u bent van harte welkom om contact 
op te nemen met Ype om te overleg-
gen en te kijken naar alle opties. 

Ook in It Mienskar organiseren we 
regelmatig activiteiten, voor dit 
jaar hebben we nog de voorstelling 
van Pier 21 op de agenda staan.  
Op 12 december komen ze het stuk 
‘En ik dan’ laten zien. U kunt de kaar-
ten hiervoor reserveren via Pier 21 of 
bij ons in It Mienskar. 
En uiteraard wordt het traditionele 
biljarttoernooi tussen kerst en oud en 
nieuw georganiseerd. Dit is voor ie-
dereen, ervaren biljarters, en nieuw-
komers. Het is vooral ontzettend ge-
zellig! 

It Mienskar

26
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Schuldhulpmaatjes bij geldzorgen

Uw werk, 
is onze uitdaging!
Al meer dan 60 jaar klaar voor boer en 
particulier. Mede door ons sterk en hecht team 
van VCA-gecertificeerde ervaren medewerkers, 
kunnen we snel en flexibel schakelen en 
ondersteuning bieden. 

Contact:         Bram 0654278583             Bauke 0622270011

Veehouderij

Akkerbouw Grondverzet

Tuinaanleg

www.joostema.nl

28

Is jouw geld weleens op voordat de 
maand voorbij is?
Moet je elke maand puzzelen om 
alle rekeningen te betalen? Laat je 
liever de post dicht, omdat je bang 
bent voor een hoge rekening? 
Dan ben je niet de enige. Dit over-
komt meer mensen dan je denkt. 
Als je geldzorgen hebt, kun je ie-
mand gebruiken die in je gelooft 
en je helpt. Die met je aan de slag 
gaat om beter in balans te komen.                                                               
Onze MAATJES doen dat!                                                            
Gratis en betrouwbare hulp bij geld-
zorgen en schulden 

in Waadhoeke. SchuldHulp-
Maatje Waadhoeke pakt samen 
met jou je geldproblemen aan.                                                                     
Jouw eerste stap is er over praten. 
Dat is de grootste, de meeste mensen 
praten niet zo makkelijk over geldpro-
blemen. Onze eerste stap is luisteren, 
gratis en zonder oordeel.  Maak een 
afspraak, bel Adriaan: 06 28 23 21 90 
of kijk op schuldhulpmaatje.nl/waad-
hoeke Geld dit verhaal niet voor jou, 
maar weet je of ken je mensen die 
verder kunnen met dit verhaal, dan is 
het: Hoort en zeg het voort.

De warme koffiekamer is een initiatief 
van de diaconie van de Sint Joris Tsjer-
ke, maar iedereen is van harte wel-
kom. We vinden het ook leuk als je uit 
Wijnaldum, Franeker, Klooster-Lidlum 
of …(zelf invullen) aanschuift. Ont-
moeten, bijpraten, luisteren en alles 
op een ontspannen manier en neem 

gerust uw buren, vrienden en familie 
mee. Wij zorgen voor de koffie / thee 
met koek en heten u / jou welkom op:
Donderdag 23 oktober, dinsdag 25 
november en donderdag 18 decem-
ber. Vanaf 9.30 uur is de deur open 
en staat de koffie klaar. 

De warme koffiekamer in It Mienskar
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Staat u al ingeschreven bij 
FrieslandHuurt?  

Alleen met een inschrijving maakt u nu of later 
kans op een huurwoning van Wonen Noordwest 
Friesland. Door u nu in te schrijven bouwt u  
wachttijd op. Hiermee maakt u later meer kans  
op een woning als u wilt verhuizen. Naar een  
kleinere woning, of een gelijkvloerse woning  
bijvoorbeeld. Ook al heeft u nu nog geen  
verhuisplannen, schrijft u zich wel alvast in  
via www.frieslandhuurt.nl

Voorbereid op 
de toekomst

Thuis in uw dorp

advertentie

        Hoarnestreek. 17A
       8854 RP Oosterbierum

    Geopend van maart
t/m juni

Een groot assortiment tuinplanten bij
Bloemenhuis
Krijgsheld

Fryske Flinter helpt je met energiebesparing
In de winter 2023/2024 hielp Enerzjy-
koöperaasje  Fryske Flinter 25 huishou-
dens met kleine energiebesparende 
acties zoals isolatiemaatregelen, het 
zuiniger afstellen van de CV en ad-
vies over energiegebruik. Dat leverde 
voor de deelnemers een mooie be-
sparing op de energierekening op.
Omdat ons initiatief zo goed ontvan-
gen is komt er nu een vervolg. Fryske 
Flinter wil alle huishoudens in Ooster-
bierum, Sexbierum, Pietersbierum en 
Klooster-Lidlum de kans geven om 
hulp te krijgen bij het verduurzamen 
van hun woning. 
Iedereen met een eigen huis kan 
meedoen, ook als je geen lid bent. 
We werken hierbij samen met de ge-
meente Waadhoeke, het Fries Ener-
giehuis en Energiebank Fryslân.
In oktober en november gaan 
onze vrijwilligers van deur tot deur 
om mensen te informeren over 
wat mogelijk is. Je mag natuurlijk 
ook contact met ons opnemen. 

Wat kun je verwachten?
Dankzij subsidie van de gemeente 
kunnen inwoners van onze dorpen 
Oosterbierum, Sexbierum, Pietersbie-
rum en Klooster-Lidlum zich bij ons 
aanmelden voor de volgende gra-
tis hulp. Je hoeft daarvoor geen lid 
te zijn van Enerzjykoöperaasje Fryske 
Flinter
•	 energieadvies voor jouw woning.

bezoek van een energiecoach 
met praktische tips om energie te 
besparen.

•	 informatie over subsidies die be-
schikbaar zijn voor energiebe-
sparende maatregelen.

Subsidies
Is jouw huis slecht geïsoleerd en is 
de WOZ-waarde lager dan €300.000 
(peildatum 2022)? Dan kun je subsidie 
krijgen van gemeente Waadhoeke. 
Het gaat om een bedrag van €3.000 
tot €5.500. Dat bedrag kan worden 
verhoogd met landelijke ISDE-subsi-
die. Onze energiecoaches kunnen 
je precies uitleggen wat mogelijk is. 

Energiebespaarmarkt
Op 3 november organiseren we met 
gemeente Waadhoeke een energie-
markt in Oosterbierum. Hier kun je te-
recht met al je vragen over verduur-
zaming. Ook zijn bedrijven uit onze 
regio aanwezig die kunnen helpen bij 
het uitvoeren van maatregelen.

Meedoen of meer weten?
Zo kun je een afspraak makenof al-
vast meer informatie vragen:
1.	 Ga naar onze website: www.
fryskeflinter.nl en kies in het menu voor 
‘Vraag hulp van onze energiecoach’ 
of ‘gratis energieadvies voor uw huis’.
Mail Johannes Wolbers of Ab Brouwer 
via: info@fryskeflinter.nl 
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Swaerderwei 31A, Tzummarum  

levawonen.nl

Wy dogge 
nijbau, konstruksje, 

renovaasje en 
restauraasje.

Bezoek onze 

modelwoning in 

Tzummarum. 

bouwbedrijfhiemstra.nl

De Âlde skoalle
De ouderen herinneren zich nog 
wel de mooie Bijbelverhalen die op 
school werden verteld. In de meeste 
dorpjes in onze streek was de basis-
school een Christelijke school. Dat 
je opgroeide met de kerk en met 
de verhalen was vanzelfsprekend.  

Zelf ben ik na de eerste klas van de 
lagere school, De school met de 
Bijbel, naar een openbare school 
gegaan. De sfeer op de eerstge-
noemde school was niet prettig. 
Op de openbare school was er juist 
ruimte voor iedereen, het maakte 
niet uit of je wel of niet kerkelijk was.  

Ook “wij” vierden Kerst en ook “wij” 
hoorden de spannende verha-
len uit de Bijbel. Elke woensdag-
morgen kwam er een mevrouw uit 
het dorp die ons erover vertelde.  

Achteraf gezien verklaart dit misschien 
wel dat ik niet zo snel het samengaan 
van scholen met een diverse identiteit 
betreur. Het betekent openheid en 
verscheidenheid. Er is geen claim van 
welke groep in de samenleving ook. 
 
Ook op mijn school stonden de klom-
pen bij de ingang van het gebouw. 
Tegelijk had je de kinderen die altijd 
leren schoenen droegen. Het maakte 
niet uit. Op het schoolplein en in de 
klas ben je samen hetzelfde: we zijn 

kinderen. 
Misschien had ik het geluk in de jaren 
zeventig dat er nog geen havermelk 
bestond. En ook had niemand nog 
een mobieltje. 
 
De verhalen over Israël werden niet 
ingekleurd door politieke polarisatie 
en we deden aan klimaatverande-
ring. Stoeptegels uit een deel van het 
schoolplein werden verwijderd voor 
kleine schooltuintjes. Veel worteltjes 
en radijsjes werden er niet geoogst, 
maar ik herinner me het als een leuke 
tijd. 
Zouden we nu nog de verhalen uit 
de Bijbel, waarin het over Israël gaat, 
kunnen lezen zonder direct ook een 
mening te hebben over wat er van-
daag gebeurd? 
 
De verhalen over mensen die elkaar 
lief hebben, maar ook die tegenover 
elkaar staan? De verhalen over ko-
ning David, Mozes en Noach? Het 
mooie verhaal over hoe een schrij-
ver God beschrijft als de God die 
alles heeft gemaakt: het scheppings-
verhaal. En kunnen we nog zonder 
schaamte geloven dat Jezus twee-
duizend jaar geleden in elk geval een 
heel bijzonder Iemand geweest is? Hij 
zet mensen die vast zitten weer in be-
weging. Hij laat mensen die verblind 
zijn door wanhoop weer zien dat de 
toekomst vandaag begint? 
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De Âlde skoalle

Ik denk dat in mijn kindertijd de we-
reld niet zoveel beter was dan nu. 
Maar ik ben wel blij dat in mijn jeugd 
de Bijbelverhalen en de andere ver-
halen hebben bijgedragen aan mijn 
algemene ontwikkeling. 
 
Wat mij betreft hebben we juist in 
deze tijd nog meer de verantwoorde-
lijkheid om de verhalen, niet alleen de 
Bijbelse, te koesteren. Wanneer “Isra-
ël” in het nieuws is, is het goed dat we 
weten dat dit woord ook staat voor 
onze geschiedenis. Het land is het-
zelfde land waar vele verhalen die 
we kennen zich afspelen. Jezus is niet 
geboren in Tzum, maar in een stadje 
vlakbij Jeruzalem. En zijn ouders ver-
trokken niet uit Welsrijp maar uit Na-
zareth toen er een volkstelling was.  

Israël is meer dan een woord uit een 
werkelijkheid die er niet is. Israël is 
met de mensen en de plaatsen die 
worden genoemd in de Bijbel niets 
minder dan de stoeptegel die wordt 
verwijderd uit ons geplaveide school-
plein van het leven. 
 
Er komt misschien eerst alleen maar 
aarde en zand tevoorschijn. Maar 
wanneer je het zaad van de hoop 
zaait dan komen de radijsjes en de 
worteltjes. Dan komen de verhalen 
over een God die voor ons zorgt en 
over een mens, Zoon van God, die 

ons het allerbeste wil geven. Het al-
lerbeste is de levensles hoe we kun-
nen leven in vrede en rechtvaardig-
heid met elkaar. Het allerbeste is dat 
we fouten maken, maar dat we ook 
deze fouten mogen benoemen en 
mogen weg leggen. Als het vandaag 
niet lukt, morgen halen we weer een 
stoeptegel weg uit het speelveld vol 
stenen. 
 
Vanuit mijn ervaringen als kind op 
de lagere school krijg ik de moed 
om deze mooie herinneringen door 
te geven. Ik mag dat onder andere 
doen op zondagmorgen in de kerk. 
Maar ik mag het ook uitdragen door 
mensen te ontmoeten en te begroe-
ten. We komen niet uit Tzum en niet 
uit Welsrijp, maar we zijn wel allemaal 
onderweg naar Jeruzalem. Dit is de 
stad waar we onszelf tegenkomen. 
Misschien is dat God. Misschien is het 
ook God die we zien wanneer we in 
de spiegel kijken. In elk geval zie ik 
hem als we de stoeptegels verwijde-
ren waarmee we het geloof en de 
kerk uit ons leven hadden weg ge-
plaveid. Durven we weer ruimte te 
geven aan de vruchtbare akker in 
onze hart? 

Ds Jeroen van Olffen. 
Predikant. 
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Sinds 1986
envelope  info@bouwbedrijfbruinsma.nl

�  bouwbedrijfbruinsma.nl

phone  0517 642 475

Het gaat bij ons om 
duidelijkheid. Van 

ontwerp tot realisatie.

Of het nu gaat om een restauratie of 

een nieuwbouwproject. Uw project 

is bij Bouwbedrijf Jelle Bruinsma in 

goede handen. Dankzij onze ervaren 

vakmensen en een sterk netwerk van 

onderaannemers is geen project voor ons 

te groot. Ook voor verbouw en onderhoud 

kunt u bij ons terecht.

T: 06 - 222 464 16  |  Lidlumerwei 9, Oosterbierum

De ene dag graven we kilometers sloot, de dag erop uw vijver. Met 
evenveel toewijding. Van korte klus tot groot project: Jelgerhuis heeft 
het geschikte materiaal en ervaren machinisten. 

kraanverhuur & grondwerk
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Klaar voor de start…..?!
Het cursusjaar is weer begonnen, we 
zijn weer los! 
Elk jaar komt weer de vraag; Met welk 
thema gaan we beginnen? Voor 
dit jaar waren we daar snel over uit; 
nieuw MFA, nieuw schooljaar, weer 
nieuwe kinderen…..Het thema werd 
dus; Klaar voor de start..?!  Wij in elk 
geval wel!

En zijn we dus alweer onderweg. Bij 
het schrijven van dit, zitten we alweer 
in de 3e week. Sinds vorig jaar doen 
wij de schoolreizen (m.u.v. de peuter-
reis) nu aan het begin van het school-
jaar, als onderdeel van de Gouden 
Weken. Deze weken staan vooral in 
het kader van weer even wennen. 
Wennen aan elkaar, de nieuwe leer-
krachten, misschien zelfs wel nieuwe 
kinderen. Met de schoolreisjes erbij, 
vinden wij dit een mooi programma 
om samen met de kinderen uit te 
voeren. 

Maar wat staat er dit op de rol? 
We krijgen o.a. een audit bij ons op 
school, een soort van onderwijsin-
spectie, maar dan in ‘light-vorm,’ zeg 
maar. Wat gaat al goed en waar 
kunnen we nog aan werken? Onge-
twijfeld zal ook de GGD weer komen 
voor (altijd onaangekondigde) be-
zoeken waarbij zij kijken of alles gaat 
zoals het zou moeten gaan. Deze 
bezoekjes hebben we altijd goed 

doorstaan, soms kleine opmerkingen, 
maar onder aan de streep altijd dik 
in orde. 
Daarnaast gaan we bezig met het 
plein. Het oude klimrek is afgeschre-
ven, dus daar zal zeker iets nieuws 
voor moeten komen. Maar ook zul-
len we verder gaan met de tuinen, 
al dan niet in samenwerking met de 
gemeente.
Vanzelfsprekend zal ook het onder-
wijs zelf de nodige aandacht weer 
krijgen. Hoe is de kwaliteit, waar kun-
nen we aan werken en waar mogen 
we al heel trots op zijn? Het is en blijft 
een doorgaand en dynamisch ge-
heel.
Ook de opvang zal aandacht krijgen. 
Op enkele plekken na, zitten we voor 
het KDV en de BSO eigenlijk helemaal 
vol. We groeien uit ons jasje. Samen 
met ons hoofdkantoor, gemeente en 
anderen zal er gekeken moeten wor-
den voor de lange -en korte termijn.

Kortom, wederom een jaar waarbij 
ons zeker niet zullen vervelen! 

Geniet mét en van elkaar!

Hartelijke groet,
Tim Zasburg- trotse directeur IKC de 
Skeakel 
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De Kloostertuin is een begrip. Niet alleen in ons dorp, maar ook in onze regio. 
Tal van vrouwen, mannen, jongens en meisjes steken op de tuin de handen uit 
de mouwen. Wie zijn al die vrijwilligers? Wat doen ze er en waarom?
In de Sint Joris stellen we ieder seizoen van het jaar één van hen voor. 

Sinds anderhalf jaar is Jessy met 
pré-pensioen. En dat geeft tijd, tijd voor 
de Kloostertuin. ‘Toen ik nog werkte 
moest ik om het weekend werken. Als 
je dan vrij hebt moeten er ook andere 
dingen gebeuren. Ik kwam maar af en 
toe op de tuin. Nu ik meer vrije tijd heb, 
heb ik ook meer tijd voor de tuin. Het is 
een hobby waar ik geen verstand van 
heb. Het denkwerk laat ik dan ook aan 
anderen over.

‘Het aardbeienveldje en de druiven 
onderhouden, dat is wat ik mezelf ten 
doel heb gesteld. Ons veldje met aard-
beien mag wel wat groter en moeten 
we liefst aanvullen met soorten die lan-
ger vrucht dragen.

‘Hoewel het op zaterdagochtend altijd 
gezellig is om met elkaar te werken en 
samen koffie te drinken, werk ik graag 
alleen. Even niet te hoeven socializen. 
De rust is hier heerlijk. Ik zie dan dat 
meer mensen – ook van buiten ons 
dorp – de tuin aandoen.
Laatst werden we gebeld door iemand 
die vertelde hoe ze genoot van de 
tuin. Maar ze had ook een vraag. Of 
ze wel appels die op de grond lagen 

mocht oprapen en meenemen. Dat is 
toch lief.
Een paar weken geleden reden we 
met een aanhangwagen vol met 
appels en peren naar Pingjum om 
van onze appels sap te laten ma-
ken. Honderden liters hebben we nu 
in langhoudbare pakken die je bij  
Winneke op de Terp kunt kopen.

‘Mensen stoppen behalve hun donatie 
ook kleine kattenbelletjes in ons fraaie 
houten kerkje. Met een briefje steken 
ze ons een hart onder de riem, geven 
complimentjes, maar vertellen bijvoor-
beeld ook hoe fijn ze het vinden dat er 
op de tuin een openbaar toilet is waar 
je met hoge nood terecht kunt.‘

‘Wat hier in 10 jaar ontstaan is, is gewel-
dig. Echt een hele prestatie. En niet al-
leen van de vaste vrijwilligers.We krijgen 
hulp van zoveel meer mensen uit het 
dorp. Levie die voor ons een donatie-
bus maakte in de vorm van een prach-
tig kerkje. De mannen van het Kratsje 
die onze boomgaard hebben geplant. 
Fokke Visser die steeds zorgt dat alle ha-
gen er strak bij staan, Erik Bakker die we 
maar hoeven te vragen of hij is er om 

‘We hebben in Oosterbierum  
samen iets moois neergezet’

bijvoorbeeld de deuren die klemmen 
weer werkend te maken. De groep die 
dit voorjaar de kas voorzag van nieuw 
folie. Joop Jukema die geregeld een 
bakje koffie komt doen en dan een 
paar uurtjes meehelpt. Jan Rommert 
die voor ons freest. Ook bij tegenslag 
hebben en het vragen kunnen we al-
tijd op Oosterbierumers rekenen.’

‘Met al die inzet van vrijwilligers moe-
ten we er ook voor zorgen dat we 
weer budget hebben voor het vol-
gende jaar. Want benzine, onder-
houd van machines, zaaigoed, de 
huur die we aan de kerk moeten be-
talen voor het gebruik van de grond, 
het kost allemaal wel geld. 
We vragen mensen een vrijwillige bij-
drage te leveren voor groenten, fruit 
en bloemen die zij op de tuin halen. 
Daarmee redden we het nog niet. 
Winneke verdient dan ook een com-

pliment voor de zomerconcerten 
die zij jaar na jaar in juli en augustus 
organiseert. Mooi weer en muziek 
trekken veel mensen naar ons dorp. 
Én de taarten die we voor die zon-
dagmiddagen zelf bakken en ver-
kopen helpen ons verder op weg.  
Op topdagen ontvangen we dan 
met Gerrie, Peggy en Anna wel 40 tot 
50 mensen. Bij slecht staan wij er ook, 
maar dan voor slechts een handjevol 
bezoekers.’

‘Hoe ontspannend het ook is om op 
de Kloostertuin bezig te zijn, aan het 
eind van het seizoen is de energie 
ook wel op. Dan gaan we voor de 
tuin in winterslaap en ontwaken we 
in het nieuwe jaar pas weer met NL-
doet.’

Jessy Wolbers-Visser
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Rûntsje mei it hûntsje
We ha dizze simmer hiel wat ôf rûn, 
de hûn is der noch wurch fan. Mar 
at ik nou sizze kin dat d’r in soad ge-
beurd is yn ús doarpke… dat fyne wy 
net. Nou wat wolst do dan? Freget 
myn nicht. In grut feest ha we krekt 
han. En de minsken binne der noch 
sleau fan. Lit se lekker op fakansje 
gean, efkes út de sleur en by dy wei. 

Ik mis toch in moaie keatspartij of in 
leuk sportevenement. At ik dan op 
‘Harsesboek’ sjoch , dan sjochst alle-
gear bern keatsen yn oare doarpen. 
Hiel trots mei in beker op’e foto en de 
mem, heit, pake of beppe d’r neist. 
Dat wol ik hjir ek wer ha! Mar foaral 
de bern en de minsken wer op it fjild.     
Wer’t de minsken it hjir ôf witte lieten, 
dogge se nou wol yn de oare doar-
pen. Dat moatte se hjir ek wer opset-
te.  Easterbierrum stjert út! Nou seit 
myn nicht… do wurdst op dyn wenken 
betsjinne. Op it keatsfjild stjit in grutte 
kontainer. Se gean begjinnen mei it 
nije sporthokje. Nou ik kin jim fertelle  
by myn nicht begjint it te broezjen. Se 
is hielendal fan slag en it binne alle-
gear hânnen en fuotten. It slaat ek op 
my oer. It sport/keats-hart fan ús be- 
gjint wer te klopjen. En we binne wer 
fol fan enerzjy.  We hope dat jim ek al-
legear sa gek yn’e hôlle wurde en mei 
ús mei dwaan wolle. Want ik foarspel 
jim… oer 15 jier ha wy in PC winnaar 
yn ús midden. Dus Easterbierrum… set 

de skouders wer under dit doarp en 
we meitsje der wer wat fan!!! Nou! 
seit myn nicht, do hast dyn roeping 
mist…”hiest dumny wurde moatten!” 

En dan rinne we troch ‘it Nebke’. 
‘’Och Nynke is ferhuze” (at jim dit 
lêze). In grut doarps-leafhebber en 
de allerbêste tonielspiler wennet nou 
yn Tsjummearum. Mei de stille trom 
fertrokken terwyl se eigenlijk wol in 
steande ovatie fertsjinne. Want wie 
kin har nou net? Foar iederyn in moai 
praatsje. Iederyn rûn mei har foart. 
Selfs de hûn mist har.. we stienen gau 
ris efkes by har foar in praatsje. En de 
hûn mocht selfs wol nei binnen ta, at it 
rotwaar wie. De froulju fan de redaks-
je ha ooit in moai interview mei har 
dien. Siekje it noch mar ris op! Wy siek-
je har wol wer ris op yn Tsjummearum!

advertentie

 
 
 
 
 

“Eetcafe Tzummarum” u kunt Chinese maaltijden eten en afhalen tevens kunt u 
genieten van snacks uit cafetaria en u bent van harte welkom! 

Catering minimaal 10 personen vanaf 15,00 p.p. 
Bestellen en reserveren 

Openingstijden: 
Mandag t/m woensdag van 12:00-21:00uur 

Vrijdag t/m Zondag van 12:00-21:00uur 
Donderdag gesloten 

Buoren 85, 8851EM Tzummarum  
Tel: 0518850797 

Als ik dit stukje schrijf, hebben we nog 1 
zaterdag te gaan in ons zomerseizoen, 
13 september. Maar nu kan ik al zeg-
gen dat het een succesvolle zomer is 
geweest. Er zijn veel mensen geweest 
om de kerk te bekijken en ook de ten-
toonstelling over “de school/het onder-
wijs in Oosterbierum door de tijd” heeft 
veel losgemaakt. Een bitterzoet gevoel, 
prachtige herinneringen en de pijn van 
geen school meer in het dorp. Onze 
vrijwilligers hebben mooie gesprekken 
gevoerd, er is prachtig gespeeld door 
organisten van Organum Frisicum en er 
is veel koffie en thee gedronken. 

Dank aan de sponsors. Zoals ieder jaar 
de kerkelijke gemeente Oosterbie-
rum-Wijnaldum voor het openstellen 
van de Sint Joris Tsjerke en deze keer 
ook voor de financiële bijdrage aan de 
tentoonstelling. En verder het Frysk Flin-
ter Fûns, dat ook gul heeft bijgedragen 
aan de tentoonstelling. 
Vrijwilligers allemaal bedankt voor jullie 
inzet. Ideeën voor een tentoonstelling 
voor het zomerseizoen 2026 zijn van 
harte welkom. 
Gerrie 
 
tichelaargerrie@gmail.com

Het Tsjerkepaad seizoen 2025
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En dan rinne we troch de Buorren en 
der stjit Willem mei in reade kop en 
swit op’e bulch in bank yn in buske 
te krijen. Nou myn nicht fuort út de 
skroeven, se stroept har mouwen op 
en begjint as in gek te skuorren.  Nou 
mei har kreft rêdde se it op hjer. En 
dan komt Tessa der oan. Och famke 
wat sille se dy misse op’e redaksje. Do 
wiest toch de helderste fan hun trijen. 
Sju die oare froulju kinne ek wol wat, 
sei ik. Mar do Tessa…se bouwden op 
dy. Ik hoopje at it Krantsje der noch 
wol komt nou ast do der net mear 
oan mei wurkest. As kollumskriuwer ha 
ik net sa folle fertrouwen yn die oare 
twa. Mar gelukkig ha se wer in gek fûn 
die mei helpe wol, dus ik krij wer wat 
mear fertrouwen. Mar Tessa ik hoop-
je dast do dy der sa no en dan noch 
mei bemoeie wolst, want se kinne 
dyn steun wol brûke. Mar in hiel soad 
geluk mei dyn gesin yn Mullum. Dikke 
tút fan myn nicht en mij.

Nou de hûn hat de triennen yn de ea-
gen en sa rinne we mar wer troch. En 
wat ús opfalt yn it doarp is toch de 
ferloedering. Der bin in protte strjitten 
wer it unkroed heger stjit dan ús an-
kels. Ik moat betyden de hûn siekje 
want ik sjoch har net troch al it ûnk-
roed hinne. Myn nicht seit helje wat 
salt op by Steenstra en strooi it der 
oerhinne… bist it sa kwyt. Ja dat jou 
ik jim dus as tip mei. Mar soms kinne 
minsken der ek niks oan dwaan. Ha 

se de middelen der net foar of binne  
se net yn staat om hun tún,  strjitte / 
stoep kreas te hâlden. Miskien moat 
de wenningstichting der ek wat mear 
rekkening mei halde wa se yn de hus-
kes sette. Nou we moatte der mar 
mei syn allen oer nei tinke hoe we de 
verloedering (ik wit gjin moai fryske 
wurd der foar) tsjin hâlde kinne.
Mar gelukkig ha wy ek in moaie ryke 
buurt. De Eilânswei en omkryten 
sjocht der altyd prachtig út. Miskien 
moatte we de buurten ris bij elkoar 
bringe en sjen at se ek wat fan elkoar 
lere kinne. Sjochst wol seit myn nicht: 
hiest dumny wurde moatten!

We slenterje wat troch it stille doarp. 
Skoalle ticht, minsken op fakansje, 
bushokjes wer plundere. Mar dan 
komme we by de Keet en der sit de 
takomst! De hûn krijt wat wetter en in 
woarstje, wy in bierke en in praatsje. 
De mannen en de froulju bin gek mei 
Easterbierrum. Se wolle hjir net wei! 
Se binne oer in pear jier oan ta om in 
hús te keapjen. En binne fol plannen 
om der wat moais fan te meitsjen yn it 
doarp. En at se oait bern krije fietse die 
gesellich mei elkoar nei in oar doarp ta 
foar skoalle. Mar se bliuwe Easterbier-
rumers. In prachtig optimistisch en mei 
elkoar folkje. Nei in pear oeren gean 
we skeef nei hús ta en de hûn moat ús 
leide. Mar we binne wer positief en fol 
fjoer! De jeugd hat de takomst en wy 
helpe se der by!

 KLEURRIJK DRUKWERK sinds 1859
CONCEPT  •  ONTWERP  •  DIGITAAL  •  DIRECT MAIL  •  XL POSTERS 
DRUKWERK  •  FOLIE & BLIND PREEG  •  STANSEN  •  AFWERKING  •  FULFILLMENT

Van Harenstraat 23 - 27, 9076 BS  St. Annaparochie, tel. 0518 401228

Familiedrukwerk?
doe uw voordeel op www.hdu.nl
voor korting!

Rûntsje mei it hûntsje
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